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EDİTÖRDEN... 


Ağustos 2017, Ege Life'ın 116. sayısıyla karşınızdayız. 


Ağustos ayının en güzel yanı, lunapark, etkinlikler ve tabii ki pamuk şeker. :) Çünkü Ağustos'ta 86. İzmir Enternasyonal Fuarı var! Yıllardır ailecek, arkadaş gruplarıyla, hatta bazen yalnız da olsa gittiğimiz, elimizde pamuk şekerlerimizle gezdiğimiz İzmir Fuarı, bu yıl etkinlik açısından belki de her zamankinden daha zengin. Biz Kültür&Sanat sayfamızda sadece konserler, tiyatrolar ve sinemalarla ilgili bir habere yer versek de, diğer tüm etkinlikler için ief.izfas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 


Ağustos deyince aklımıza ilk gelen gün ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Atatürk'ün bize armağanı, Büyük Taarruz'un zaferi, yazılmış gerçek bir destanı kutladığımız gün. 
Biz o günleri yaşamamış olsak da, bizim için çok anlamlı bir zafer bu. O zorlukların değerini biliyoruz ve o günlerin emanetlerine daima sahip çıkacağız. Kutlu olsun! 


Bu ay dergimiz yine dopdolu, yine çok keyifli. Biliyorsunuz, geçen ay modaseverler için 70'ler modasının en iyi 10 trendini yazarak başlattığımız dizide, bu ay 80'ler Modası var. Bir sonraki ay da, 90'lar Modası'yla devam edeceğiz. Kaçırmayın derim. :) Bunun dışında, gezmeyi seven; ancak klasik turistik gezilerden sıkılanlar için muhteşem su altı seyahat noktalarını derledik. Bu muhteşem fikirler için, sizi Gezi sayfalarımıza bekliyoruz. Yine de “Yok ben almayayım, toprağın üstünde kalmayı tercih ederim.” 
derseniz, hem bizden, hem de müthiş bir adayı keşfe çıkmak isteyebilirsiniz. Bunun için Gezi Yazar sayfamızda, Işık Teoman'ın Bozcaada'yla ilgili yazısını okumaya davet edelim sizi. Bozcaada'yı sadece bir kez gördükten sonra, oraya aşık olacağınıza eminiz. 
Unutmadan, sağlığınıza düşkünseniz ve ufak ufak hijyen takıntınız da varsa, Bakteri Bulunmasını Beklemediğiniz 8 Yer dosyamızı okuyabilir ve takıntılarınıza takıntı katabilirsiniz. Son olarak, sıcaktan cinnet geçirip evinizi serinletmek için fantastik yollar denemeden önce, Dekorasyon sayfalarımıza da bir göz atmanızı öneririz. :) 


Bu sayımızda, kapak röportajımız Müzelerin Efendisi, ayaklı kütüphane, harika insan Sunay Akın'la oldu. Her zaman olduğu gibi, harika şeyler anlattı. Sıcak, güzel bir sohbetle yaptıklarından, yapmak istediklerinden, Oyuncak Müzesi'nden, Masal Müze'sinden bahsetti. Onun anlattıklarından ders çıkarmamak ne mümkün! Sonra yine müzelerden devam edelim dedik ve İzmir için oldukça önemli bir müze olan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'yle ilgili, Hasan Tahsin Kocabaş'la bir söyleşi yaptık. 
Bunun dışında, Bolşoy'un yıldızı, dünyaca ünlü zarif balerin Svetlana Zakharova ile ve dansın başarılı kardeşleri Los Vivancos'la birer röportajımız oldu. 


İnternetten online olarak ve Dergilik uygulamasından dergimizi takip eden, sayısı 10.000'in üzerine çıkan değerli okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. Sizler için büyük bir titizlikle hazırladığımız dergimizin Ağustos sayısını da beğeneceğinizi umuyoruz. 


Daha serin bir ayda, Eylül'de görüşmek dileğiyle. Sevgilerimizle... 


Duygu Asker Aksoy 


Miranda Kerr 
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Ege Life 


Moda 

Evinizde ve Çevrenizde Bakteri Bulunmasını Beklemediğiniz 8 Yer Reflü 

Kedi ve Köpeklerde Güneş Çarpması 

Müzelerin Efendisi: Sunay Akın 

Superman Değilim 

İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar 

Kemeraltı'nın Vazgeçilmez Lezzet Noktaları - 3 

Mutlaka Görmeniz Gereken Su Altı Seyahat Noktaları 

0 Ada Senin, Bu Ada Benim: Bozcaada 

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Röportaj: Hasan Tahsin Kocabaş Kültür Sanat 

Bolşoy'un Yıldızı: Svetlana Zakharova 

Ağustos Ayı Vizyon Seçkisi 

Yaşamak Güzel Şey 

Kadraj 

Yaz Günlerinde Evinizi Serin Tutmanın 8 Yolu 

Alaçatı Tarzı Yazlık Ev Dekorasyonu 

Los Vivancos Bodrum'u Sallayacak! 

Magazin 

Ağustos 2017 Burç Yorumları 

Melek Göksel Cisimciliği - Meleklerle İletişi Önerilerine Objektif Bir Bakış Kalbimdeki Ben, Kalbimdeki Seni Selamlıyor. ... 

Adalet 

Futbol, Hatalar Oyunu (Mu?) 


Semra ASKER Lal DALAY 

Ş. Tuğrul KUNT Madame PIERRETTE 
Melis BARÇIN Ferda Ercan UYULAN 
Reyhan TANSU ŞENAY Meltem ONAY 

Ademi Fahri PİRHAN Ahmet GÜREL 

Işık TEOMAN K. Ulaş BİRANT 


Rıdvan A. CAN 


6 Helik AĞUSTOS 2017 


HABERİNİZ OLSUN 


UNITED COLORS OF BENETTON'DAN 
SONBAHAR KOLEKSİYONU... 


Çevreye duyarlılık, şıklık ve İtalyan stili, United Colors of Benetton Sonbahar 2017 koleksiyonunu özetleyen üç kelime. 
Yeni koleksiyon, dinamik City Life, retro New Heritage, çevreci Smart Weekend & Playful Army ve özgür The Race temalarıyla farklı tarzlara hitap ediyor. Sonbahar 2017 koleksiyonu, Ağustos ayından itibaren United Colors of Benetton mağazaları ve tr.benetton.com'da satışa sunulacak. 


DOKUZ EYLÜL ROTARACT'TA 
BEGÜM ÖZSOY İLE YENİ 
DÖNEM BAŞLADI 


Dokuz Eylül Rotaract Kulübü Bayrağı'nı Begüm Özsoy devraldı. Tören çok sayıda davetlinin katılımı ile Alliance Küçük Kulüp Restaurant'ta gerçekleşti. 13.07.2017 tarihinde Dokuz Eylül Rotaract Kulübü başkanlığını devralan Begüm Özsoy, Dokuz Eylül Rotaract Kulübü'nün, her dönem olduğu gibi yeni dönemde de fark yaratacağını, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, topluma faydalı projeleriyle farkındalık yaratmaya devam edeceğini söyledi. Özsoy, “Atamızın bizlere emanet ettiği aydınlık ge- 


leceğimizi dönem sloganımızda da belirttiğimiz gibi fark yaratan 


projelerimizle korumaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 


Haydi Kadınlar Yogaya 


Ülkemizde son yıllarda büyük ilgi gören yoga, Bucalı kadınların da vazgeçilmezi oldu. Bedensel ve ruhsal açıdan huzur bulmak isteyen kadınlar, Buca Belediyesi Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi'ndeki yoga kursuna akın ediyor. Haftada üç gün 1,5 saatlik yoga kursuna katılan ev kadınları, yoga ile nefes ve meditasyon tekniklerini öğrenirken, günlük yaşamlarındaki yorgunluk ve stresi atmanın mutluluğunu yaşıyor. Merkezin yüzme havuzunda eğitmenler eşliğinde havuz sporunun yanında aletli ve aletsiz jimnastik dersleri de alabilen kadınlar kendilerine vakit ayırıp sağlıklı bir yaşama kavuşuyor. 


Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslara özellikle ev kadınları yoğun ilgi gösteriyor. 
Hafta içi sabah ve öğleden sonra olarak farklı gruplarda devam eden kurslar; hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırıyor, hem de sosyal bir ortam oluşturuyor. Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi'nin yoga kurslarına katılan kadınlar arasında yıllardır dinmeyen ağrılarına çözüm bulan, yaşadığı kaygı sorunlarına karşı kullandığı ilaçlardan kurtulan hatta genç yaşta yakalandığı Parkinson hastalığının yarattığı sorunları aşanlar bile var. 
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YEPYENİ BİR ÇAY 
DENEYİMİ “SOĞUK DEM” 
İLE SERİNLETEN ÇAY KEYFİ 
DOĞADAN GELİYOR 


Doğanın sonsuz iyiliğini ve zenginliğini, tüketicisi ile 42 yıldır buluşturan Doğadan, yepyeni ürünü “Soğuk Demleme Poşet Çay” ile şekersiz, sağlıklı ve lezzetli soğuk çay deneyimi sunuyor. Sağlıklı yaşamaya önem veren, yazın şekersiz ve doğal içecekler tercih edenlere özel olarak hazırlanan Doğadan “Soğuk Dem” poşet çay, doğal antioksidan kaynağı Yeşil Çay&Şeftali ve Çilek&Ahududu 


seçenekleriyle sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek. 


doğadan 


FLO'DAN SOKAK MODASINA HASIR ETKİSİ 


Her yaz olduğu gibi bu yaz da hasır, p moda severleri etkisi altına almışdu- — rumda. FLO'nun farklı formlarıyla ; 
dikkat çeken hasır detaylı ayakkabı. | ve çantaları, yazın trendlerini ya- 


kalamanızı kolaylaştırırken bir 


t 


yandan da rahatlık sunuyor. 


Bir dönem daha çok plajlarda kullanılan hasır parçalar artık sokak modasında da yerini aldı! Yaz gelince akla ilk gelenler: 
deniz, kum, güneş... Onlara en çok yakışan parçalar olan hasır detaylı ayakkabı ve çantalar, farklı desenleri, modelleri ve rahatlığıyla bu yaz da FLO mağazalarında 


moda severlerin beğenisine sunuluyor. İster deniz kenarında, ister serin yaz akşamlarında kıyafetlerinizi hasır detaylı ayakkabı ve çantalarla kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz. 


Doğtaş'tan Zamanın Ötesinde Yaşayanlar İçin 


Yenilenen Retro Serisi: Clarissa 


Doğtaş, eskinin moda, sanat ve mimarisini günümüzün modernliğiyle birleştirdiği yenilenen retro serisi Clarissa'yı müşterilerinin beğenisine sundu. 
Türkiye'nin en beğenilen mobilya markalarından olan Doğtaş, yepyeni Clarissa Serisi ile tasarım ve modern çizgileri birleştirirken, ceviz ağacının doğal ya- , pısını koruyor. 1950'lerden 1980'lere kadar kendi döneminin modern anlayışı- n. af nı taşıyan Clarissa Serisi, günlük tarzın hâkim olduğu stilin, bugünün çizgileriyle tekrar yorumlandığı bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Clarissa Serisi ile yenilenen evlerde farklı dönemleri bir arada yaşatan Doğtaş, seride yer alan tüm ayak ve kulplarda masif ahşap malzemesine yer veriyor. Sadeliğiyle göz yormayan Clarissa Serisi, uygun fiyatıyla tüm Doğtaş mağazalarında. 
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IKEA'DAN SINIRLI SAYIDA 
ÇOK ÖZEL BİR KOLEKSİYON: 


STUNSIG 


Bu yaz IKEA mağazaları birbirinden renkli, birbirinden eğlenceli ve birbirinden cesur desenlerle canlanıyor. Moda dünyasının yakından tanıdığı altı yetenekli tasarımcı, illüstratör ve tasarım ekibinin IKEA için tasarladığı STUNSIG Koleksiyonu, IKEA ürünlerine yepyeni bir yorum getiriyor. IKEA için bir araya gelen dünyaca ünlü tasarımcılar Malcolm Stuart, Frederigue Vernillet, Steven Harrington, Team Hawaii, Tilde Bay ve IKEA'nın ilk Türk tasarımcısı Pınar Demirdağ, cesur desenlerden ve baskılardan oluşan yepyeni bir koleksiyon yarattılar. Koleksiyonun birbirinden sıra dışı desen ve baskıları, IKEA'nın sevilen minder, nevresim takımı, kutu ve yemek takımlarında hayat buldu. 


IKEA'nın İlk Türk Tasarımcısı: Pınar Demirdağ 


IKEA için tasarım yapan ilk 'Türk tasarımcı unvanını taşıyan Pınar Demirdağ, ortağı Viola Renate ile birlikte hayata geçirdiği bu özel koleksiyonda nevresim, yastık, bardak ve tabak gibi 40'tan fazla üründe kullanılan desenler tasarladı. İyi tasarımın herkes için olduğuna inanan IKEA, STUNIG Koleksiyonu ile evlerde sıra dışı bir canlılık yaratmak istiyor. Siz de sınırlı bir süre için IKEA mağazala- 


rında satışa sunulan bu çok özel koleksiyonu geç kalmadan keştedin! 


; | ex N 


ei 


ÇÖP TAKSİ HİZMETİ BAŞLADI 


Doğanbey ve Ürkmez'in eşsiz güzelliklere sahip 10 kilometrelik sahilinde “Sahilden ayrılırken, geride, ayak izinizden başka bir şey bırakmamanızı rica ediyoruz.” 
sloganına sahip “Çöp Taksi” hizmeti başlatıldı. 


Seferihisar Belediyesi, Türkiye'nin en güzel plajlarını ve kumsalını bünyesinde barındıran Doğanbey ve Ürkmez Mahalleleri'nde örnek bir uygulama başlattı. Yoğun yaz dönemi geçiren ve İzmirlilerin denize girmek için akın ettiği bölgede, sahilin içe- 


risinde rahatça dolaşa- A ye 
VE 


ai 


Cep Tİ e ed n a 


bilecek, gün içerisinde oluşan çöpleri birikmeden toplayabilecek 
“Çöp Taksi” uygulaması hayata geçirildi. 
Çöp Taksi, yaz sonuna kadar tüm gün sahilde hizmet verecek. 


Karşıyaka Belediyesi tarafından kentin işlek noktalarında kullanıma sunulan “ücretsiz internet” hizmeti büyük ilgi gördü. Güneş enerjisiyle çalışan akıllı cihaz şarj ve mobil internet istasyonları, 2 yıllık süreçte 1 milyon kullanıcı rakamına ulaştı. 


Vatandaşlar akıllı cep telefonları, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarıyla, ücretsiz internet hizmetinden yararlanabiliyor. “Karşıyaka Belediyesi' kablosuz ağına bağlanan kullanıcılar, kimlik doğrulama sayfasından kayıt olarak sisteme giriş yapıyor. En az 60 metre çapta 
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kapsama alanına sahip olan her bir istasyon, aynı anda 250 


kişiye kadar hizmet verebiliyor. Her istasyonda, cep telefonları ve tabletlerin şarj edilebilmesine olanak sağlayan 6 
adet USB girişi de bulunuyor. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde enerjisini güneşten alan istasyonlar, “doğa dostu” niteliğiyle de beğeni topluyor. 


NİL KARATAŞ 
“GÜMBÜR GÜMBÜR” 
SINGLE ÇALIŞMASI 
İÇİN MODERN FRIDA 
OLARAK POZ VERDİ 


Nil Karataş, 1 yıldır üzerinde çalıştığı “Gümbür 
Gümbür” maxi single ile sessizliğini bozuyor. Single, 
Polat Yağcı prodüktörlüğün- de King Production etiketi ile 19 Haziran'da piyasaya çıkıyor. Güçlü sesi ve yorumcu kimliğiyle öne çıkan 
Nil Karataş, 4 şarkının ve 
2 versiyonun da yer aldığı 
“Gümbür Gümbür” için ünlü marka danışmanı Selim Akar Marka Ofisi danışmanlığında pop müzik dünyasının modern Frida'sı olarak objektiflere poz verdi. 


Yıldız Tilbe, Erkan Güleryüz, Murat 
Sağır ve Miraç Kutlu gibi başarılı isimlerle çalışan Nil Karataş, İlk video klibini “Gümbür Gümbür” 
isimli şarkısına çekti. Çekimleri 17 
saat süren klibin yönetmen koltuğunda İrem Haykır oturuyor. Nişantaşı ve Göksu evlerinde çekilen video klip, video müzik kanallarında gösterilmeye başlandı. 


KARACA HOME'DAN 
TROPİKAL ESİNTİ 


Altın sarısı kumsallardan turkuaz denizlere, palmiyelerin 


gölgesinde renklerle iç içe egzotik bir deneyim... Tropikal kuşağın tüm canlı renklerini tropik koleksiyonuna taşıyan Karaca Home, desenli pikeler, yaprak motifli nevresimler ve nakışlı yastık kılıfı alternatifleriyle yatak odası yaz dekorasyonunun en gözde parçalarını bir araya getiriyor. Tropikal yaşamın huzur veren doğasını tasarımlarına taşıyan Karaca Home, palmiye yapraklı, egzotik çiçek ve bitki desenlerini tasarımlarıyla buluşturuyor. Neon renklerin ön plana çıktığı koleksiyonda, nevresim, pike ve yastık kılıfı alternatiflerine birbirinden özel aksesuar seçenekleri eşlik ediyor. Farklı üretim tekniğiyle daha uzun ömürlü kullanım sunan pikeler, desenleriyle tropik renklerin canlığını yansıtırken yaprak detaylı vazolar, renkli fotoğraf çerçeveleri, eğlenceli flamingo ve papağan bibloları koleksiyonun tamamlayıcısı oluyor. Karaca Home'un sunduğu farklı ürün seçenekleriyle natürel tonların yarattığı sıcak ve samimi tropikal esintiyi evlerinize taşıyabilirsiniz. Karaca Home sezona özel sunduğu indirimlerle yazın tadını doyasıya yaşamak isteyenleri mağazalarına ve karaca-home.com'a davet ediyor. 


Tissot Chrono XL Tour de France Special Edition ile 


Yaşam Tarzınızı İfade Etme Zamanı! 


Bisiklet, bir yaşam biçimidir... Tissot Chrono XL Tour de France Special Edition, ilhamını dünyanın en ünlü 

bisiklet yarışı Tour de France'dan alı- 


Tissottan Bisiklet Tutkunlarına 
Özel İddialı Bir Tasarım 


yor. Yarışın ve şampiyonun formasının sarı rengiyle süslenen şık 
NATO kayışı, modern kent tarzıyla birleşiyor. En önemlisi de 45 
mm çapındaki geniş gövdesi bisiklet kullanırken saati okumayı kolaylaştırıyor. Siyah PVD kaplama kasası ile sarı akrep yelkova- nın zıtlığı tasarımı göz alıcı kılıyor ve her uzaklıktan fark edilir hale getiriyor. Kayış üzerindeki sarı şerit, yarışın hızına ve tarzına atıfta bulunuyor. Saatin arka kasasında yer alan resmi Tour de France logosu, Tissot Chrono XL Tour de France Special Edition modelinin eşsiz ayrıcalığını tanımlıyor. 
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Moda tarihinde en zor dönemlerindendir 80'ler. Diğer tüm moda akımları belli bir temel üzerinde şekillenirken 80'lerin bir başlangıcı ya da sonu yok. 


Örnek vermek gerekirse 40'larda kıyafetler sadeleşip, maskülen bir tarza döndü. 
Çünkü savaş dönemiydi. 


50'lerdeki korseler kadınların az olan erkek nüfusuna kendini beğendirmeye çalışmasındandı. 
Özgürlüğün yılları olarak bilinen 60'lar modaya cıvıl cıvıl bir akım getirdi. 


Kadınlar hem şık, hem özgürdü! Ancak 80'lere geldiğimizde uyum ve dengenin neredeyse yok olduğu, estetik algının çöküşe geçtiği, renklerin karmaşaya dönüştüğü ve zevksizliğin doruklarda yaşandığı bir döneme şahit oluyoruz. 


Çok karmaşık bu dönemin tüm yapıtaşlarını sizler için derledik. Önümüzdeki ay ise, daha eğlenceli olan 90'lar modası ile buradayız! 


HAZIRLAYAN: Damla Kılınç 
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1- Punk Havası, 
Punk Kafası 


Rengarenk saçlar, ürkütücü takılar, deri pantolonlar ve gotik tarz makyajlarla gençler kendilerine ayrılan sınırların 


dışına çıkmadan, aşırı bir yaşam sürüyorlardı. Madonna ile ortaya çıkan yüksek bel, kıvrık dar paça pantolon, zımbalı montlar ve permalı saçlar dönemin en tarz unsurları olarak görülüyordu. 


e- Frapan Kadınlar 


80'lerin anahtarlarından biri zenginliği dışa vurmak olunca, kadınlarda kabarık saçlar, kaba kürkler, yarasa kollar, aşırı vatkalı omuzlar oldukça ama oldukça modaydı. Renkler elbette parlak, altın ve dore idi. Dönemin stil ikonu Lady Diana olunca gelinliği herkes tarafından taklit edildi ve karpuz kol onun sayesinde moda literatüründe zirve yaptı. 


3- Yüksek Omuzlar, 
Bol Vatka 


Dönem boyunca herkes tarafından çokça kullanılan vatka, kadınların kullanması gereken tek şeymişçesine yüceltildi. Üç kat vatka arasında boyunlar kaybolur, kafalar küçücük kalırdı. Dönemin abartı merakından nasibini alan vatka, kabarık saçla birleştirilerek korkunç görüntüler verirdi. 80'lerin olmazsa olmazıyken şimdilerde de az az kendisini görüyor gibiyiz. 


| 
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4- Patlayan Renkler 


Tabii o zaman bu renklere “neon” denmiyor, fosforlu diye anılıyordu. Fosforlu yeşil bir bluzun altına rengarenk desenli tayt, kırmızı ayakkabı, aksesuarlı kot mont, pembe tozluklar, sarı çanta... Okurken bile iç gıcıklandıran bu kombin, dönemin en tarz kombinlerinden kabul ediliyordu. Kafalar oldukça karışık... :) 


5- 80'ler Erkeği 

İş kıyafetleri, 70'lerden sonra ilk kez ince çizgi tarzına geçiş yapmıştır. 30-40 yıllarına nazaran daha dar ve şık görünen bu takımlarla birlikte, takım içine giyilen yelekler moda oldu. Erkek tarzının spor giyimde oldukça korkutucu bir noktaya ulaşması gözleri kanatırken, her gün işe gidilmesi kurtarıcı bir nokta olmuştur diyebiliriz. 


e 


65- Ryakkabhılar 


Kadın ayakkabıları, 50'li yılların başında tutulan halleri- ne dönerek sivri uçlu, çivi topuk bir hal aldı. Dönem kadınları için en güzel ayakkabılar elbette (!) renkli ve yüksek topuklu olanlardı. Karmaşık desenler, parlak topuklu ayakkabılar bu ayakkabıların içindeki çoraplar ve topuklu ayakkabıların üzerine indirilen zıt renkteki tozluklar tercih ediliyordu. 80”lerin sonlarına doğru renkli, transparan 


ve plastik tabanlı ayakkabılar da ortaya çıktı. 
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IST. 99,00 TL 


ZARA: 89 90 TL 


SEZON TRENDİ 


Plajlarda görmeye alışık olduğumuz hasır çantalar bu yıl so- Her yerde, denizde, sahilde hatta gece kulübü nde kullanakak stiline geçiş yapıyor. Geçen yaz Chloe'nin koleksiyonunda O bileceğiniz hasır çantalar, bu yaz ve belki de önümüzdeki yaz gördüğümüz hasır-deri karışımları, bu yaz Dolce&Gabbana ve (o da dolaplarda yerini koruyacak. Hemen dolabınıza eklemek is-Prada gibi ünlü markaların da koleksiyonlarına katıldı. teyeceğiniz bazı hasır çantaları sizin için derledik! 


Portföy model hasır çantalar daha çok beğenilse de trendin en popüler parçaları aslına ba- 


karsanız dev boyda olanlar. Spor görünümlerinden yola çıkarak spor kombinlerle tercih edebileceğiniz gibi sezonun diğer bir trendi olan pötikare desenlerle şık bir kombin de üretebilirsiniz. Ayrıca sarı, kırmızı, turuncu ve yeşil gibi sıcak renklerle de oldukça göz dolduruyor. Babetler, espadriller ve sandaletler de hasır çantalarla kullanmak için ideal! 
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NDA 


Düğünlerde 
Gİ Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı? & 


Düğün mevsimindeyiz biliyorsunuz... Tüm arkadaşlarınız birer birer evlenirken sizler bu güzel günlere şimdilik şahitlik etmekle kalıyorsanız dosyamız sizin için! Düğünlerde göze batan, alay konusu haline gelen gelinin kız kardeşi pozisyonuna düşmek istemiyorsanız haberimizi incelemenizde fayda var. Sizin için düğünlerde giymeniz gereken elbiseden, ayakkabıya hatta saça kadar küçük ipuçlarını bir araya getirdik. Unutmayın, düğünlerde her zaman anahtarınız sadelik olmalı! 


YAPIN 


4- Kalın Topuk Tercih Edin. 


1- Koyu Renk Elbise Tercih Edin. 


Düğünde gönlünüzce dans edebilmek, her türlü halayda halay başı olabilmek istiyorsanız, kalın topuklu, belki biraz da platformlu bir ayakkabı 


Bir düğüne katılırken, eğer özel bir renk kodu yoksa koyu renk tercih etmeniz, gelini ön plana çıkarmanıza olanak sağlayacaktır. Üstelik kilonuzdan memnun değilseniz koyu renkler size bu özel gecede oldukça yardımcı olacaktır. 


tercih etmelisiniz. Bir düğünün demirbaşı olarak babetleriniz de elbette sizinle gelecek ancak güzel ayak- 


2- Sade Tonlarda Hafif Bir Makyaj Yapın. 


kabılarınızın üzerinde geçirdiğiniz süreyi uzatmak kalın topuklar sayesinde mümkün. 


Gelinler duruluğun sembolü olarak düşünüldüğünde, bir düğün de aynı çizgide sadelik ve du- 


ruluktan yanadır. Sizin de 5- Doğal Bir Saç Yaptırın. 


' a 
N .— v kıyafet ve makyaj tercihini- ay zi bu doğrultuda yapmanız 


ideal olacaktır. Yapmanız 


Çok doğal, çok sade yalnızca kendi güzelliğinizi ortaya çıka- gereken elbette günlük makyaj ran evde toplamışsınız gibi bir değil. Gece makyajınızı simsiz bir paletle yapıp, 


sade bir rujla tamamlamanız çok asil duracaktır. 


saç tercihi son zamanların en trend görünümlerinden birini yakalamanızı sağlayacaktır. Pek çok ünlünün kırmızı halı tercihi 


3- Ölçülü Dekolte Verin. 

Dekolte kadını oldukça hoş gösteren bir olan bu saçlar, bir düğüunsur olsa da bir düğüne katılırken vereceğiniz dekol- ne gittiğinizde saçınızın teye dikkat etmeniz daha hoş duracaktır. Tüm gözleri üzerinize (o güzelliğinize gölge düşürmesine toplamanız gelini üzebilir diyebilir miyiz? :) izin vermeyecek. 
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YAPMAYIN 


1- Beyaz Elbise GİYMEYİN! 


Gelinin sizden nefret etmesini, hatta belki de sinirden ağlamasını istemiyorsanız, pek çok akraba tarafından cık cık cık nidalarıyla sözlü linçe maruz kalmak istemiyorsanız HİÇBİR düğüne beyaz giymeyin. Bu kadınlar arasında sözlü bir anlaşmadır. Vallahi söz olur. :) 


2- Makyajınızı Abartmayın. 


Yüzünüzü bir boya kovasına sokmuş gibi bir görüntü vermeyin. 
Boynunuzla arasında uçurumlar olan bir ten rengine, fotoğraflara bakarken yıkılacağınız o beyaz gözaltlarına karşı önleminiz mutlaka hafif bir yaz makyajı yapmak olacak. Düğündeki o yüzü kalıp gibi kız aman diyelim siz olmayın. 


3- Fazla Dekolte Vermeyin. 


Bir düğünde etkilemek istediğiniz biri varmış da sadece onun için gelmişsiniz gibi görünmemeli, vamp kadın imajınızı gece gezmelerine saklamalı ve düğünlerde son derece zarif olmalısınız. 
Fazla dekolte görüntünüzü basitleştirecek, kötü bir izlenimle tüm dikkati üzerinize çekecektir. 


4- Stiletto Giymeyin. 


Bir düğünde stiletto giymek belki de yapacağınız en büyük hatalardan birisi olur. Ayakta sadece bir dakika geçirebilir, geri kalan tüm süreyi oturarak geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Riske asla girme- 


yin; canınız ertesi gün de dahil olmak üzere çok yanar. 


5- Abartılı Topuzlar 
Yapmayın, Hatta Taç 
Takmayın. 


Gelinin kız kardeşi tabirine maruz kalmak istemiyorsak asla sim kullanmıyor, saçlarımıza kafamızdan büyük postişler taktırmıyor, bir kafa boyunda bir topuz yaptırmıyoruz. Hele gelinden rol çalıp 

taç takmak? Asla! 
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Çalışan kadınlar günün büyük kısmını iş yerinde geçiriyor. Peki sıcak kumlardan serin sulara atlayamayıp, toplantıdan toplantıya koşan güçlü kadınlarımız yazın ofiste ne giyecek? Tamamını sizin için derledik! 


Ofislerde hem sıcaktan kaçmak, hem rahat etmek, hem de ofis ortamına uygun giyinmek gibi kriterler işin içine girince yaz günlerinde ofis kombinleri çok zor bir hal alıyor. Sizin için hazırladığımız bu öneriler, hayat kurtaracak cinsten! :) 
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İM 


İlk yapmanız gereken, mutlaka her kombinle uyum sağlayacak kilit parçalar edinmeniz. Bunlar bir kalem etek, 

Yas EZ beyaz veya siyah şifon bluzlar olabilir. Bluzları hem bol, 

b si hem de bol alt parçaların, üst parçası olarak kullanılmak üzere dar tercih etmelisiniz. 


MUDO BLUZ: 69,95 TL 
MUDO KALEM ETEK: 
SEL KOTONİBLUZ: 69,99 TL 
MUDO BLUZ: 59,95 TI — i 
MUDO BLUZ: 59,95 TI. MACHKA ETEK: 755,00 TL 
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NDA 


KOTON ELBİSE: 79,90 TL 
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ELBİSE) 


9 TL 


Vücut tipinize uygun elbiseler de yazın hayat kurtarır. 
Yaz günlerinde en rahat edeceğiniz kıyafet şüphesiz elbiselerdir. Mutlaka düz renklerde elbiseler edinmelisiniz. 
Elbise seçerken dikkat etmeniz gereken tek şey vücut ti- 


pinize ve ten renginize uygunluğudur. Desenli elbiselerin 


desenlerinin kilo ya da boyunuza görünüşte ters bir etki etmediğinden de emin olmalısınız. 


TMIST ELBİSE: 
3/9,00 TL 


tes eş ese şimireş eee sake kese siinannnzzz 


işi 


MANGO ELBİSE: 
Tİ VE 


MANGO ELBİSE; 
NE 


MUDO ELBİSE: 149,00 TL 


MACHKA ETEK: 855,00 TL 


İNCİ DERİ ÇANTA: 
3 a 


İPEKYOL ELBİSE. MUDO HIRKA: 119,00 TL 
359.00 TL 


FOREVER NEW ŞORT: / 
149,90 TL 


ga 


Bir iki tane de iddialı, sezonun trendi olan yıldız bir parça edinmelisiniz. Bu senenin modasını düşündüğünüzde bu seçimi çiçekli bir etekten, bluzdan ya da çantadan ya- 


na kullanabilirsiniz. 
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ULU 


Zarif topuklu ayakkabılar ofiste öncelikli tercihimiz olsa da sıcakta uğraşamıyorum diyenler için babetler büyük Ni i kurtarıcı oluyor. Hem elbise hem bilek üstü pantolonlarla İNCİ DERİ: SİLE) Sİ hik kullanabilirsiniz. Çok katı kuralları olmayan bir işletme- ğ de sandaletler de büyük rahatlık sağlıyor. 


MUDO. 149,00 TL 


KOTON: 29,99 TL 


VEPA'62. 
689,00 TL 


HOTİÇ: 239,00 TL 


HOTİÇ: 149,00 TL 
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ADL GÖMLEK; 


MUDO GÖMLEK; 
19, JUN 


Şam 


Desenli ince gömlekler hem son derece moda, hem de kombinlenmesi çok kolay; üstelik gün boyu serin tutması da cabası. Bu gömlekleri desenlerin rengine göre bir pantolonla kombinleyebilir, isterseniz kontrast yaratacak bir 

etekle de kombinleyebilirsiniz. Çok desenli bir gömlek giydiyseniz bunu kombininizin yıldız parçası yapıp diğer 

ürünleri sade seçmelisiniz. 


TWIST GÖMLEK: 199,00 TL 
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SAĞLIK 


Evinizde ve Çevrenizde 


o wv 0 


Bakteri Bulunmasını Beklemediğiniz 


1- Dünya'nın En Temiz Yeri: NASA'nın Temiz Odaları 


Üç aşamalı temizlenme lobilerinden geçip, üç katmanlı sterilize kıyafetlerle girebildiğiniz, başınızdan ayağınıza kadar örtündüğünüz bu yerde uzay araçları bulunuyor. Ancak tüm bu prosedürlere insan vücudunu adeta vakumlayarak temizleyen makinelere rağmen NASA'nın temiz odasından Tersicoccus phoenics bakterisi bulundu. En yoğun endüstriyel temizlik malzemeleri ve sterilizasyon tekniklerini alt edebilen bakteri türü uzaydan gelenlerle kıyaslanmak üzere saklanıyor. 


2- Kaynamış Su 
Bakteri ve zararlı içekleri öldürmek 


için kaynatma metodu kullanmak herkes tarafından bilinen bir yoldur. Ancak Botuli- 


ÇEVİREN VE DÜZENLEYEN: Damla Kılınç 


KAYNAK: www.webmd.com 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num isimli bakteri 1009C'de yaşamaya devam edebiliyor. Bu bakteriden kurtulmak için 120 santigrat dereceyi aşan yüksek sıcaklıklar ve uygun ise çamaşır suyu ile sodyum hidroksit kullanmak gerekiyor. 


3- Gözler 


İnsan vücudunun, insan hücrelerinden daha fazla bakteri hücresi içerdiğine dair yaygın bir bilgi olmasına rağmen bu bakterilerin faydalı alanları ile ilgilenmek tercih ediliyor. 
Bununla birlikte gözümüzün üzerini örten mukus zarında daha farklı bir bakteri yaşamaktadır. Chlymydia bakterisi olarak adlandırılan bu bakteriyi gözyaşlarımız, bulundurduğu lizozim enzimleriyle yok etmeye çalışsa da malesef 

yeterli değildir. 


4- Mutfak Evyesi 


New York'ta bir hastanede enfeksiyon kontrolü müdürü olan Abruzzo, tuvalet taşı ile yaklaşık aynı oranda bakteriyi lavaboda bulabileceğimizi söylüyor. Mutfak evyesi de hiç masum değil! Bulaşıklardan süzülen gıda artıkları ve sular, Salmonella hastalığına sebep olan bakterilerin üremesine olanak sağlıyor. Buradan gıdalara ve vücudumuza giriş yapıyorlar. Lavaboları su ile durulamak yerine ekstra dezenfekte ürünler tercih etmelisiniz. 


5- Diş Fırçası 


Kullandıktan sonra durulayıp fırçalığa bıraktığınız diş fırçaları, nemli ortamı seven bakterilerin | l uğrak noktası oluyor. Günde iki v kez ağzımıza götürdüğümüz fırça aslında bir bakteri yuvası! Ayrıca her sifonu çektiğimizde bakteriler tüm banyoya yayılıyor ve banyoda bulunan diş fırçanıza yapışıyor. Sifonu çekmeden kapağı kapatmak, diş fırçanızı kapalı bir kapta saklamak bakterilerden korunmaya yardımcı olabilir. 


6- Tuzluk-Biberlik 


Evinizdeki en kirli şeylerden biri masanızın üzerinde olabilir mi? Ne yazık ki evet! 
Virginia Üniversitesi'nde 2008 
yılında yapılan bir araştırmaya göre, soğuk algınlığı belirtisi gösteren 30 yetişkine, evlerinde dokundukları 10 şey soruluyor. Bu alanlar soğuk virüslere karşı test ediliyor ve 9641'inde virüs bulunuyor. Test edilen tüm tuzluklar da 96068 oranıyla bakteri yuvası olduklarını ispatladı. 


7- Bilgisayar Klavyesi 


Bilgisayar başında yemek yemek, klavyeye hapşırmak veya ellerinizi yıkamadan kullanmak klavyenizi bir sağlık tehdidi haline getirebilir. İngiltere'deki bir araştırma grubu otuz üç klavyenin dördünde bir klozetten daha fazla mikrop buldu. Benzer durum fare içinde geçerli. Kullanımlardan sonra silmek etkili bir çözüm olabilir. 


8- Küvet 


Kendinizi temizlediğiniz yer kendiliğinden temiz değildir. Yakın tarihli bir araştırmada test edilen küvetlerin 9626'sında Staphylococcus bakterisi bulundu. Jakuzilerde isedurum çok daha kötü görünüyor çünkü borularda sıkışan su, bakteri oluşumunu sağlıyor. Jakuziler üzerinde yapılan bir araştırma ise jakuzilerin 9681'inde mantar olduğu ortaya çıkardı ve hemen hemen hepsinde bakteri olduğunu ispatladı. 
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SAĞLIK YAZAR 


b 


Sağlıklı 


Dr. SEMRA ASKER 


semraasker(Degelife.com.ir 


Reflü 


»? 


REFLÜ 


Yemek borusu ile mide arasındaki kasların görevlerinde bozulma sonucu mide içeriği yemek borusuna gelir ve uzun süre temas sonucu yemek borusunun asitten kendini koruma özelliği yok olur. Bu durum REFLÜ hastalığına sebep olur. Mide yanması, reflünün en yaygın görülen şikayetidir. Göğsünüzün arkasından yukarı, boğazınıza doğru yayılan, yanma ve rahatsızlık hissidir. Geğirme ve şişkinlik gibi belirtilerin yanı sıra, boğazınızın arkasında acı veya ekşi bir asit tadı da hissedilebilir. 


Reflü ya da tıbbi adıyla Gastro-özofajial reflü hastalığı, asitli mide içeriğinin mide ile yemek borusu arasındaki bağlantı yerini aşarak, yukarı doğru kaçak yapmasının oluşturduğu bir rahatsızlıktır. Halk arasında mide reflüsü olarak bilinen bu hastalık, aslında bir yemek borusu hastalığıdır. Normalde sindirim sisteminin hareketi ağızdan yemek borusuna, yemek borusundan mideye ve mideden de onikiparmak bağırsağına doğrudur. Yani gıdaların mideye geçmesinden sonra yemek borusuna geri gelmemeleri gerekir. Yemek borusu ve mide arasındaki kaslaar görevlerini yerine getirememesi sonucu mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi ve yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yitimi, 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reflüye neden olur. Mideden yemek borusuna doğru olan bu kaçak sadece yemek borusunun alt kısmına kadar geliyorsa “Gastro-özefageal reflü” (GÖR), gırtlak seviyesine kadar geliyorsa da “Faringo-larengeal reflü (FLR)” adı verilir. 


Reflü günümüzde oldukça sık görülen bir hastalıktır. Batı Avrupa'da ve Amerika'da çok iyi bilinir. Ülkemizde de her beş erişkinden veya her yirmi çocuktan birinde görülebilecek sıklıkta olmasına rağmen az tanınmaktadır. Bunun sebebi ise hastaların çok üzerinde durmaması, bazen de doktorların bu hastalığı ön planda düşünmemesi nedeniyledir. 


Reflü Bulguları: 


Reflüde ortaya çıkan bu asit kaçağı, önce yemek borusunun alt kısmında enflamasyon (iltihap) ve bazen de ülserlerin oluşumuna neden olur. Zamanla bu asidin oluşturduğu hasar daha da yukarılara çıkarak yemek borusunun üst kısmını, gırtlak ve ses tellerini, boğaz ve genizi ve hatta soluk borusunu dahi etkileyebilir. Etkilediği bölgeye göre değişik şikayetler oluşturur. Bu şikayetler tipik veya atipik olabilir. 


Tipik Belirtiler 
1) Göğüste göğüs kemiği arkasında yanma 


2) Ağza acı ekşi sıvı gelmesi 
3) Geğirme, şişkinlik 


4) Ağza gıda artıkları gelmesi 
5) Yutma güçlüğü, yutakta takılma duygusu 


Atipik Belirtiler 


1) Ses kısıklığı 

2) Gıcık öksürüğü 

3) Ağız kokusu 

4) Çarpıntı, kalbe bası hissi 

5) Nefes darlığı, nefes yetmezliği duygusu 
6) Astım 

7) Diş çürüğü 

8) Süreğen yutak yangısı (kronik farenjit) 
9) Hıçkırık 

10) Süreğen sinüzit 


Reflü oluşmasını kolaylaştıran bazı faktörler vardır. 
Bunlar şu şekilde sayılabilir: 

-Mide ile yemek borusu arasındaki, kasların yaptığı kapağın gevşemesi 

-Mide fıtığı 

-Şişmanlık 

-Mideden fazla asit salgılanması 

-Mideden yiyeceklerin bağırsaklara geçişinin yavaşlaması -Sigara ve alkol kullanımı 

-Fazla yağlı yiyeceklerin yenmesi 

-Mideye bir seferde aşırı besin gönderilmesi 

-Sırt üstü yatmak 

Ne Gibi Şikayetlere Neden Olur? 


Reflü olan hastalarda bazen hiçbir şikayet olmaz. Ancak reflü, şiddetine göre hastayı çok fazla rahatsız edebilir. Eğer sadece yemek borusuna kaçış varsa, göğüste yanma, sindirim bozukluğu, hıçkırık ve bazen yalancı kalp ağrısı gibi şikayetler yapar. Eğer asit salgısı boğaza kadar yükseliyorsa boğazda gıcık hissi, yabancı cisim hissi, kronik öksürük, ses kısıklığı gibi şikayetler yapar. Gıcık hissinden dolayı hastalarda sürekli boğazı temizleme refleksi oluşabilir. Boğazla ilgili şikayetler olduğu zaman mutlaka yemek borusu ve mide ile şikayetlerin de beraber olması şart değildir. Reflü 


sadece KBB ile ilgili şikayetlerle kendini gösterebilir. Çünkü yutak ve gırtlak asit salgısına yemek borusundan daha hassastır. 


Mide yanması, reflünün en yaygın görülen şikayetidir. Göğsünüzün arkasından yukarı, boğazınıza doğru yayılan, yanma ve rahatsızlık hissidir. Geğirme ve şişkinlik gibi belirtilerin yanı sıra, boğazınızın arkasında acı veya ekşi bir asit tadı da hissedilebilir. 
Mide basıncı ve yakıcı ağrısı genellikle yemek yedikten sonra, akşam uzandığınızda veya eğildiğinizde artar. 


Mide Yanmasını Artıran Besinler: 

-Çikolata 

-Nane 

-Yağlı yiyecekler 

-Kahve ve kafeinli içecekler 

-Alkol 

-Turunçgillerden olan meyveler ve meyve suları -Domatesli ürünler 

-Turşu ve turşu suyu 

-Acılı ve ekşi yiyecekler 


Tedavi Edilmediği Taktirde Sebep Olduğu Rahatsızlıklar: -Yemek borusu iç yüzeyinde kanama 

-Yemek borusunda daralma ve tıkanıklık 

-“Barret özofagusu” adı verilen yemek borusu iç yüzeyinde görülen ve tedavi edilmezse yemek borusu kanserine sebep olabilen bir doku dejenerasyonu 


Reflüde Tanı 


Hastanın yakınmalarının tipik olması reflüyü düşündürmekle birlikte, özellikle reflü sonucunda meydana gelmesi muhtemel hasarın derecesini saptamak ya da ameliyat kararı verilen vakalarda aşağıdaki tetkikler yapılabilir: 
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1- Özofagus Pasaj Grafisi 


Baryum lokması yutturularak, yutma işlemi sırasında seri filmlerin alınmasıdır. Yutma güçlüğü olan tüm hastalarda pratik olduğundan hemen uygulanması gereken ilk tetkiktir. 

2- Endoskopik İşlemler 

Endoskop (gastroskop) ile yemek borusunun incelenmesidir. Yakınmanın nedenini araştırmak için ilk yapılan test olduğu gibi, özofagus pasaj grafisinde görülen lezyonun ayırt edilmesini de sağlar. 

3- Manometrik İşlemler 

Yemek borusunun hareketlerini, fonksiyonlarını ölçen kalp elektrosuna benzeyen, nispeten büyük merkezlerde yapılan bir tetkiktir. 

4- pHmetrik İşlemler 

Burundan içeri sokulan yemek borusu alt uçtan 5 santimetre yukarıda sabitleştiren 24 saat boyunca asit fışkırmalarını ve asidin kalma süresini gösteren gerçek reflü testidir. Maalesef ancak ileri düzey merkezlerde mevcuttur. 

“** Reflüde erken tanı çok önemlidir. 


Reflü Tedavisi 
Reflü tedavisinde 3 adım vardır: Hastanın dikkat etmesi gerekenler, ilaç tedavisi ve cerrahi. 


Reflü hastalığı olan hastaların dikkat etmesi gerekenler şunlardır: -Sırtüstü yatmamak veya baş normalden daha yukarıda olacak şekilde yatmak 

-Mideyi çok dolduracak kadar yememek 

-Yatmadan önceki 3 saat içerisinde çay, kahve, alkol, kolalı içecekler ve çikolata gibi besinleri almamak 

-Sigarayı bırakmak 

-Yemek yiyip hemen yatmamak 

-Fazla kiloları vermek 
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-Mide asidini arttıran ilaçları almamak (özellikle aspirin ve bazı ağrı kesici ilaçlar) 

-Dar pantolon veya etek giymemek 

-Boğazda gıcık hissedildiğinde sürekli temizlemeye çalışmamak, su içerek veya yutkunarak gidermeye çalışmak 


İlaç Tedavisi: 

Reflü hastalığında asit salgısını azaltan veya asidin zarar vermesini önleyecek ilaçlar kullanılır. En çok kullanılan ilaçlar antiasitler ve asit pompası inhibitörü adı verilen ilaçlardır. Bu ilaçlar en az 6 hafta hatta bazen aylarca kullanılır. Ancak bu ilaçların dozu ve süresi doktor tarafından ayarlanmalıdır. 


Cerrahi: 

Reflü için bazen ameliyatlar da yapılır. Bu en çok mide fıtığı için uygulanır. Bazen de ilaçlarla sonuç alınamadığı zaman mide ile yemek borusu arasındaki kası kuvvetlendirmek için ameliyat uygulanır. En fazla tercih edilen cerrahi yöntem ise, laparoskopik Nissen funduplikasyonudur. 


Peki Cerrahi Ne Zaman Uygulanmalı? 

- İlaç tedavisine rağmen ağza acı su gelmesi devam ediyorsa; bu durum hastada akciğer enfeksiyonuna neden olabilir. 

- Semptomları kontrol etmek için yüksek doz ilaç tedavisi gerekmesi durumunda; 

- Hasta hayat boyu ilaç tedavisi kullanmak istemiyorsa; 

- Hastada Barrett özofagus tespit edilmişse 

(cerrahlar cerrahi tedavinin reflüyü ve kansere yol açan değişiklikleri daha iyi önlediğini düşünmektedir.) 


Sağlıklı bir ağustos ayı olsun. Sevgiler... 
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Bulunduğumuz mevsim itibariyle sıcak seyreden havalar, kedi ve köpeklerimiz için zaman zaman tehlike oluşturabilmektedir. 
Güneş ve sıcak çarpmalarından en çok sokak hayvanları etkilense de evimizde beslediğimiz kedi ve köpeklerimiz için de tehlike söz konusu olabilmektedir. Güneş çarpması sonucu vücut Isısı aşırı yükselerek hayati tehlike yaratabilir. 


Köpeklerde ve kedilerde patilerinin altı hariç ter bezi bulunmadığından, vücut ısılarını soluk alıp vererek dengelemeye çalışırlar. 


Bu durum onları daha riskli bir duruma sokar. 
Özellikle su ihtiyacı düzgün şekilde karşılanmayan hayvanlar sıcak çarpmasından daha fazla etkilenecek- 


lerdir. 


Bu sebeple kendi evcil hayvanlarımızın yanında, sokakta yaşayanların da su ihtiyacını karşılamak için sokaklara temiz su ile dolu kaplar koyulması çok faydalı olmaktadır. 


Sıcak çarpmasının en yaygın nedeni, yaz aylarında park halin- 


deki araç içinde evcil dostumuzu bırakmamızdır. Özellikle açık havada ve güneş altında bırakılan araçların iç sıcaklığı dakikalar içinde çok fazla yükselebildiğinden içinde bıraktığımız kedi ya da köpeğimiz için büyük bir hayati risk oluşturacaktır. Her ne sebeple olursa olsun, kısa süreliğine de olsa kedi ve köpeklerimizi park halindeki aracımızda bırakmamalıyız. Kliniğimize bu durumdan zarar görmüş hastalar sık sık gelmektedir. Araç içinde olmasa da dışarıda kalan ya da bırakılan kedi ve köpeklerimiz de kendilerine uygun bir barınak ya da gölge alan bulamadıklarında güneş çarpmasına maruz kalabilirler. Bu sebeple özellikle bahçelerimiz- de bağlı bulunan köpeklerimizin güneşten korunacak yerleri olduğundan emin olmalıyız. 


Diğer bir etken de, sıcak havalarda yaptırılan aşırı egzersiz- 


lerdir. Özellikle köpekler terleyemediklerinden, aşırı egzersiz sonucu vücut ısılarında büyük bir artış olur. Bu mevsimlerde köpeklerimizi gezdirmeye çıkarırken havanın henüz ısınmadığı ya da serinlediği saatleri seçmemiz yerinde olacaktır. Bazı hasta 


sahiplerimiz kedi ve köpeklerine balkonlarda bakıyorlar. Balkon- 


lar özellikle kediler için tehlikeli yerlerdir. Yaz aylarında artan yüksekten düşme vakaları da bunun kanıtıdır. Ayrıca barındığı balkonda güneşten korunabileceği bir yer bulunmayan kediler ve köpekler de sıcak çarpmasına maruz kalabilirler. Burada sayamadığımız başka güneş çarpması nedenleri olsa da en sık karşılaştığımız bu sebeplerden hayvanlarımızı korumak için alacağımız küçük önlemler, onların hayatını kurtarabilir. 


Her türlü önlemi almamıza rağmen yine de evcil dostumuz sı- 


cak çarpması ile hastalanabilir. Sıcak çarpması yaşayan bir kedi ya da köpek çok hızlı soluk alıp verecek, genellikle yana devrilecek ve nabız sayısı artacaktır. İlerleyen durumlarda kanlı ishal, kusma ve bilinç yitimi ile karşılaşılabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınız- da hemen bir veteriner hekime ulaştırma- 

ya çalışarak, öncelikle hayvanınızın 


vücut ısısını direkt su ile ya da 1slatılmış havlularla düşürmeye çalışın. Onu bulunduğu sıcak bölgeden alarak daha serin bir yere taşıyın ve aralıklarla vücut ısısını kontrol edin. 


Sağlıklı bir yaz mevsimi dilerim. “, 


1982 Eskişehir doğumlu olan Uzman Veteriner Hekim Ş. Tuğrul Kunt, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Veteriner Cerrahi Uzmanı unvanını aldı. Daha sonra Edinburgh ve Münih'te cerrahi ve ortopedi üzerine eğitim gördü. Halen Ege Üniversitesi'nde doktora eğitimini sürdüren 


Kunt, aynı zamanda kendi kliniğinde kurucu hekim ve Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme & Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 
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RÖPORTAJ: EMRE TURGUT 


ÜZELERİN EFENDİS 


Oray kar 


“Toplumları kanatlandıran bilim ve sanattır. 
Bu kanatları kullanamayan toplumlar tavuk olmaya mahkumdur.” 


Bu sözleri, kılıcı kalem, kalkanı kitap ve ordusu çocuklardan oluşan bir süper kahraman söylemiştir. Birinin kardeşi, birinin babası, birinin kocası... Tüm çocukların büyüyünce olmak istediği kişi, müzelerin efendisi Sunay Akın. 


İnsanın büyüdükçe hayallerinin küçülmediğinin kanıtı as- 


di va di TL DR 


lında Sunay Akın. “Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım.” diyen Arşimet gibi, bir kitapla dünyayı 


Bi 


yerinden oynatabilecek güzel insan. Şair, yazar, koleksiyoncu ya da kendi tabiriyle çocukluğundan beri okur yazar... Bu ayki sa- 


yımızda, yürüyen kütüphane Sunay Akın'la bir söyleşi yaptık. 
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“ÇOCUK AKLI, 
AKILLARIN EN BÜYÜĞÜDÜR.” 


Şiir kitapları, denemeler, derlemeler, köşe yazıları, televizyon programları, sahne gösterileri, müzeler ve dahası... Sunay Akın deyince akla ayaklı bir kütüphane, aydınlık için savaşan bir süper kahraman geliyor. Peki Sunay Akın nasıl olunur? Sizi örnek alan gençler nasıl bu kadar birikimli ve faydalı bireyler olabilirler ? 


Çocukluğumdan beri, “meslek sahibi olmak” tanımı bana itici gelmiştir. Büyükler hep konuşurken duyardım. İşte şu okulu bitirdi, şöyle mesleği var, mesleği böyle iyi... İşe girdi, iyi bir işi var... 
Bu tür sözlerden hep ürkerdim. Anlayamazdım da, sorgulardım çocuk aklımla. Ki çocuk aklı, akılların en büyüğüdür, onu da söylemeden geçmeyeyim. Meslek, insanın sevdiği iş olmalı. Hayat bu mu, benim için de böyle mi demeli insanlar. 


Aslında gençlerden söz ettin ya, “beni örnek alan gençler”. Aslında örnek alınması gereken gençlerdir. Çünkü gençler özgürdür. Devrimcidir, direnişçidir. Aydın insanlardır. Gençlerin bize ihtiyacı yok, bizim gençlere ihtiyacımız var. Hayat, insanların beyinlerinin içine duvar örme işi değildir. Beyinlerinin içine duvar örülmesine izin vermesinler, tam tersine o duvarları yıkmak için yaşasınlar. O zaman mutlu olurlar. Bunun dışında gençlere söyleyebilecek bir şeyim yok... Mustafa Kemal Atatürk bile gençlere güvenmiş, “Ey Türk Seçmeni!” diye hitap etmemiş, “Ey Türk 


v2 


Gençliği” diye hitap etmiş. Seçmene değil, gençlere güvenmiş. 


Ben daha ne diyebilirim ki onun üzerine? 


“MÜZELER TOPLUMLARIN HAFIZASIDIR. 
BU GERÇEĞİ KALDIRAMAYAN ÜLKELER, 
ALZHEIMER HASTALIĞP'NA YAKALANIR.” 


Birçok ilde kurduğunuz ve kurulmasını desteklediğiniz müzeleri bir kenara bırakırsak, sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın da en önemli müzelerinden biri olan “İstanbul Oyuncak Müzesi”ni 2005 yılında ülkemize kazandırdınız. Müzelerin önemini anlatabilir misiniz? 


Müzeler toplumların hafızasıdır. Bu gerçeği kaldıramayan ülkeler, Alzheimer Hastalığı'na yakalanır. Bizler için hafıza neyse, bilmeliyiz ki ülkemiz için de müze odur. Ben de Türkiye'ye çocuk tarihi müzeleri kazandırmak için çaba sarfediyorum. Oyuncak Müzesi kurdum, Oyun Müzesi de kurdum. Şimdi de bir Masal Müzesi açıyorum. 


“MASAL MÜZESİ, 
MASAL GİBİ BİR MÜZE OLACAK.” 


Biraz bahsedebilir misiniz bize bu “Masal Müzesi”nden? 


Ne yazık ki bu ülkede, büyükler birbirini kırmak ve rencide etmek için, çocuğun dünyasını defalarca aşağılıyor ve eziyor. Mesela kızgınlıkla söylenen sözlerden biri de şudur: “Bana masal anlatma!” 


AĞUSTOS 2017 kerlik 33 


ROPORTAJ 


Oysaki masallardaki uçan halılar olmasaydı, bugün uçaklar bile olmazdı. Masalların tarih içindeki anlatılış biçimleriyle ilgili bir müze olacak bu. 


Önce sözlü olarak anlatılıyordu masallar, sonra matbaa bulundu ve masal kitapları çıktı, onun ardından 1800'lü yıllarda ise Laterna Magica diye bir oyuncak çıktı. Yani masallar resimlendi bir cam üzerine... Sonra masallar duvara yansıtıldı, yani görünür oldu. Zaman geçti, kukla tiyatrolarında masallar anlatılmaya baş- 


landı. Derken ses kayıt cihazları ortaya çıktı, masal plakları dinlenir oldu. Sonra radyo, radyoda masallar, çizgi romanlar, çizgi filmler, sinemalar... Yani teknolojinin değişimi ve gelişimi esnasında, sanayi devrimini, teknolojik devrimi ve ondan öncesini, kısaca bütün masal anlatım yollarını içinde barındıracak bu müze. 


Tabii sadece bununla kalmayacak. Örneğin Andersen'in çok sevdiği, cebinden hiç ayırmadığı, sayfaları resimli olan ilk masal kitabının baskısı da müzede sergilenecek. Jules Verne'in, Aya Seyahat ya da İnatçı Keraban adlı kitaplarının ilk baskıları da olacak. Küçük Prens'in ilk baskısı var... La Fontaine'in fabllarından Ezop Masalları'na kadar, çok eski baskı kitaplar da olacak. Aynı 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zamanda masal kahramanlarının oyuncakları da sergilenecek. 
Nasıl bir müze mi olacak? Masalın kendisi gibi bir müze olacak, masal gibi bir müze olacak. (gülüyor) 


“ÖNCE AĞAÇ OLAMAZSAN, 
ORMANI GÖREMEZSİN.” 


Cumhuriyetin ilk yıllarında yakaladığımız gelişme ivmesini sonraki dönemlere yayamadık diyebiliriz. Toplumsal refaha ermek biraz ütopik bir düşünce olsa da, bunun için bireysel olarak neler yapmalıyız ? 


Çok sevdiğim bir söz vardır. “Bir taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.” Her şeyden önce, vazgeçmemek gerekir. Nazım der ya, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...” Biz hep bu dizenin ikincisini öne çıkardık. Orman olalım, örgütlenelim diye uğraştık. Evet, elbette ki örgütlü yaşam doğru yaşamdır; ama Nazım önce şunu söylüyor. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür... Yani önce ağaç olamazsan, ormanı zaten göremezsin. 


Her insanın, kendi aydınlanma sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu yüzden pergelin çivisi her zaman insandır. Her insan dünyaya geldiğinde bilmeli ki, dünyanın merkezi kendi ayakları altındadır. Nasreddin Hoca doğru söylüyor yani ama pergelin kaleminin olduğunu ayağını gittikçe genişletirsek, sonunda kusursuz bir dünya çizmiş oluruz. 


, 


FOTOĞRAF: Mahmut TURGUT 


Bu konuda küçük bütçeli gazete ve dergilere önerileriniz nelerdir? 


Aslında bu işin bütün heyecanı, küçük bütçeli gazete ve dergilerdedir. En güzelleri onlardır. İnsanlara bir şey anlatma, ışığı insanlara taşıma arzusu en temiz haliyle o dediğin küçük bütçeli gazetelerde ve dergilerde olur. Çok temiz bir dünyası vardır o dergileri, o gazeteleri hazırlayanların. Ben çok seviyorum... Tabii burada önemli olan bir şey var, medyayı yerelden takip etmemiz gerekir. İzmirli İzmir'de çıkan gazeteleri okusun. İzmir'in televizyonlarını seyretsin. Onlara öncelik vermeli... İzmir'deki böyle gazete ve dergilere İzmirliler sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak ki? 


“KEŞKE BÜTÜN TÜRKİYE İZMİR OLSA...” 
Son olarak İzmir ve İzmir insanı hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Ben her İzmir'e geldiğimde gösterilerimde söylediğim sözü söyleyeceğim. Keşke bütün Türkiye İzmir olsa... Benim ilk kitabım çıktığı zaman da İzmir beni çok sahiplendi. İzmir Kitap Fuarrna geldiğimde de İzmirliler hep benim yanımda oldu. Bugün de öyle benim için. İlk geldiğim İzmir neyse, şu anki İzmir de o. 
İzmirli her zaman aydınlık, İzmir her zaman güzel. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en aydınlık en güzel insanlarının yaşadığı kentlerden biridir burası. Bunu ukalalığıma verin, neredeyse bütün dünyayı görmüş biri olarak söylüyorum. Keşke bütün Türkiye 


değil, bütün dünya İzmir olsa. 


“KÂĞIDI YOK ETMEK İMKANSIZDIR.” 


Geçtiğimiz günlerde yılların mizah dergisi Penguen, yayın hayatına son verdi. Yaşadığı ekonomik sorunların sebeplerin- den biri de insanların artık baskı gazete ve dergileri okumak yerine, sanal ortamda okumaya yönelmeleriydi. Sizce gelecekte baskı kitap, dergi ve gazeteler teknolojiye direnebilecek mi? 


Bugün teknolojinin geldiği en son noktalardan biri uçaktır. 
Uçaklar artık bilgisayarla uçuyorlar. Peki uçak kalkarken ya da inerken altından ne çıkıyor? Tekerlek... Tekerlekse insanlığın en eski icadıdır. Yok olmadı veya kaybolmadı, hala yaşamını sürdürüyor. Öyleyse kâğıt da hiçbir zaman kaybolmayacaktır, mümkün değil. Elbette teknolojiden yararlanmak gerekiyor; ama her şeyden önce basılı olan, kâğıt üstünde olan daha gerçektir. Unutma ki şu an benim sesimi kaydettiğin bu cihaz bile, her şey sanaldır ama kâğıt gerçektir. Nasıl ki uçakların altından kimse tekerliği 


alamıyorsa, alamayacaksa, kâğıdı da yok etmek imkansızdır. 
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MELİS BARÇIN 


yazar(Degelife.com.ir 


Annelik biraz okuyarak, çokça da el yordamıyla yapılır. Her çocuk birbirinden farklıdır. Öyle ki, her aile düzeni başkadır ama bazı genel geçer şeyler vardır ki, hiç değişmez. Onlar da bizim insani taraflarımız, saklamamız gereken duygularımız... 


Geçenlerde çocuklarla dolaşırken, telefonda kötü bir haber aldım. Bu beklemediğim bir şeydi ve bir an için yanımda kim var, kim yok unu- 


tup ağlamaya başladım. İkisi de endişeli halde yüzüme bakıyor, bense kendimi tutamıyordum. Biraz sakinleşince, her şeyin farkında olan büyük kızım geldi ve yanağımı okşadı. Açıkça, onun anlayabileceği dilden neden üzüldügümü anlattım ve sonuna da ekledim: “Şu an biraz moralim bozuk ama bu geçecek. 
Bazen kendimizi böyle his- 


sedebiliriz. Bazen anneler de üzülür.” Beni anlamaya çalışan şefkatli bakışlarıyla onayladı. 


Ben bir Superman değilim. Gizli güçlerim ya da yenilmezlik gibi özelliklerim yok. Anneyim ama sonuçta bir insanım. Bazen üzülebilir, bazı günler yorgun olabilirim. İlk zamanlarda bu konuda daha ketum davranırken, yıllar geçtikçe dürüsütlüğün ve insani yanımın çocukların da öğrenmesi gereken bir durum oldugunu düşündüm. 


Zaten en büyük hatayı çocuklarımıza mükemmel görünmekle yapmıyor muyuz? Bunun neresi doğal? Hata yapmamak kimse için mümkün olmadığı gibi, bunu inkar etmek de biraz yalancılıga girmiyor mu? Bunu sıklıkla bizim gibi anne olan başka annelere de yapıyoruz. Böyle mükemmel yaşamlara sahip olduğunu iddia eden bir sürü blogger adı altında anne, maalesef takipçilerini kandırıyor ve sanki her gün cenneten düşen bir hayali yaşar gibi yorumlar yazıp fotoğraflar paylaşıyor. Bunun neresi gerçek? Bu resimlere bakan, iç çeken zavallı anne adayı da resme bakıp, “Benim çocuğum niye böyle değil?” 

“Ben niye beceriksizim?” 

“Neden benim çocuğum böyle giyinmiyor, yemiyor, öğrenmiyor, kitap okumuyor? 

diye debeleniyor. 


Hayattan sıkıldığımız, ara sıra kendimizi iyi hissetmediğimiz, bazı günlerin diğerinden daha kötü olduğu zamanları hepimiz geçiriyoruz. İnanın o mükemmel fotoğrafların arkasındaki insanlar da böyle hissediyor. Bunu inkar etmek ya da öyle sorunlarımızı görmezden gelmek, bizi mutsuzluktan başka bir yere sürüklemez. 


ka başınızda, sizin gözünüzün içine bakan çocuğunuzu an ak, bana göre en büyük riyakarlık. 


Bizler robot değiliz. Robot olmadığımızı kabul edip çocuklarımıza da duyguları olan normal bir insanın nasıl olduğunu göstermeliyiz. Nasıl hissettiğimizi söylemeliyiz. Kendimizi açmadıktan sonra çocuklarımızın duygularını bizlere rahatlıkla söylemelerini nasıl bekleyebiliriz ki? 


Melis Barçın, 1983 İzmir doğumludur. İngiliz Dili ve Edebiya- 


tondan mezun olduktan sonra, eğitimine Roma'da devam etmiştir. Çocukluğundan bu yana peşini bırakmayan hayal dünyası sayesinde yazmaya aşık bir blogger ve iki çocuk annesidir. 
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AİLE YAZAR 


DAĞLARINDA 
ÇİÇEKLER, 


Eyvah! Ağustos'a da geldik... Çocukların okul kayıtları başladı, hatta bitiyor. Anaokuluna başlayacak, özellikle de ilkokula başlayacak çocuklar için okul seçimi ayrı bir önem taşıyor. Anne babalar hangi okul, hangi öğretmen diye okullar arası gezi turlarını sürdürürken, çocuklarsa tatilin keyfini çıkarıyor. 


ğ 


İzmir'de o kadar çok özel okul var ki artık, neredeyse her hafta yeni bir okul ismi duyuyorum. İstanbul ve Ankara'da yer kalmayınca İzmir'in taşı toprağı altın oldu. Hem inşaat sektörü, hem özel eğitim sektörü bulduğu ilk fırsatta İzmir'e geliyor. Buyursunlar gelsinler, 

bunlar İzmir ekonomisi adına sevin- 

ye dirici gelişmeler. Yıllardır İzmir'i 

geri planda tutan yatırımcılar için de büyük fırsatlar artık 
İzmirde. Sadece yatırımcılar değil, İstanbul'dan bunalan, işsiz kalan, çocuk büyütmeye karar veren herkes İzmire akın et- 


meye başladı. 


TO İĞ 111111) 
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İstanbul Güven Vermiyor 


Yıllardır Çeşme ve Alaçatı'da İzmirliden çok İstanbullu görüyorduk, alıştık. Yakında her yerde bu durum söz konusu olacak çünkü çılgınlar gibi iş arayan, ev arayan, hatta arsa, çiftlik, arazi arayan İstanbullular var. Nereden mi biliyorum? Bunlardan biri de benim İstanbul'da yaşayan kuzenim. Senelerdir İstanbul'da okuyan, çalışan, kendi işini kuran kuzenimin bile, çocuğu olunca İstanbul'a bakışı değişti. Bir çocuğun güvende, huzurla, doğal bir ortamda büyümesi, iyi eğitim alması için İstanbul aşkı yetmiyor. 
Aşk karın doyurmuyor derlerdi eskiden, İstanbul aşkı ise artık huzur ve güven vermiyor. Şehir eşkıyalarının türediği, geceleri sokakta yürümenin hem erkek hem kadınlar için Elm Sokağı Kabu- su olduğu İstanbul, tersine beyin göçü yaşamaya başladı. 


Evli ve çocuklu olanlar için öncelikli tercih İzmir, emekli olan- 


lar için kesinlikle İzmir ve çevresi, “7/24 çalışacak mıyım? Hayat elden gidiyor!” diyenler için de İzmir...Çocuk yapan, sabah 5'te kendi işe, çocuğu okula gitmek için yola düşenler için zaten İzmir! 


Dolayısıyla özel okulların, inşaatçıların, yatırım tercihlerinin İzmir'e kayması normal. Özellikle Güzelbahçe taraflarında em- 


lakçılarla konuştuğunuzda İstanbul'dan akın olduğunu öğreniyorsunuz. Bir günde İstanbul'dan evini satıp, yerine İzmir'den 3 
arsa alanlar mı dersin, 3 ev alan mı dersin türlü türlü taşınma efsanesi dinliyorsunuz. 


Bu geliş ile birlikte büyüyen bir ticari hacim olduğu kesin. 
Fakat bu durum nereye kadar sürer bilinmez. Özellikle eğitim alanına baktığınızda kafanız karışıyor. Özellikle iyi semtlerde isim yapmış devlet okullarında 40 kişilik sınıflarımız var. Kayıt için altı bin liradan başlayan bağış rakamları var. Bir de bu sene ilkokullarda hali hazırda var olan adrese dayalı okul kaydı yapılması, anaokullarında da geçerli olmaya başladı. Adres taşımayı kabul etmeyen sistemde, size en yakın okulu tercih etmiyorsanız, özel okulları gezmeye başlıyorsunuz. Zaten, her ne kadar yasal olmasa da devlet okuluna yapacağınız bağışın az daha üstüne koyarsanız özel okul bulabilirsiniz. Özellikle dil eğitimi konusunda devlet okullarının yetersizliği de, tüm velilerin göz- 


lerini özel okullara çeviriyor. 


Öyleyse moral bozmadan “İzmir'in dağlarında çiçekler açar.” 
diyoruz. Korkular büyüdükçe, gelip sizi sınar. Gerekli araştırmanızı yaparak, sezgilerinize inanarak ama en önemlisi sakin kalarak karar vermenizi diliyorum. 


Okul Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar: 


- Öğretmen: Çocuğunuzu anlayabilecek, en azından dinlemeyi bilen, tecrübeli; ancak öğretme aşkını kaybetmemiş, dersi ders gibi değil yaşatarak öğreten eğitim modelleri ile tanışmış, sürekli hizmet içi eğitime katılan, ödül ve ceza sisteminin işe yaramadığını bilen ama kuralları uygulayan ve uygulatan, çocukların sorun- 


Özel Okul Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz? 


Özel okul seçerken, artık komşudan duyduğunuz bilgiler yeterli değil. 15 Temmuz darbe girişiminin bize eğitim sektöründe öğrettiği çok şey var. İzmir'de kapatılan onlarca okul ve açığa alınan öğretmenler, her okula ve her öğretmene çocuk emanet edilmeyeceğini hatırlattı bize. Artık “eti senin kemiği benim” anlayışı tarihe karıştı. Veliler, hangi öğretmen, hangi müdür, hangi okul sorularını her kaynaktan araştırıyor. Ancak şu bir gerçek ki, size mükemmel olarak tanıtılan okul, müdür ve öğretmen, sizin ya da çocuğunuz için mükemmel olmayabilir. O yüzden kendi eğitim hayatınızı, hayata bakışınızı göz önüne alarak ama en önemlisi çocuğunuzu okul seçme sürecine dahil ederek, içinize gerçekten sinen yeri tercih etmelisiniz. Şunu da bilmelisiniz ki, nereye giderseniz gidin beklentileriniz yüksek ise mutlaka sizi, dolayısıyla çocuğunuzu mutsuz edecek bir sebep bulursunuz. 
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MİLE 


larını kendilerinin çözmesine olanak tanıyan, güven veren ama en önemlisi çocukları seven bir öğretmen olmalı. 


- Müdür: Eğitim ve öğretimin değerlerine saygılı, mümkünse öğretmenlik yapmış, velileri sorunların sebebi değil de çözümü olarak gören, öğretmenleri çalışan olarak değil, değer yetiştiren 


olarak algılayan, esnek, günlük yönetimsel koşturmanın dışına çıkıp, okulu bir veli, bir öğrenci olarak da gözlemleyebilen, empati yeteneği gelişmiş, sözde değil özde laik, demokrat biri olmalı. 


- Eğitim: Çocuklara dersleri yaşatarak öğreten, öğrenmenin ezber sistemi ile gerçekleşmediğini bilen, yaratıcı metodolojilere hakim, çok ödev öğrenme aracı olarak kullanmayan, kalıcı öğrenmenin yaşayarak gerçekleştiği çalışmaları uygulayan, dünyada uygulanan öğrenme tekniklerini kendi öğrencilerinin sosyokültürel yapısına uygun olarak harmonize eden, çocukların ilgi alanlarına, yeteneklerine uygun çalışma modelleri yaratabilen, başarıyı TEOG ve LYS sonuçları ile sınırlandırmayan bir eğitim modeli tercih edilmeli. 


- Dil Eğitimi: Yabancı dil seçenekleri olan ve yabancı dili Türkçe 


düşünmeyen, o şekilde öğretmeyen öğretmenlerle, yabancı dili çocuklara sevdirmeye çalışan, farklı öğrenme tekniklerini uygulayan, kesinlikle hizmet içi eğitim konusunda öğretmenlerini yurt dışı olanakları ile destekleyen, Erasmus gibi uygulamalara hakim, yurt dışında kardeş okullarla iş birliği olan bir yabancı dil eğitimi oldukça önemlidir. 


- Fiziki ve Teknolojik Koşullar: Günümüz teknolojisini yakından takip eden, her yıl gerekli yatırımları yapan, öğretmenleri bu teknolojik araç ve gereçleri kullanmaları için eğiten, hijyen ve sağlık koşullarına özen gösteren, tuvalet gibi alanları çocuklara uygun ayarlayan ve görevliler aracılığıyla sürekli takip eden; ayrıca yeterli bahçe ve oyun alanları olan, spor ve sosyal faaliyetleri için uygun alanları bulunan bir okul olmalı. 


- Beslenme: Okulda paketli ve zararlı gıda satışına izin vermeyen, taze veya kurutulmuş meyve, çerez gibi gıdalar sunan, gazlı içecek gibi çocukların kesinlikle uzak durması gereken içecekleri bulundurmayan bir kantini olmalı. Yemekhanesi ise, hijyenik ko- 


şulları ile bakliyat, sebze ve protein seçeneklerini sunabilmeli. 


- Güvenlik: En değerlinizi emanet ettiğiniz okulun güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı en önemli unsurudur. Okula giriş, çıkışta güvenlik görevlilerinin gerekli hassasiyeti gösterdiğinden emin olun. 


- Rehberlik: Psikolojik ve Rehberlik Danışmanların yeterli eğitim ve donanıma sahip, iletişim kurabileceğiniz, işbirliğine açık, çözüm odaklı kişiler olması önemlidir. Bir psikolojik danışman, her çocuğun dönemsel olarak yaşadığı uyum, kaygı, sosyalleşme sorunlarını atlatmasında hayat kurtarıcı bir rol üstlenir. 


Reyhan Tansu Şenay, Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünü bitirdikten sonra uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarındaki çalıştı ve daha sonra İzmir'deki bir gazetede muhabirlik, editörlük ve yurtdışı yayınları koordinatörlüğü yaptı. İnsan kaynakları ve çocuk gelişimi üzerine eğitimler aldı. 
Şu anda pazar günleri TRT Kent Radyo'da yayınlanan “Sen Büyürken” adlı çocuk gelişimi programını ve “Anahtar” adlı kişisel gelişim programını hazırlayıp sunmaktadır. Bir erkek ve bir kız çocuğu annesi olan Şenay, aynı zamanda kendisine ait 


yazılarını mutlubiz.com sitesinde paylaşmaktadır. 


YEMEK vw 


İZMİR LEZZET REHBERİ 


ADEMİ FAHRİ PİRHAN 


sami Kemeraltı'nın Vazgeçilmez Lezzet Noktaları - 3 


Gül Kebap 


Kemeraltı'nın tarihi mekanlarından biri olan “Gül Kebap”, 
1949 yılında Mehmet Ali Gülgeze tarafından hizmet vermeye 
başlayan bir mekan. Yaklaşık yetmiş yıldır, dört kuşak boyunca hizmet vermiş ve günümüzde de lezzetinden bir şey kaybetmeden misafirlerini ağırlıyor. Ufak bir mekan olmasına rağmen yemeklerinin lezzeti oldukça büyük. Bakır sahan içinde et suyu ile ıslatılan ekmeklerin üzerine dilerseniz döner, dilerseniz köfte ya da her ikisi birlikte koyularak, yanında biraz ince kıyım maydanoz ile servis ediliyor. Oldukça lezzetli ve damağınızda buraya tekrar gelmek için bir sebep yaratacak kadar güçlü bir tat bırakıyor. Gün içerisinde müdavimlerince iyi bilinen ve çok tercih edilen “Gül Kebap”ta yemek yemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız; zira çok geç saatlerde maalesef ulaşmanız imkansız olabiliyor. 


Adres: Anafartalar Cad. 35240 Konak/İzmir 
Telefon: 0232 4250126 www.gulkebap.com.tr 


GUL KEBAP! 


İZ) EYARYANILNATSYA <1 


AEP EYANI ELİ DARİMİ EE 
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Bu kadar kebap ve köftenin üzerine, bu sıcaklarda en güzel soguk içecekler iyi gidiyor. Kişisel tercihim hiç gazlı ve yapay içeceklerden yana olmamıştır, ayran ve ev yapımı şerbetler benim birinci sıradaki serinleme tercihlerimdir. Harfine bile dokunmadan sayfa- 


larından alıntı yaparak tanıtıyorum bu mekanı sizlere. “Yudumla Şerbetleri 1971 yılında İzmir'de herkesin “Şerbetçi Mustafa” olarak 


tanıdığı Mustafa Türkmen tarafından İzmir Kemeraltı'nda kurulmuş ve şu an genç kuşaklar tarafından devam ettirilmektedir. Ana ürünleri şerbet olmakla birlikte, hali hazırda 8 çeşit şerbet ve 12 çeşit ev yapımı reçel üretmektedirler. Ürünlerinde kimyasal ve insan sağlığına zarar verici madde bulunmadığını belirtmektedirler. Dogal ve sağlıklı meyvelerden hazırladıkları ürünleri Kemeraltı'nda ufacık bir dükkanda tüm sevenlerine sunmaktadırlar.” 


Adres: Kestelli Cad. No:2 Kemeraltı / İZMİR 
Telefon: 0232 4251770 http://tarihiyudumla.com 


1970 yılından beri Kemeraltı içinde hizmet veren bir işletme 
burası. Köfte benim için nedense çok standart ve ortalama bir lezzet; ancak kullandıkları malzemelerle, farklı sunumlarla ve müşteriyle olan ilişkileri ile bazı mekanlar bir adım öne çıkmakta. 
Köfteci Salih de öne çıkanlardan biri... Köfteleri oldukça lezzetli. 
Eğer biraz sulu seviyorsanız az pişmiş demeyi unutmayın, yoksa biraz kuru gelebilir size. Köfte kadar meşhur olan yoğurtları ve piyazları da mutlaka denenmeli, bu ikisini de sipariş etmeyi unutmayın. Böylece damağınızda bu muhteşem üçlünün şöleni eksik kalmamış olur. Afiyet olsun. 


Adres: Konak Mahallesi 879 Sok. Kestane Pazarı 16/A, 35140 Konak/İzmir 
Telefon: 0232 4464296 


Ademi Fahri Pirhan, 1975 Kırşehir'de doğdu. Dumlupınar 


Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. 


Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Pirhan, halen aynı anabilim dalında Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Doğduğu günden beri yemek ve içmek en büyük ilgi alanlarından biri olmuştur. 

(9 Instagram: izmirlezzetrehberi 
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Mutlaka Görmeniz 
Gereken 


SEYAHAT 
NOKTALARI 


Bazen turistik bir gezi yaptığınızda, her yerin aynı olduğunu mu hissediyorsunuz? Bir sonraki tatilinizi güzelleştirecek bir deneyim mi arıyorsunuz? Eğer öyleyse, bu inanılmaz su altı seyahat noktalarından birini ziyaret etmeye ve su altındaki bu harika yolculuk ile dalgaların altında büyük bir keşif yapmaya hazır olun. 


1- Eski Mısır'dan Kleopatra Heykeli 


1500 yıl önce gerçekleşen bir deprem eski mısır şehirlerinden bir kaçının çok büyük parçalarını su altına göndermiş. Bu parçalara 100 
yıl öncesine kadar hiç dokunulmamış. Araştırmacılar yüzyıllar boyunca büyüsünü korumayı başarmış eski eserlerden oluşan bir dizi keşfettiler. Şimdi bu eserler suların altında sizleri bekliyor. 


ÇEVİREN VE DÜZENLEYEN: Damla Kılınç 


KAYNAK: www.ranker.com 
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2- Çin'in Batık Şehri: 
Shi Cheng 


1300 yıl boyunca hayatta kalmasına 
rağmen, Çin şehri Shi Cheng, bir hidroelektrik santrali inşa edilirken 1950'de sel felaketi ile yok oldu. Dalgıçlar insan yapımı gölün altındaki asırlık kalıntıları ve eserleri görmek için Çin'e gidip dalabilirler. 


3- Ithaa Deniz Altı Restoranı 


Deniz ürünlerini sevmeseniz bile, Maldivler'deki Ithaa Restoran'da denizin altında yemek yiyor olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Dünyadaki tek cam su altı restoranın- da, denizin 16 metre altında kahkahalar atarken Avrupa Mutfağı'nın tadını çıkaracaksınız. 


4- Cenote Angelita'nın 
Su Altı Nehri 


Su altındaki her şeyi gördüğünüzü düşünüyorsanız, su altında bir nehir ziyareti yapmaya ne dersiniz? Cenote Angelita'da, aslında okyanusun altında var olan bir nehir var. Dalgıçlar, bunun tuzlu suyun tatlı su- dan ayrıldığı ve nehir benzeri bir etki yaratan hidrojen sülfat tabakasının bir sonucu olduğunu söylüyor. 
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5- Poseidon Deniz Altı Resort, Fiji 


Muhteşem tatil yeri hala yapım aşamasında olsa da, kapılarını açtığı anda Poseidon Su Altı Resort'u ilk kez deneyimleyenler arasında yer almak için yerinizi ayırtabilirsiniz. Tesis aynı zamanda bir su altı restoran/bar, kütüphane yapmayı da planlıyor. 


6- Meksika'daki Subacuatico de 
Arte Müzesi 


Sanatla yakından ilgiliyseniz Meksika'ya gidip, dalgaların altındaki MUSA (Museu Subacuatico de Arte) müzesini ziyaret etmelisiniz. Bahsettiğimiz müze tam 400 adet beton heykeli suyun altında sergiliyor. 


7- Dubai'de Yapılan 
Atlantis Temalı Park 


Gerçek kayıp Atlantis şehri henüz keşfedilmemiş olsa da, Dubai'deki Atlantis Otel'inden sonra gerçek Atlantis'e en yakın yerde olmak için bu parkı ziyaret etmelisiniz. Büyük otel, çoğu lobiye dahil olan tonlarca su altı görüntüleme alanına sahiptir ve konuklarına su altı suitlerinden birinde kalma imkanı sunmaktadır. 


8- Titanic Kalıntıları 


Titanik'in pek çok kısmı hala okyanıs tabanı boyunca uzanmakta ve dalgıçların dümenin üstünde o meşhur pozu vermelerini beklemektedir. 


46 Heli AĞUSTOS 2017 


Su altı sanatının hayranı iseniz, Grenada Su Altı Heykel Parkı'nı mutlaka görmelisiniz. St.George's Deniz Koruma Bölgesi'nde bulunan parkta, denizin altında çarpıcı heykeller bulunur ve hem dalgıçlar için harika görüntüler verecek kadar su altında, hem de yüzeyden zevk alınabilecek kadar suyun dışındadır. 


Baia-İtalya'daki lüks villaları görmek, tüm şehir su altındayken çok daha kolay. Bir zamanlar çok elit bir şehir olan Baia, Sezar ve Nero gibi hükümdarların tatillerini geçirmek için geldiği yerlerden biriydi. 


Bir zamanlar Amerika'nın şimdiye kadarki en büyük atom bombası testinin yapıldığı bir yerdi ve kısa süre sonra derhal terk edildi. Ayrıca severek izlediğimiz Sünger Bob Kare Pantolon çizgi fil- 


mindeki Bikini kasabası da buradan esinlenerek oluşturulmuştu. 


Kuzey Amerika ya da Avrupa, hangisinde tatil yapacağınıza 


karar veremediniz mi? Aradaki bölgeyi - kelimenin tam anlamıyla aradaki- İzlanda'nın Silfra kentindeki kıtasal kırık- ta bir dalışla yakalayın. Dünyadaki en popüler dalış alanlarından biri, aslında iki kıtada da devasa bir su altı harikası. 
Dünya üzerinde sadece iki kıtada yüzebileceğiniz tek yer 


| 


olmakla kalmıyor aynı zamanda dünyanın en berrak suyu olma özelliği de gösteriyor. İki tabaka halen hareket halinde ve her yıl birbirlerinden 2 cm. uzaklaşmaya devam ediyor. 
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Son yıllarda Yunan adalarına Türklerin yoğun ilgisi var. Sakız hala popüler, Midilli yeni yeni ilgi odağı olmaya başladı. Sisam (Samos) sıcak atmosferiyle Türklerin keşfetmeye çalıştığı adalar- dan biri. Daha güneye gelen adalar ise daha çok sosyetenin tercih ettiği adalar, Mikanos vb. 


Bozcaada, inanın Yunan adalarından bin kat daha güzel, dogal, bozulmamış. Sıcacık insanları, eski mimarisi, üzüm bağları, birbirinden güzel koyları, tadına doyulmayan şarapları, köy kahvaltıları, teyzelerin elleriyle açtığı börekleri, reçelleri, horoz sesleri, balığı ve otları.. 


Bir de adanın çavuş üzümü çok ünlü. Reçellerinden de, yeşil domatesten yapılanının tadına doyum olmuyor. Hem üzüm hem de asma fidanı satıyor köylüler. Adaya gelenler dönüştü mutlaka asma fidanı almadan ayrılmıyor, çünkü çavuş üzümünün eşi benzeri bulunmuyor. 


ağir «5 
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DOZCAADA 


O ada senin, bu ada benim, dolaştım; ama döndüm geldim bizim güzel adamız Bozcaada'ya, ne vize ne de pasaport derdi var. 
Ohhh! gel keyfim gel, al biletini bin feribota, ada mı? Ada... Hem de en güzeli, son güzeli bir ada... Adaya ulaşmak için İzmir'den yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki Geyikli iskelesine gitmek yeterli. Zaten Geyikli İskelesi'nden bakınca el ile tutulacak kadar uzaklıkta gibi görünüyor Bozcaada... 


Virüs Girdi mi Tamam 


Yıllar önce Gökçeada'ya da gitmiştim. O ada da farklı güzellikler barındırıyor. Ama Bozcada küçücük, sıcacık bir ada. Daha iner inmez; “Ben bu adada yaşarım” ve “Ben bu adaya yerleşirim” virüsü vücudunuza yerleşiyor ve bir daha o virüsü vücuttan çıkarmanız mümkün görünmüyor, aklınız adada kalıyor. Sanki adayı yıllardır biliyorsunuz ve tanıyorsunuz gibi geliyor, sanki bu adaya yıllar önce de defalarca gelmiş hissine kapılıyor insan. Feribotta giderken Ayşe 


ile çadırda mı kalalım, pansiyonda mı kalalım konulu bir tartışma yaşadık. Çadırda kalmaya karar verdik. Verdik ama... 


Çadır Alanı Bulamadık 


Adaya yaklaşırken belki de dünyanın en iyi korunmuş kalesi karşılıyor bizi, akşam saatlerinde ulaştığımız için ışıklandırma muhteşem... Çok görkemli görünüyor, içini gezdiğimizde de ne kadar haklı olduğumuzu anladık. Kalenin içinde önemli bir 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materyal yok ama dört bir yanından kente çok hakim bir tepede kurulmuş, kenti buradan izlemek ayrı bir keyif ve güven veriyor insana. Adanın merkezinde yetişmiş büyük ağaçlar var ve o gölge- nin altında çay bahçeleri ve birbirine bağlı sokaklarda ise küçük 


stantlarda hediyelik eşyalar satılıyor. 


Bisiklet ile Gezmeyi Deneyeceğim 


Minik ada feneri, buzdolabı süsleri, takılar, deniz ürünlerin- den yapılmış eşyalar ve en önemlisi adanın reçelleri dizilmiş rengarenk. Bir de adanın çavuş üzümü çok ünlü. Reçellerinden de yeşil domatesten yapılanının tadına doyum olmuyor. Hem üzüm hem de asma fidanı satıyor köylüler. Bu renkli görüntüleri geride bırakıp adanın tek çadır kampına yol aldık. Zaten araç ile adayı yaklaşık bir saat içinde dolaşmak mümkün. Ancak adaya serin havada gidip bisiklet ile dolaşmak bence daha bir keyifli olur gibi 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kemli. Hemen solumuzda ise kilisenin yanından uzanan çan kulesi ve saati dikkat çekiyor. Kaldığımız pansiyon sanki bir akrabamızın evi gibi. Sabah kalkıyoruz, ev reçelleri ve teyzenin hazırladığı pişileri, kızartmaları yiyoruz mis gibi kokan çimlerin üzerinde. Her pansiyonun ya önünde ya da arkasında mutlaka bir bahçe 


var ve bahçelerin hemen hepsi de adanın merkezine bakıyor. 


geliyor. Çadır kampına geldiğimizde büyük ağaçların altının hemen hepsinin dolu olduğunu gördük. Küçük ağaçların altında çadır kurmak ise güneşin altında mümkün görünmüyor, o nedenle bir pansiyon ile üç gece için anlaştık. 


Sanki Akrabamıza Misafirliğe Geldik Gibi Pansiyonumuz adanın merkezinde, kale tam karşımızda, kır- 


mızı kiremitli evler ise dizilmiş bize bakıyor, manzara çok gör- 


> —— 


: Her Yerden Denize Girmek Mümkün ya 

çul ) Adanın en ünlü yüzülebilecek koylarından Ayazma'da günü açıyoruz, ardından sırasıyla diğer koylar geliyor. Aslında adanın her yerinden, yani dilediğiniz ve gönlünüzün çektiği koylarında yüzmek mümkün. Biz Ayşe ile feribot iskelesinin yanından bile denize girdik. Ayrıca kaleyi tüm heybetiyle gören minik bir koydan da 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denize atlamayı ihmal etmedik. Fakat benim gönlüm Akvaryum Koyu'nda kaldı. Hakkını vermek gerekirse adanın en güzel koyu... 


Şarap, Peynir Eşliğinde 


En güzeli ne yaptık biliyor musunuz? Bozcaada'nın ünlü şaraplarından bir tane satın aldık. Yanında patlıcan kızartması, beyaz keçi peyniri ve kepekli ekmek ile mendirekte kayaların en ucuna yerleştik. 
Hem güneşi batırdık, hem kaleyi ve gelip giden feribotları, insan ve araç trafiğini izledik, hem de kırmızı şarabımızı yudumladık. Gidenlere önerim mutlaka deneyin, pek keyifli ve tadına doyum olmuyor. 


Arnavut Kaldırımlı Taş Sokaklar 


Sonra, adanın sokaklarını arşınladık. Birbirinden güzel begonvillerin yaslandığı taş evleri seyreyledik, terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş ama yine de tüm güzelliği ile ayakta kalmak için direnen eski yapıları hüzünlü izledik. Arnavut kaldırımlı taş 


sokaklar, ahşap panjurlu evler, kırmızı, mavi ve yeşil boyalı sokak kapıları, taşların arasından süzülüp giden şarap fabrikalarından geriye kalan atık sular ve o sulardan ciğerlerinizin en derinine kadar giden mis gibi taze şarap kokuları... Sıcacık yüzüyle size seslenen mekanlar, güler yüzlü insanlar... Bu adada kalınır ve yaşanır. 
Gitmek kolay hem de vize bile yok... 


Ew gd 
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AHMET PİRİŞTİNA 
KENT ARŞİVİ 
VE MÜZESİ 


Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Piriştina'nın “Tarihsel ve geleneksel 

değerleri titizlikle korumak ve değerlendirmek; kent arşivini çağdaş yöntemlerle bir belgelikte derlemek” amacıyla kurduğu ve 10 Ocak 2004'de faaliyete geçen İzmir Kent Arşivi ve Müzesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150. yılına sürprizlerle hazırlanıyor. 
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Sevgisizliğin Tek Çözümü 


Hasan Tahsin Kocabaş'la yapacağımız röportaj için İzmir Kent Müzesi'ne gittiğimizde, İzmir Kent Ulaşım tarihini ayrıntılı bir biçimde gözler önüne seren Ulaşım Sergisi karşımıza çıktı. Oradaki eski itfaiye arabası ve minyatür uçakla fotoğraf çektirmeyi de unutmadık tabii... :) Biz sergiyi ilgiyle gezerken Hasan Tahsin Kocabaş da 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlamaları ile ilgili yaptıkları toplantıdan çıktı ve bizi sıcak bir şekilde karşıladı. 


Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Hasan Tahsin Kocabaş kimdir? 


1968 Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Amacım tarih belgeselleri yapmaktı; fakat televizyon habercisi oldum. 
Kariyerime TRT'de başladım. En son Kanal 35'te, darbeden çok çok önce, işime son verildi. İnzivaya çekilecekken Sayın Başkan bana bu öneriyi getirdi. Apikam (Ahmet Piriştina Kent Müzesi ve Arşivi) kurulduğu günden beri benim dikkatimi çeken bir yerdi. Bütün kitaplarını biliyordum, çalışmalarını takip ediyordum. 1 Haziran 2014'te burada resmen çalışmaya başladım. Burada araştırmacılar, 


uzmanlar ve müdürümüz Ayşe Güngör'le birlikte çalışıyoruz. 


Kent Müzesi'nin ve Arşivi'nin kuruluş amacı nedir? 


Burasını ilk düşünen, merhum belediye başkanı Ahmet Piriştina'dır. Ahmet Başkan'ın çevresinde entelektüel bir grup vardı. 
O ekibin de yönlendirmesiyle, bu fikre ısındı. Aynı zamanda Ahmet Başkan, çok okuyan bir insandı. Sıkı bir kitap kurduydu ve araştırmacıydı. Tarihe, sanata ve edebiyata düşkündü. İzmir'de de o dönem 5000'inci yıl etkinlikleri vardı. Düşünün, 5000 yıllık bir kent... Roma'sı var, Bizans'ı var, Lidya'sı var, Selçuklu'su var... 
Timur bile gelmiş ortalığı dağıtmış gitmiş. Böyle bir tarih, böyle farklı medeniyetler... Batıdan gelen rüzgar hiç eksilmemiş, doğudan gelen göç hiç eksilmemiş. Doğudan gelen göç ve batıdan gelen rüzgarın etkisiyle İzmir medeniyeti oluşmuş. İzmir medeniyeti- nin kökeni hoşgörüdür. Erken hristiyanlar kaçmış, yer altlarında ibadet ediyorlarmış ve Romalılar onları yakaladığı yerde öldürüyormuş, stadyumlarda yakıyormuş. Çok acı çekilmiş. İzmirliler geçmişte hep katliamlara uğramışlar, baskınlara savaşlara maruz kalmışlar ve bu savaşlar onları birleştirmiş. Hoşgörü de buradan gelmiş. Onun için İzmir'de kim olursa olsun, ne olursa olsun, neyi düşünürse düşünsün hoşgörü payı böylesine yüksektir. Bir gün bu hoşgörü ortadan kalkarsa, işte o zaman İzmir biter. 


Bunu sürekli canlı tutmak amacıyla İzmir yerel yönetimi, o dönemde Ahmet Piriştina başkanlığında Kent Arşivi ve Müzesi 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kurmaya karar veriyor. Yani bu kentin tarihi, etnografyası, sanatı, yemeklerini inceleyen bir yer. Çünkü biz özeliz, biz karışık bir kültürüz. Bunu inkar edebilir miyiz? Edemeyiz. Bunları araştırmak ve yurttaşların elinde ne olduğunu bilmediği eski belgeler varsa onları buraya bağışlamalarına bir aracı olmak üzere İzmir Kent Arşivi olarak kurulmuş. Ahmet Başkan'ın 2004 yılında vefat etmesiyle de burası Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi ismini almış. 


BİLGİYE SAHİP OLMAMAK DEĞİL, 
BİLGİYİ İSTEMEMEK SUÇ! 


Kent Arşivi ve Müzesi'nde ne yapılıyor? 


Burada ne yapılıyor? Amacına göre çalışıyor mu? Evet. Eksiğimiz var, yanlışımız az. Peki ne yapıyoruz biz burada? Sayısını bilmediğim kadar çok eski belge var. Örneğin, sizin elinizde dedenizden kalan bir Osmanlıca belge var. Mahallede tanıdıklarınızın içinde de Osmanlıca bilen kimse yok. Mahalle imamı da Osmanlıca değil, Arapça biliyor. Çünkü Osmanlıca bir dil değil aslında... 
Ne yapacaksınız? İşte o zaman buraya geleceksiniz. Vatandaş buraya geliyor, arkadaşlarımız karşılıyor. “Teyzeciğim, amcacığım, Hayrünisssa Hanım kimdir?” diye soruyor, gelen kişi de şaşırıyor. 
“Benim büyükannem.” diye cevap veriyor. “Bu belge işte sizin büyükannenizin şehadetnamesidir.” diyor görevli arkadaşlarımız. 
Öyle seviniyor ki o kişi, başlıyor anlatmaya... “Ben hayal meyal hatırlıyorum, bana leblebi veriyordu, üzüm suyu yapıyordu...” gibi bir sürü şey anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz, anılar canlanıyor. 
Daha sonra biz de vatandaşa o belgenin Türkçesini geri veriyoruz. 
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Buradaki arşivden biz de yararlanabiliyor muyuz? Başka etkinlikler de oluyor mu? 


Buraya bütün araştırmacılar gelirler. Dışarıda milli kütüphanenin gazete arşivi bize bağlı çalışır ama onların kendi organizasyonları var. O gazetelerin eski Türkçelerinin nerdeyse tamamının bizde de dijital arşivi var. Gelen araştırmacılara bir şifre verilir. Bu şifreyle bilgisayarlardan birine otururlar. Orada arşivden hangi gazeteyi istiyorsa ona ulaşabilir. Kopyasını istiyorsa kağıt olarak ya da dijital olarak alabilir. Gider kitabını yazar, haberini yazar. 


Zaman zaman önemli günlerde söyleşiler de yapıyoruz. Mesela ayda bir, Kent Söyleşileri yapıyoruz. İnsanlar “Yahu, hafta içinde kaç kişi gelir?” dediler. O “Yahu” diyenlere ben de sonra, “Yahu, gelin bakın kaç kişi geldi.” dedim. İzmir tarihi, özellikle İzmir tarihinin ayrıntıları, az bilinenler, yanlış bilinenler üzerine konuşulur. Bilim insanları gelir, yazarlar gelir. Panel gibi, konferans gibi bir ortam oluşturulur çayımız kahvemizle birlikte. Bunu da çarşamba günleri yaparız. Haftanın tam ortası aslında, yorgunlukların başladığı gün ama İzmirli burayı yalnız bırakmaz. Çünkü İzmirli tarihini sever. Bu sene 9 Eylül Sergisi'ni biraz farklı yapacağız. Farkı nedir diye sormayın, gelin ve görün derim. Tüm İzmirlileri davet edelim bu vesileyle. Burası artık Tüyaplara da katılmaya başladı. Kredi kartıyla kitap satıyoruz, bu daha önce yoktu. 
İnsanlardan çok özel istekler geliyor; örneğin bu aralar eski İzmir fotoğraflarına bir ilgi uyandı. Herkes evinde, ofisinde kullanıyor ama bazı fotoğrafların altındaki bazı bilgiler yanlış. Biz de burada insanlara o bilginin doğrusunu söylüyoruz. “Bu fotoğraf buraya 


aittir ve bu zaman çekilmiştir.” diyoruz. 


“Sorularla İzmir Tarihi” isminde, çok ilgi gören bir kitap yayımlamıştınız mesela, ondan bahsedebilir misiniz? 


İnsanlar artık uzun uzun yazılı, siyah beyaz kitaplardan hoşlanmıyorlar. Peki bilgiyi nasıl ulaştıracağız? Doğru görselle süsleyerek tabii ki. İzmir deyince akla gelen ilk şeylerden biri 9 Eylül tarihi. Oysa 9 Eylül'den önce o kadar çok önemli olay var ki... Örneğin İzmir'in yaşı hakkında söylenen farklı şeyler var. Bazıları 8.500, bazıları 10.000 sene diyor. Arkeologlar araştırma yapar ve 


öğreniriz tabii ama aslolan, en az 8500 yılı kesin olduğu. Peki bu uzun tarihi kim biliyor? Bilmemek suç değil, bilgiyi istememek suç. İstendiğinde bilgiyi vermemek de suç. Biz de, “Sorularla İzmir Tarihi” diye bir kitap yaptık, kitap şu anda tükendi ve yeni baskısı geliyor. Ayrıca görme engelli vatandaşlarımız için sesli ki- 


tap haline getirdik, İngilizcesi de çıkacak. 


Hap bilginin önemi nedir? Siz bana “Ben Saat Kulesi'ni bilmiyorum.” derseniz, ben size saat kulesini üç cümlede özetlerim. İçinizdeki merakı gidermiş olursunuz. Bu hap bilgidir. Belki de daha fazla merak eder, daha geniş kitaplardan araştırmaya başlarsınız... 
Bu kitap da bunu sağlamayı umuyor. 


İzmir'in tarihi yanlış mı aktarılıyor sizce? 


Ne yazık ki İzmir ve İzmir tarihiyle ilgili doğru bilgi oranı yüksek değil. Bu kent öyle özel bir kent ki, gidin Basmane'yi dolaşın, birbirinden farklı evler göreceksiniz. Mimarileri birbirinden farklı. Neden farklı biliyor musunuz? Hepsi farklı inançları sembolize ediyor. Biri Rum-Ortodoks, biri Musevi-Yahudi, biri de Müslüman-Türk... Bunlar bir arada; ama biz ne öğrenmiştik? İzmir'de Rum Mahallesi var, Yahudi Mahallesi var, Ermeni Mahallesi var, Müslümanlar da tepede yaşarlar... Öyle değil işte. Evet, Ermenilerin yoğunlukta yaşadığı, Rumların yoğunlukta yaşadığı bir yer var ama Basmane'de bunlar bir arada. Niye peki? Hani Rumlar Türkleri kesmişti? Hani Ermeniler şöyle, Yahudiler böyleydi? Kara kediler aralarına girmeden önce, ekonomik olarak üst olmayan insanların havra, kilise, cami, hepsinin bir arada bulunduğu neredeyse tek yer Basmane, biliyor musunuz? Daha düne kadar, Kemeraltında yüzlerce Yahudi kuyumcu vardı. Şimdi kaç tane kaldılar? 
Biz sevgisizliği kaldırmaya çalışıyoruz bu kentten. 


“ACIYI UNUTMAYAN TOPLUMLAR, 
BİRLİKTE YAŞAMAYI EN İYİ BAŞARAN 
TOPLUMLARDIR.” 


Peki bir kentten sevgisizlik nasıl kaldırabilir? 


Bir şeyi nasıl sevdirirsiniz? Öğreterek. Bir şeyi sevebilmeniz için bilmeniz lazım ama bilginin önüne de başka hiçbir şeyi koymamanız lazım. Birileri bir şeyleri abartıyor. Deforme ediyor; ancak bu bu reddetmeyi getirmemeli. Bizim tarihimizde biraz önce bahsettiğimiz tüm kültürler karışmış. Bu karışımın da bir göstergesi var. Ben başka memleketlerde, kentlerde çok az gördüm bunu. 
Mesela, Kemeraltı'ndaki şerbetçilerde atom diye bir şey var, onlarca meyveyi karıştırıyorlar. Aynı onun gibi... Bu kadar meyvenin karışıp, bu kadar güzel bir tat verdiği tek yer burası. Acıyı unutmayan toplumlar birlikte yaşamayı en iyi başaran toplumlardır. 
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Eğer acıyı unutursan biter... Benim düşmanım olan bir ırk yok, bir din de yok, neden yok peki? Çünkü ben bu kentin temelini biliyorum. Alsancak'ta Hristo namıyla tanınan bir kabadayı varmış mesela ve bu adam iki tane cinayet işlemiş. Şimdi Hristo katil diye bütün Rumlar katil mi demek? Öteki taraftan, bir Türk Abdullah varmış, gitmiş bir Yahudi'nin dükkanını soymuş. Bunu olayı da Bekçi Hurşit görmüş. Bunun üzerine Abdullah, Bekçi Hurşit'i öldürmüş. Hem katil hem hırsız... Bütün Müslüman Türkler katil ve hırsız mı o zaman? 15 Mayıs dehşetinin içinde Türk çocuklarını öldürülmekten kurtaran Rumlar vardı. Onların bir kısmı bizim bir kısmımızı korumuş, bizim bir kısmımız onların bir kısmını korumuş. İzmir bu hikayelerin konuşulacağı bir yer. 


İzmir Mutfağı'ndan bile anlaşılıyor aslında ne kadar çok kültürü içinde barındırdığı... 


Evet, mesela biz İzmir Yemekleri diye bir kitap da çıkarmıştık, kitap fuarlarında en çok satan kitap oldu. Ben bu kitabı Rum Patriği'ne hediye ettim. Apikam olarak başka şeyleri de tetikliyoruz. 
Bir balığın güncesini yayınlattık. Basit ve temel bir kitap. Şimdi daha büyük bir kitap hazırlıyor hal müdürlüğü, beş tane su ürünleri hocası yazıyor. Bunu da biz tetikledik diyebilirim, “Yazsanıza, 


araştırsanıza...” diyerek. 


Deniz deyince akla balık gelmeli ama artık İzmir kebap kokuyor, çiğ köfte kokuyor. İzmir balık kokmalı, İzmirliler balık yemeli. Başka şeyleri kötülemeden, ötekilemeden, sadece “Bu bizim özelliğimiz.” diyerek ortaya çıkarmak gerek. İzmir'de en güzel midye dolmasını yapanlar Mardinlilerdir mesela. Hayatlarında denizi ilk kez buraya gelince görmüşler ama denize girip midye çıkarıyorlar ve harika midye dolma yapıyorlar. Nasıl olur bu? İşte dedim ya, batıdan rüzgar esiyor ve doğudakiler de bu rüzgardan etkileniyor... Batı dediğim deniz, kim gelirse gelsin bu rüzgar onu etkiliyor. Suriyelilerden şikayet ediyoruz değil mi? Bir süre daha edeceğiz. Sonra vazgeçeceğiz, kaynaşacağız. İzmir acıların şehri, işgalde çok şey yaşamış. Bizanslılar, Çaka Bey'le birlikte buraya yerleşmeye başlayan Müslümanlara, Türklere çok cefa çektirmiş. 


Kim güçlüyse güçsüzün üstüne yürümüş. Şeyh Bedrettin katli bu topraklarda olmuş. Karaburun'da bazen rüzgar esti mi, Şeyh Bed- 


rettin diyor sanki; ama duymak bilgi istiyor. 


Yeni sergiler düzenlemeyi düşünüyor musunuz? 


Bu sene çok özel sergiler düşünüyoruz. Onun müjdesini de İzmirlilere vermiş olalım. Çünkü 2018 yılı İzmir Belediyesi'nin 150. 
yılıdır. Kısacası biz burada bütün İzmirlilere, tarih meraklılarına, amatör araştırmacılara, emekli olduktan sonra araştırmacı olmak isteyenlere bir yol açmaya çalışıyoruz. Milli kütüphanemizin gazete arşivinden de bahsetmiştik, arşiv konusunda elimizde epey belge var, eski fotoğraflar var... Mesela bazı gazeteler 9 Eylül sayfaları düzenlemek isterler ve buradan yararlanırlar. Yunanistan'la, İsrail'le, Ortadokslarla, Katoliklerle, Levantenlerle, Musevilerle, kısacası bütün dinlerle aramız çok iyi. Ulaşım Sergisi'ne Rum Patriği de ziyarete gelmişti mesela. İzmirlileri ayırmadan, insanın insan olması noktasında, burada birleştiriyoruz. Siyasi yaklaşmaz burası, bir taraflılığımız olamaz. Çünkü tarihi, edebiyatı ve arkeolojiyi evrensel bir bilim metodolojisiyle görüyoruz. 


Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin ilk sergisi neydi? 


İzmir Kent Tarihi Sergisi'ydi. Sonra Kent ve Sağlık oldu. Expo'nun sağlık temasıyla özdeşleşen bir çalışmaydı. Sağlık bitti, Ulaşım başladı. Şimdi de Ulaşım bitecek, Spor başlayacak. 
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Tabii bunlar kalıcı; yani asgari bir yıl süren sergiler. Bunların yanında bir de butik sergiler var. Önemli günlerde yaptığımız sergilerimiz. 9 Eylül sergisini açtığımızda, bitişi ekimin başı gibi olur. 
Çünkü 29 Ekim geliyor hemen ardından. Ona hazırlanırız. 


— mz £ | 


Ziyaretçi tepkileri nasıl? Gelenlerden ne tür tepkiler alıyorsunuz? 


(Kalkıyor ve dolaptan ziyaretçi defterini çıkartıyor.) Burada çocukları daha çok göreceksiniz. Bu sergiden sonra bastıracağız. 
İnsanlar buraya geldikleri zaman, içlerinden geldikleri gibi konuşabilme imkanını buluyorlar. Eleştirenler yok mu? Var, olacak tabii. Olmazsa sıkıntı bence ama biz burada daha çok öneri alıyoruz. Beklenti öğreniyoruz. “Bu kötü, bu eksik, bu yanlış.” şeklinde değil de, “Bu da olsaydı, bunu da düşünemez misiniz? Bunu da getiremez misiniz?” şeklinde oluyor aldığımız geri dönüşler. Mesela küçük çocuklar geldi, troleybüse bindirdik burada. Çocuklar 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“O zamanlar otobüslerde klima yoktu tabii; ama 

insanlar yazları sıcaktan, kışları soğuktan hiç rahatsız olmazlardı. Çünkü o zamanlar insanlar birbirlerini severlerdi. 
İşte burada anılar canlanır.” 


bakıyor ve boynuzuna anlam veremediler doğal olarak. (gülüyor) Öğretmenler ve bizim buradaki arkadaşlarımız çocuklara elektrikle gider diye anlattılar. Sonra çocuklar isim takmaya başladı. 
Troleybüsün adı “Tekerlekli Metro” oldu. Eskiden metro yokmuş, tekerlekli metrolar varmış dediler. Böyle çok hoş şeyler çıkartıyorlar. Sergilerde herkes kendinden bir şeyler buluyor. Ben de zamanında troleybüse binmiştim mesela. Yağmurlu havalarda binince elektrik çarpardı. O zamanlar otobüslerde klima yoktu tabii; ama insanlar yazları sıcaktan, kışları soğuktan hiç rahatsız olmazlardı. Çünkü o zamanlar insanlar birbirlerini severlerdi. İşte burada anılar canlanır. Anılar gelecek kuşaklara aktarılırsa, yeniden belki bir yerlerde ne olursak olalım kim olursak olalım birbirimizi sevmeyi becerebiliriz. Mesela mezarlıklar, benim özel ilgi alanımdır. Din farkı gözetmem. Örneğin İzmir'in bir mezarlığında bir emekli hakimle bir mahallenin tanınmış manavı yan yana yatıyor. 
Orada yan yana geliyorlar. 


Arşivden daha çok kimler yararlanıyor burada? 


Daha çok üniversite öğrencileri ve hocaları yararlanıyor. Tarih, arkeoloji, mimarlık, şehir kültürü... Bu alanlarda çalışanlar, yerel araştırmacılar rağbet ediyorlar. Onun dışında sergileri gezmeye, söyleşilere tüm halkımız geliyor. Burada çok değerli belgeler olduğu için yangına karşı alınacak önlemlerin ve elektrik sisteminin çok dikkatlice yapılması gerek. Üç aylık bir tadilata girmiştik. O sırada çok kişiden duyduk, “Tezim aksadı.” diye bana geldiler. Yakaladıklarıma 


yardımcı olmaya çalıştım, o sürede de belki bir tek o ara aksattık. 


Peki neden bu bina? Eski İtfaiye Binası'nın seçilmesinin bir anlamı var mı? 


Hatırlayabildiğimce size söyleyeyim. 2004 yılıydı ve o yıllarda İzmir İtfaiyesi için merkez anlamında burası yetmiyordu. Daha geniş koşulları olan, daha doğru bir yer aranıyordu. Tepecik'teki yer düşünüldü. “Burası ne olur?” denildi o zaman, burası Kent Tarihi Merkezi olur. Çünkü burası kurtuluştan sonra Cumhuriyet Mimarisi'nin ilk örneklerinden. Özel bir bina. Mesela buradaki kulenin bir benzeri Kadifekale'de var. Kuleden kuleye işaret veriliyormuş ışıklarla ve bayraklarla. Kuleyi tadilattan geçireceğiz. İzmirlilere bu konuda da bir sürprizimiz olabilir seneye. Kuleye çıktığınızda en tepede bir yer var. Elinde fotoğraf makinesi olanlar, o görüntünün değerini bilirler. O görüntü bozulmaz. Çünkü İkiçeşmelik”te özel olarak korunan binalar var ve onlar değişmeyecek. 


Kent müzeciliğinin dünyadaki yeri nedir? Apikam'ın kent müzeciliğinde yeri nedir? 


Türkiye'de kurulan ilk kent müzesiydi. Bizden sonra Eskişehir, Selçuk, Tire, Ödemiş'te de açıldı. Müzecilik aslında tüm dünyada bizden önce başlamış ve kurumsallaşmış. Bizde ne yazık ki müzecilik çok halksallaşamadı. Varyant'ta Etnografya Müzesi var, çıkalım soralım kaç kişi gitmiş diye... Neden kimse gitmiyor; 


çünkü okullarda böyle bir bilinç yok. Aziz Kocaoğlu'nun bir İzmir Müzesi fikri var ama maalesef İzmir'in entelektüellerinin bir birliği yok. İzmir'in eski valilerinden biri İzmir'i eleştirirken, İzmirli halay çekmeyi bilmiyor, hep Zeybek oynuyor demiş. Zeybek tek başına oynanır, halay ise birlikteliktir. İşte burada hedeflediğimiz, bu birlikteliği hissettirebilmek. 


Son olarak, İzmir hakkında ne söylemek istersiniz? 


İzmir çok özel bir şehir. İstanbul bu kadar özel değil benim düşünceme göre. İstanbuldakiler değerini bilemedi belki ama İzmir yine de özel kaldı, otantik kaldı. Bakmayın siz “İzmir köy gibi.” 
diyenlere, köy kötü bir yer değil ki. Keşke köyüm olsa da dönebilsem... Hangi alışveriş merkezinde Kemeraltı'ndaki gibi özgür hissedebilirsiniz kendinizi? Basmane'den, Çorakkapı'dan gireceksiniz ve sonra Polis Merkezi'ni geçeceksiniz. Dev gibi bir çınar var, onu göreceksiniz. O çınarın yanındaki çeşmeden Yunan askerleri su içmiş. O çınar, o askerlerin su içişine tanıklık etmiş. Anafartalar'a gireceksin, ağaçlar seni karşılayacak. İşte o ağaçların arası, o ağaçlar Mustafa Kemal'e tanıklık etmiş. Mustafa Kemal oradan girmiş İzmir'e. Eskiden ana caddemiz orasıydı. Hangi alışveriş merkezinde siz birden fazla kültürü ve inancı bulabilirsiniz? Alışveriş merkezleri sadece taş, beton. Anafartalar da taş diyeceksiniz belki ama oraların taşları konuşuyor. “Buradan Mustafa Kemal geçti.” diyor... “Mustafa Kemal buradaki ağaçların yapraklarını okşadı.” diyor. İzmir'de olmayan tek şey birlik. Oturup birbirimizi dinlesek aslında hepimizin istediği aynı şey. 


Bu güzel, bilgilendirici söyleşi için çok teşekkür ederiz... 


Ben teşekkür ederim. 
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KÜLTÜR & SANA 


Bornova'da Homeros 


Kısa Öykü Yarışması Heyecanı 


Bornova Belediyesi'nin Türk edebiyatına kısa öyküler kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği “Homeros Kısa Öykü Yarışması” için başvuru süreci devam ediyor. Bu yıl 6'ncısı gerçekleşen yarışmada ilk üç eserin yanısıra jüri özel ödülü de verilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 11 Ağustos. 


Fiziki yatırımların yanısıra kültürel hizmetlere de özel bir önem veren Bornova Beledyiesi bu anlamda önemli proje ve hizmetleri hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan biri de Türk edebiyatına kısa öyküler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Homeros Kısa Öykü Yarışması. 

Bornova Belediyesi'nin bu yıl 6'ıncısını düzenlediği “Homeros Kısa Öykü Yarışması” için başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi Il Ağustos olan yarışmaya, 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabiliyor. Yarışma sonunda derece- ye giren eserlerden birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 
2 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca jürinin gerek gördüğü durumda bin liralık Jüri Özel Ödülü de sahibini bulacak. 


Katılım Koşulları 


Katılan eserlerin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekiyor. Konu seçiminin serbest 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olduğu yarışmaya, her yazar sadece bir eserle katılabiliyor. Öyküler en fazla 5 sayfa olacak. Eserler kargo ile gönderilecek. İnternet ya da elden yapılan teslimatlar kabul edilmeyecek. Jüri, en geç 
11 Ağustos saat 17.30'a kadar teslim edilen eserleri 21 Ağustos- 6 
Ekim 2017 tarihleri arasında değerlendirmeye alacak. 


BORNOVA m. (1881 


Her yıl yüzlerce eserin gönderildiği yarışmanın seçici kurul üyeliklerini bu yıl; Dil Derneği İzmir Temsilcisi Yunus Bekir Yurdakul, Şair Yazar Tuğrul Keskin, Şair Yazar Mavisel Yener ve Yazar Gönül Çatalcalı yapacak. 


Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila İzmir'de kültürün başladığı yerin Bornova olduğunu hatırlatarak, “Yeşilova Höyügü'ndeki 8500 yıllık buluntular bunu kanıtladı. Bugün de bu kültür öncülüğümüz devam ediyor. Bornova'dan Türk Edebiyatı'na yeni öyküler kazındırmak için düzenlediğimiz Homeros Kısa Öykü Yarışması'na her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi var.” dedi. 
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BKHMM 
BERGAMA BELEDİYESİ 


BERGAMA KOLEKTİF HAYALGÜCÜ 
MÜZİK MERKEZİ 4 
1:24 AĞUSTOS BERGAMA, TÜRKİYE MAJNECİMLETV Gİ BERGAMA 


“Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkez! (BKHMM), kişisel hikayesini Bergama'ya 

getirmek isteyen tüm dinleyicilere, müzisyenlere ve daha da önemlisi, sanat, hayat ve 

doğa Ile duyarlığı olan herkese açık bir eğitim habitatı olacaktır 

BKHMM'nin çakşıma alanları arasında Ses, Müzik ve Doğaçlama'nın yanısıra müzik ve ” sahat vasıtasıyla Kolektif Bilinç ve yardımlaşma temaları da bulunmaktadır." D 


TIMUÇİN ŞAHIN 
GİTAR, KOMPOZİSYON, DOĞAÇLAMA, SANAT VE EĞİTİM DİREKTÖRÜ *& ” 


BEN VAN GELDER 
SAKYOYON & O LAMA 


ALI PERRET b PİYANO, DOĞAÇLAMA, HOMO 


APOSTOLOS SIDERİS 
KONTRAMI, 


IE WASHİNGTON 
KLEKERİK BAŞ 


JORIS TEEPE 
KONTRARAS, 


OWEN HARTIR. 
BAYIK & BOZAÇLAMA 


İLYA TUNÇAĞ 
MUZU YAZARI & PROCRAMCI 


Başvurular 5-28 Temmuz arası Bergama Belediyesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'ne (YEM) yapılacaktır. 
Atölye ve Eğitim çalışmaları YEM ve BerKM'de gerçi irilecektir. 
Katılım koşulları ve ayrıntılı bilgi için: www.bergama.bel.tr veya mim “ iiyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ğ 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Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi 


1-24 Ağustos tarihleri arasında dünya müziğinin birbirinden degerli 8 müzisyen, yazar, eğitimci ve ses teknisyeni, ses, müzik ve kolektifbilinç üzerine tecrübelerini paylaşmak için Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi'nde müzisyen ve dinleyicilerle buluşuyor. 


“Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi (BKHMM)”, kişisel hikayesini Bergama'ya getirmek isteyen tüm dinleyicilere, müzisyenlere ve daha da önemlisi; sanat, hayat ve doğa ile duyarlılığı olan herkese açık bir eğitim habitatı olacak. 


BKHMM'nin çalışma alanları arasında, ses, müzik ve doğaçlamanın yanı sıra, müzik ve sanat vasıtasıyla “Kolektif Bilinç” ve yardımlaşma temaları da bulunuyor. 


Müziğin Duayenleri Bu Buluşmada 


Atölyelerde, Reggie Washington, Timuçin Şahin , Ben Van Gelder, Owen Hart Jr, Joris Teepe ve Ali Perret gibi ; performans, beste ve müzik eğitimi alanında söz sahibi olan eğitmenlerin yanısıra, Türkiye'nin en önemli ses teknisyeni Alp Turaç ve ülke- 


mizin en önemli Radyo yapımcısı ve müzik yazarlarından Hülya Tunçağ'ın da katılımıyla gerek yetişkinler ile, gerekse çocuklarla çok yönlü interaktif dersler yapılacak. 


BKHMM, aktif olarak müzik yapma üzerine yoğunlaşmanın yanında; “Dinleme Sanatı” dersleri ile de “Müzik dinleyicisi kimdir, sorumlulukları nelerdir?” soruları için farklı bakış açılarına kapı açacak. 


BKHMM, “Bergama Çocuk Müzisyenleri Kolektif”, “Dinleme Sanatı Atölyeleri” , “Enstrümantalistler İçin Atölyeler” ve “Caz 
Kulüp Performans Platformu” olmak üzere birbirleriyle ilişkili 4 
birimden oluşuyor. 


Müziği Paylaşacağız 


Gitar, kompozisyon, doğaçlama, sanat ve eğitim direktörü Timurçin Şahin kolektif müzik buluşmasına ilişkin yaptığı açıklamada , “DNA'larında müzik olan şehrimizi, farklı müzikal anlayışları ile donatacak atölye çalışmalarıyla dopdolu bir ağustos ayı bekliyor. Bergamalı yerel müzisyenlerimiz ve ülkemizin her köşesinden beklediğimiz müzikseverlere, dünyaca ünlü caz müzisyenleriyle çalışma ve, onların tecrübe ve engin bilgilerinden yararlanma şansını sunuyoruz. Uluslararası usta eğitmenlerin kolektif grup dersi formatında; doğaçlama, enstrüman, müzikal hayal gücü ve beste üzerine vereceği atölye çalışmalarına katılım için seviye ve yaş bariyeri olmayacak. Müziği paylaşabilmek adına tüm dinleyenleri ve müzisyenleri Bergama'ya bekliyoruz.” dedi. 
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Alarko Carrier'den Fotoğraf Yarışması 


Alarko Carrier'ın küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan “Küresel İklim Değişikliği” fotoğraf yarışması, 24 Temmuz - 08 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen yarışmaya, fotoğrafını, Instagram üzerinden #Küreseliklim etiketiyle ve “© alarkocarrier”dan bahsederek paylaşan herkes katılabiliyor. Alarko Carrier, hünerlerini Instagram'da sergileyen tüm fotoğrafseverleri yarışmaya katılmaya davet ediyor. 


Seçici Kurul'un 15 Eylül'e kadar tamamlayacağı değerlendirmeler sonucunda; 1.ye DJI Spark Drone, 2. ve 3.ye Toshiba split klima hediye edilecek. Yarışmanın 4.sü Samsung Galaxy tablet, 5.si Lenovo tablet, 6.sı ise Ultimate Ears Boom 2 kablosuz hoparlör kazanacak. 
Son 7'ye kalan finalistlere ise D&R'dan hediye kartları verilecek. 
Alarko'nun Instagram hesabına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: www.instagram.com/alarkocarrier/ 


dö 


Lorchestre De Contrebasses'den 


Göz Kamaştıran Kapanış Konseri 


İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 31. Uluslararası İzmir Festivali, Lorchestre De Contrebasses'ın (Kontrbas Orkestrası) AASSM'de verdiği kolay kolay unutulmayacak sıra dışı bir konserle sona erdi. 


Christian Gentet, Gregoire Dubruel, Leonardo Teruggi, Xavier Lugu€, Olivier Moret ve Yves Torchinsky” den oluşan Grup, yaylı sazlar ailesinin en iri ve gizemli üyesi kontrbasın bilinmeyen güzelliklerini ve hiç tahmin edilmeyen özelliklerini, hem göze hem 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kulağa hitap eden bir şovla sergiledi. Senfoni ve caz orkestraları- nın eşlikçi sazı kontrbas, altı yetenekli virtüözün elinde dile geldi. Zaman zaman yağmur altında otobanda yoğun trafikte gezdi, bazen deniz kıyısında martıları dinletti ya da yelkenli bir balıkçı gemisinde balinaları takip etti. Romantik anlarında vals yaptı, çağdaş dansçılara özenip ilginç koreografiler sundu. 


31. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde kontrbas, Lorchestre De Contrebasses üyelerinin elinde dile geldi. 


Alaçatı'da Sanatın Kalbi 
PERİART'TA ATIYOR 


İpek Atay ve turizmci eşi Sinan Atay'ın kurduğu PeriArt Gal- 


lery ve Butik Otel, Alaçatı'da sanatseverlerin vazgeçilmez mekan- 


larından oldu. 


İpek Atay'ın, Alaçatı'da eşi Sinan Atay ile birlikte kurduğu sanat galerisi, butik otel ve kafe ile sanata ilgi duyan konuklarına farklı bir tatil deneyimi sunuyor. Sanatla içe içe büyüyen ve se- i ramik sanatına gönül veren İpek Atay ve İzmir'in sayılı otellerinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra kendi mekanlarını açan Sinan Atay, beş yıldır PeriArt- 


Gallery ve Butik Otel ile Alaçatı'nın sanat hayatına yön veriyorlar. 
PeriArtGallery'de bugüne kadar 40'a yakın sergi açtıklarını dile getiren İpek Atay, sadece sezonluk değil tüm yıl açık bir mekan olduklarını ve her yaz sezonu boyunca birçok kişisel sergiye yer verdiklerini belirtti. Aynı zamanda her yıl ekim ayında Alaçatı Sanat Haftası kapsamında yapılan sanat çalıştayı, workshop ve sergilere de sanat derneğiyle birlikte destek verdiklerini vurguladı. Alaçatı'da tatil yaparken bir yandan da sanat eserleriyle ruhunu zenginleştirmek isteyenlerin PeriArt Butik Otel'i tercih ettiğinin altını çizen Atay, otel ve galerinin yanı sıra yine çesitli sanat eserlerinin sergilendiği bir kafe ile Alaçatı'nın kültür sanat yaşamına katkıda bulunduklarını dile getirdi. 


Jackie Arditty 
PeriArtGallery'de 


PeriArtGallery'de şu an 
İstanbullu sanatçı Jackie 
| Ardittynin (omuhteşem 
| eserleri sergileniyor. İlk 
/ sergisini 11 yaşında açan 
/ * ve Harika Çocuk seçilmiş 
“olan Arditti'nin “Blue” adlı sergisi mavi dönemim diye adlandırdığı eserlerinden oluşuyor. 
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Büyük İlgi Gördü 


Selçuk Belediye Tiyatrosu'nun düzenlediği “10 Günde 10 Selçukluları tiyatroyla buluşturan Selçuk Belediye Tiyatro-Oyun” Projesi sona erdi. Proje kapsamında 2000 seyirciye ulaşan (o su'nun düzenlediği 10 Günde 10 Oyun Projesi, “Midas'ın Altın-Selçuk Belediye Tiyatrosu, önümüzdeki aylarda bir tiyatro festiva- (o ları” oyunuyla başladı. On gün boyunca “Acil Servis”, “Öksüz line hazırlanıyor. Kız”, “Yalancının Mumu” gibi oyunları sahneye koyan Selçuk Belediye Tiyatrosu, ilk kez bir dönem oyunu olan ve Moliğre tarafından yazılan “Kadınlar Mektebi”ni de sahneye koydu. Bir dizi oyuncusuna ilk kez yer veren Selçuk Belediye Tiyatrosu, oyuncu Tevfik İnceoğlu'nu da Kadınlar Mektebi adlı oyunda konuk oyuncu olarak ağırladı. 


Selçuk Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Erol Namdar, 10 oyunun 8'inde rol aldı. Toplam 46 kişinin rol aldığı oyunlar 14 saatten fazla süre Selçuklulara tiyatro keyfi yaşattı. Seyircinin ilgisinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Selçuk Belediye Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol Namdar, önümüzdeki aylarda Selçuk'ta bir tiyatro festivali düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti. 
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Geçmişe Açılan 
Üç Boyutlu Pencere 


Foça'da “Geçmişe Açılan Pencere” isimli üç boyutlu resim sergisi açıldı. 


Menemen'de yaşayan emekli öğretmenler ve ev hanımlarından Gönül Türkmen, Foça sergisi hakkında yaptığı açıklamada; oluşan sanat grubu, Foça'da üç boyutlu resim sergisi açtı. “Emekli öğretmenlerden ve ev hanımlarından oluşan 12 kişilik grup üyelerimizle birlikte, Menemen'deki atölyemizde sekiz yıldır çalışmalar yapıyoruz. Konularımızı, klasik eski dönem ve oryantalist tablolarda resmedilen sahnelerden alıyoruz. Kâğıt, mukavva, geri dönüşüm malzemeleri, tutkal, hamur ve su bazlı boyalar kullanıyoruz. Foça sergimiz için bize yardımcı ve destek olan Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ'a çok teşekkür ediyoruz. 
Sanatseverleri sergimize bekliyoruz” dedi. 


Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde açılan sergi- de, Sanatçı Gönül Türkmen'in liderliğinde; Betül Özkahveci, Aysun Değirmencioğlu ve Muradiye Yıldırım'ın yaptığı eserler sergilendi. 


“Geçmişe Açılan Pencere” isimli üç boyutlu resim sergisi, 1 
Ağustos-6 Ağustos arasında mesai saatlerinde Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gezilebilir. 
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İzmir Enternasyonel Fuarı, bu yıl da birbirinden renkli etkin- z. , likleriyle 7'den 70'e tüm ziyaretçilerin ilgisini çekecek. Ücret- ((fiyatrokare) KOMEDİ 


siz gerçekleştirilecek çim konserlerinden caz gecelerine, tiyatro ii 0 ne Tigpemi 


oyunlarından edebiyat söyleşilerine, sokak gösterilerinden Sinema Burada Festivali'ne kadar birçok etkinliğin yer alacağı 86. İzmir Enternasyonel Fuarı, binlerce ziyaretçiyi Kültürpark'ta buluş- | 


e SUNA KESKİN © MELEK BAYKAL 
Her Akşam Bir Oyun m NEDIM SABAN 


19 Ağustos'ta Haldun Dormen'in yazıp başrolünde oynadığı 
“Bir Zamanlar Gazino”da oyunuyla başlayacak olan tiyatro ak- 


& BÜLENT SEYRAN 


bileti 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şamları; her temsili ilgi çeken “Ahududu”, Aşkım Kapışmak ve Nilgün Belgün ile “İlişkiler Komedisi”, “Aşk-ı Memduh”, “Hedwig ve Angry Inch”, “Sevgilime Göz Kulak Ol”, Akidezadeler “Bir Tatlı Huzur”, “Cimri” ve “Beni Nükhet Duru” Sanıyorlar” 


oyunları ve gösterileriyle devam edecek. 


Her Akşam Bir Konser 


18-27 Ağustos tarihleri arasında Kültürpark yeraltı otoparkının üzerindeki çim alanda ücretsiz olarak gerçekleştirelecek konserlerde, Nilüfer, Doğukan Manço DJ Performans, Sıla, Mabel Matiz, Demet Akalın, Teoman, Volkan Konak, Buray, Buika, Selami Şahin ve Candan Erçetin yer alıyor. 


Fatih Erkoç 


Teoman 


Mogambo Caz Günleri'nde ise Lisa Simone, Bülent Ortaçgil, Tuna Kiremitçi, Vedat Sakman, China Moses, Fatih Erkoç, Della Miles, Ferid Odman ve Zuhal Olcay, fuar ziyaretçilerini caz müziğin en seçkin örnekleriyle buluşturacak. 


TEOPE TAN WE CAME İN? © 


NEW YORK : 


NLIGHT 


MO 


Sinema Burada Festivali 17 Yaşında 


Sinema Burada Festivali, İzmir Sanat Merkezi'nde bu yıl 17. kez gerçekleşiyor. Aytaç Arman ve Lale Belkıs'ın onur konuğu ödülü alacağı Sinema Burada Festivali'nin Başarı Ödülü ise Rıza Kocaoğlu ve Öykü Karayel'e verilecek. 23-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Sinema Burada Festivali, seçkin film programı ile sinemaseverlere görsel bir şölen hazırlarken; kısa film yapımlarına da destek olmaya devam edecek. 
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ROPORTAJ 


RÖPORTAJ: HAKAN AKOĞLU 


m BOLŞOY'UN 
YILDIZI; 


WETLANA 
İİHAROVA 


“Bolşoy'un tartışılmaz yıldızı on milyonlarca balerinden sadece birinin sahip olabileceği bir vücuda sahip...” 

The Daily Telegraph 


Rain Before It Falls - Fotoğraf: Roberto Ricci 


Fotoğraf: Roberto Rice 


Svetlana Zakharova sadece klasik rolleri ustaca yorumlamasıyla değil, aynı zamanda çok yönlülüğü ve çağdaş koreografiyi benimsemesiyle de dünyanın en önemli primadonnalarından biri. 


Üç bölümden oluşan “Amore”, aşkı farklı yönleri ile anlatmaktadır. Svetlana Zakharova ise Amore'de Yuri Possokhov (San Francisco Balesi) Patrick de Bana (Viyana Devlet Balesi) ve Marguerite Donlon (Donlon Dance Collective, Berlin) gibi dünyaca ünlü üç koreograf ile işbirliği yapıyor. 


w 


Francesca da Rimini - Fotoğraf: Roberto Rice 


2001'den beri sıklıkla dünyadaki çeşitli topluluklarda (Tokyo, Paris, Roma, Milano, Münih, Viyana, New York, Rio) ana konuk sanatçı olarak yer alan Zakharova, 2003 yılında Mariinsky'den Bolşoy Balesi'ne geçmeden önce, Bolşoy Balesi'ne katılmak üzere dört kez teklif aldı. 2008'de Teatro alla Scala'da ilk Rus Etoile oldu. 
2014 yılında Soçi'deki Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde 
milyonların kalbini kazandı. 


Dünya Prömiyeri 12 Mayıs 2016'da İtalya'da Teatro Comunale Luciano Pavarotti'de, Rusya Premier'i 24 Mayıs'ta Bolshoi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Svetlana Zakharova'nın klasik ve çağdaş 


türlerle yeni sanatsal ifade yöntemlerini denediği gösterisi “Amo-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Francesca da Rimini - Fotoğraf: Batyr Annadurdyev 


Francesca da Rimini - 
Fotoğraf: Batyr Annadurdyev 


Strokes Through The Tale - 
Fotoğraf: Batyr Annadurdyev 


re”, Türkiye'de ilk kez 7 Ağustos'ta 15.Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Bodrum Kalesi'nde izleyici ile buluşacak. 
Bolşoy'un yıldızı Svetlana Zakharova ile, Ege Life okuyucuları için konuştuk. 


Dünyanın en önemli balerinlerinden birisiniz. Bu muhteşem kariyer nasıl başladı? 


Annemin beni bale eğitimi için 10 yaşındayken Ukrayna'nın Kiev şehrine götürmesiyle başladı. Başlangıçta bunları keşfetmek, çocuğu yönlendirmek ve geliştirmek ebeveynlerin görevi. Fakat tabii ki sonrasında neler yapacağınız tamamen size bağlı. 


Fotoğraf: Alain Hanel 


Sizi klasik Bale ile biliyoruz; ama bunun dışında daha modern olarak tanımlanabilecek koreografilerde de yer alıyorsunuz. Klasik ve Modern sizin için ne ifade ediyor? 


Klasik balede gelenekleri ve koreografiyi korurken, bugün eski zamanlardan oldukça farklı bir şekilde dans ediyoruz diyebilirim. 
Klasik bale birçok kuralı olduğundan geleneksel olmak durumunda. Ama ben bunun dışında her zaman yeni birşeyler aramayı da seviyorum. Eğer sahnedeysem klasik ya da modern farketmez. 


Her zaman en iyi performansımı sunmaya çalışıyorum. 
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Biz sizi sahnede izlerken adeta büyüleniyoruz. Peki siz dans ederken nasıl bir ruh hali içinde oluyorsunuz? 


Dans ederken yeteneklerimin sınırsız olduğunu hissediyorum. Hissettiğim en önemli şey özgürlük duygusu. Tüm performansların bana kattığı 


bir şey var ve her performansta kendimde farklı özellikleri keşfediyorum. 


Fotoğraf: Batyr, Annadurdyev 


Kariyeriniz boyunca birçok ödülle onurlandırıldınız. Hangi ödüller sizin için özel? Kariyeriniz boyunca unutamadığınız biran var mı? 


Ödüller almak, bu ödülleri hak etmek, her seferinde çocuk gibi heyecanlanmama neden oluyor. Benim için her ödül bir onur. En unutmadığım ödül tabii ki devlet tarafından verilendi. Rusya Günü'nde başkan tarafından takdim edilmişti. Benim için çok özeldi. 


Kostüm detaylarınızı kendi elinizle hazırlıyorsunuz. Moda ile çok ilgili misiniz? 


Aslında hem evet hem hayır. Hayatım boyunca en iyi kıyafetlerin, sizin için özel olarak yapılmış olan kıyafetler olduğuna inandım. Kostümler de aynı şekilde. Kostüm bana özel olarak oluşturulduğunda seviyorum. Ancak bu genellikle yeni bir şey yaptığımda gerçekleştire- 


bildiğim bir şey, klasik danslarda kostüm tarzını değiştirme hakkım yok. Ama buna rağmen ufak düzeltmeleri kendim yapabiliyorum. 


En sevdiğiniz ya da birlikte çalışmayı çok sevdiğiniz balerin/baletler kimler? Size dansçı olarak kim ilham veriyor? 


“Kendin için bir idol yaratmayacaksın.” beğendiğim bir söz. Birisine bakmak ya da birisi gibi davranmak istemem. Tabii ki çok sayıda balerin ve balete saygı duyuyorum ama birinden ilham aldığımı söyleyemem. 
Genelde ilhamı farklı sanat dallarında bulurum veya benim yaptığım meslekten farklı işlerle uğraşan insanlardan bir şeyler öğrenebilirim. 


Türk izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? 


Türkiye'deki dansseverleri son projem olan “Amore”u görmeye davet ediyorum. Gösteri ile ilgili birçok tur yaptık ve şimdi de Türkiye'de olacağız. “Amore”, İtalyancada sevgi, aşk demek. Gecede sunacağımız üç bölümün her biri, sevginin farklı çeşitlerini anlatıyor. 
Türkiye'deki tüm hayranlarıma da aşk ve mutluluk diliyorum. 


AMORE HAKKINDA: 


Gösteri, Yuri Possokhov'un Francesca da Rimini balesi ile açılıyor. Ezeli cezaya mahkum edilen sevgililerin trajik öykü- 


sü, Dante'nin İlahi Komedya'sından esinlenerek Pyotr Ilyich 


Çaykovski'nin senfonik eseri eşliğinde sunuluyor. 


“Bir oda, bir kadın, iki erkek, sevgi, bir aşk üçgeni, uyum, arzu, başarısızlık, boşluk, hiçbir şey, Yağmur Yağmadan...” 
Patrick de Bana'nın koreografisini yaptığı “Ihe Rain Before It Falls” bölümü üç dansçı tarafından sunuluyor. Johann Sebasti- an Bach ve Ottorino Respighi'nin klasik müziğinin Carlos Pina-Ouintana tarafından modern elektronik seslerle karıştırıldığı bir müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor. Gösterinin sonunda ise Marguerite Donlon ve Svetlana Zakharova'nın koreografisini yaptığı “Strokes Through The Tail”, Mozart'ın 40. Senfonisi ile 5 dansçı eşliğinde sunuluyor. 


Gösterinin biletlerine, www.biletiva.com internet sitesinden ulaşılabilir. 


AMORE 

1- FRANCESCA DA RIMINI 
Francesca: Svetlana Zakharova - Giovanni: Mikhail Lobukhin - Paolo: Denis Rodkin - Guardians of The Inferno: Vladislav Kozlov - Alexei Gainutdinov - Anton Gainutdinov - Court Ladies: Angelina Karpova - Ekaterina Besedina - Olga Barichka - Ekaterina Smurova Ana Turazashvili 

2- RAIN BEFORE IT FALLS 
Svetlana Zakharova, Denis Savin, Patrick De Bana 

3- STROKES THROUGH THE TAIL 
Svetlana Zakharova, Mikhail Lobukhin, Denis Savin, Vladislav Kozlov, Alexei Gainutdinov Anton Gainutdinov 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HAZIRLAYAN: Gizay KAYA 


LES 


FANTOMES 
D'ISMAKI 


MEZARCI 


SCHWARFRZENEGGEFİ 
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SİNEMA YAZAR 


YAŞAMAK GÜZEL ŞEY 


Sinemalara henüz geçtiğimiz Şubat ayında giren ve belki de beklediği gişeyi elde edemeyen bir film var. Ancak tüm bu olumsuz gibi görünen resimlerin ardında gizlenmiş ve filmin hem anlatısal hem de içerik olarak kalitesini gözler önüne seren biri var: Müfit Can Saçıntı. Bu yazıda “Yaşamak Güzel Şey” filmini ve film özelinde de Müfit Can Saçıntı'yı ele almaya çalışacağız. 


li 


Müfit Can Saçıntı, daha önceleri bilindiği üzere fenomen olmuş “Mandıra Filozofu”na hayat vermiş ve ciddi bir yankı bulmuştu. Bunun karşılığında bu karakterin iki tane sinema filmini izlemiştik. Bizlere ufak tefek de olsa sistemi sorgulatan bir filmdi. 
Aslında mutlu olmak için küçük şeylerin de bizlere yetebileceğini duymuştuk o karakterden. Bana göre, hem seviyeli hem de samimi bir eleştirel mizah filmiydi bunlar. Geri dönüşleri oldukça fazla olmuştu. Hatta sosyal medyada, özellikle video sitelerinde ciddi bir izlenme sayısına ulaşan “Mandıra Filozofu” filmlerinden sonra, yine aynı karakterinin izinden gitse de farklı ve yeni bir mizah anlayışı ortaya koyduğu “Yaşamak Güzel Şey” filmini izleme şansımız oldu. 
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Filmden genel olarak bahsetmemiz gerekirse, çok uzun yaşayamayacağını öğrenen Müfit, ölmeden önce yapacaklarını sıralıyor. 
Ancak bu o kadar gerçekçi bir sıralama ki, ilk başlarda listeye ilk sıralarda giren Everest'e tırmanmak fikrinin yerini, annemi daha çok arayacağım fikri alıyor. Çünkü çağımızda yaşayan her insan gibi Müfit de ailesini ve annesini sık sık ihmal edenlerden... Film, bu ve buna benzer bir çok meseleye eğilmekle kalmıyor, kendimize ait yeni şeyleri de sorgulamamızı sağlıyor. İyi bir reklam direktörü olan Müfit, elde edemediğimiz şeyleri bize ihtiyacımızmış gibi gösteren sistemin canına okuyor. 


Filmi, şu güzel yaz günlerinde serin bir ikindi vakti izleyin muhakkak. Ufak bir not düşeyim yazımın sonuna: filmi ailecek 


izleyin ve filmin sonunda hep beraber babalarınızı arayın. 


Üslup, tavır, işlediği konular bakımından devamlılığı olan ve 


alışıldık samimi bir film olma özelliğini koruyan “Yaşamak Güzel Şey”, izleyenleri içerisinde alan bir samimiyetle sunmuş kendisini. 
Belki de yeni değil de eski mizahı tekrar var etme çabası diyelim. 
Zira mafyalı komedi filmlerinden ciddi ciddi gına gelmişti. Bu film, başka bir mizahı mümkün kılıyor; ancak tartışılır elbette. 
Seviyeli, söylemi olan sıcak ve duygusal bir hikayesinin olmasının yanında önemli konulara değinerek eleştirel söylemde de bulunmaktan geri durmuyor. Yani bir bakıma mizahı, gerçekten hakkını vererek işliyor. 


Rıdvan A. Can, 1989 Adana doğumludur. 2013 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Vega Sanat'ı kurmuştur. Kısa Film ve Senaryo Yazarlığı Atölyeleri de düzenleyen Rıdvan A. Can, aynı zamanda DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 


AĞUSTOS 2017 kerlik 75 


KADRAJ 7 


çal ulenn'iği il hi il 


Sc 
BE 


leyi 


/sul 


- 


INSTAGRAM: 


NK , x İN 


FOTOGRAF: 


76 Keli AGUSTOS 2017 


YAUZMAŞNCA denize sarılır MSJ, 

ALAY“ OLASIN, GÜMÜŞ UNUT LİMAK ÇUV. 
Ka ZA bir OYU GEÇE, 

AC CCE SİLE, 

Arık GEÇ GAL ÖNÜN ÜECESNE... 


Sizde “KADRAJ” sayfamızda yer almak istiyorsanız, çektiğiniz fotoğrafları açıklamasıyla birlikte okuyucu©egelife.com.tr adresine mail atmanız yeterli. 
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Çeviren ve Düzenleyen: Damla Kılınç 


DEKORASYON 
Yaz Günlerinde 


inizi Yerin Tutmanın 


r Pencelerinizi 


Kapatın 


Yanlış bir mantık gibi görüne- 


bilir; ancak sıcak günlerde pencereleri açık tutmak genellikle evinizi daha sıcak hale getirecek, sanıldığının aksine daha serin yapmayacaktır. Geceleri, dışarıdaki hava içeriden daha serinse, pencerelerinizi açabilirsiniz. Sadece sabahları güneş içeriye girmeden pencereleri kapattığınızdan emin olun. 


ve 


Kaynak: www.housebeautiful.com 
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2 Ev Bitkileri Alın 


Evinizdeki yeşil bitkiler, iç mekanın sıcaklığı için harikalar yaratıyor olabilir. Güneş alan pencerelerin önü- 


ne yeşil bitkiler koymak, evinizi ısıtacak olan güneş enerjisinin bir kısmının emilmesine yardımcı olur. 
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>- Fanları Sağa Doğru 
Döndürün 


Tavanınızdaki fanın sağa doğru döndüğünden emin olun, bu sizi ferahlatacak bir esinti oluşturacaktır. İpucu; bu tip vantilatörler boşlukları değil insanları serinletmek için tasarlanmıştır. Bu yüzden çıkarken kapatarak hem enerjiden hem de paradan tasarruf edebilirsiniz. 


a Buzlu Su Hilesini Deneyin 


Evin çeşitli noktalarına içi buz dolu kaseler yerleştirin. 
Buzlar buharlaşmak için ortamdan ısı alacaktır. Bu buz kaselerinden birini fanınızın önüne koyarak soğuk hava üflemesini sağlayabilirsiniz. 
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Özellikle geceleri serin 


po 


bir esinti varsa, rüzgar alan tarafın yanına bir fanı, diğer fanıda bununtam karşına ve diğer yöne bakacak şekilde yerleştirin. Bu doğal bir esintinin soğutma gücünü yükseltecektir. 
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- Klimanızı 
Doğru Yere Takın 


Mümkünse, odaları kuzeye doğru konumlandırın. Çünkü kuzey tarafında çalışan klimalar güneşte çalışan bir klimadan 9610 daha az elektrik tüketirler. Bu oda- nın sizin için daha serin ve faydalı olmasına, aynı zamanda da elektrikten tasarruf etmenize olanak sağlayacaktır. 


7 
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7- Işıkları 
Kapatın 


Kompakt Fluoresanlar 

ve LED'ler gibi modern lambalar daha verimli olmakla birlikte, özellikle akkor ampuller çok fazla ısı üretebilirler. Sıcak günlerde, sıcaklıkları düşük tutmak için ışıkları mümkün olduğunca kapalı tutun. 


YER 


8- Bahçenize | Big e WV 
Ağaç Dikin i 


Bu, hızlı ve kolay bir çözüm- 


den çok, daha uzun vadeli çözüm olsa da, pencerelerinizi gölgelemek için ağaçlar dikmek yalnızca evinizin daha serin kalmasını sağlamaz; aynı zamanda evinizin normalde kullandığı enerjinin 9025 daha azını kullanmasına olanak sağlar. 
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Alaçatı Tarzı 
Yazlık Ev 
Dekorasyonu 


LÂL DALAY 


laldalayDegelife.com.tr 


Alaçatı evleri denince aklımızda hemen taş ev mimarisi ve kendine has otantik dekorasyonu ile tasarlanmış evler canlanıyor. Alaçatı'nın dar sokaklarında saklı yüksek taş duvarlarıyla ve iç bahçeleri ile kendine özgü bir mimari tasarımı olan bu evlerde, yazın sıcak havasına karşı serin ve ferah bir atmosfer sağlamaya çalışılan dekorasyonlara rastlıyoruz. 


Kendine özgü, otantik bir havası olan Alaçatı evleri, dışarıdan bakıldığında balkonlarından sarkan çeşitli renklerdeki begonviller ve taş dokusuyla bir uyum yakalıyor. Evlerin iç dekorasyonun- da kullanılan renk paletlerinde ise genel olarak pembe, mavi ve sakız beyazı tercih ediliyor. Bu renklerin yarattığı uyum ise ortaya, bize “işte yaz” dedirten bir atmosfer çıkartıyor. 
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İç mekanlarda ferahlığı yakalamaya çalışan Alaçatı tarzında açık mutfak, evlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. Açık mutfağın en büyük artısı, sağladığı hareket alanı ve ferahlıktır. Başka bir güzel tarafı ise, misafir ağırladığınız zamanlarda herkes oturma odasında oturup sohbet ederken, siz mutfakta onlardan ayrı olmak zorunda kalmazsınız. 


Ege'nin mimari tarzının korumaya çalışıldığı bu evlerde, nostaljik öğelerin kullanımına dekorasyonda yer vermek, iç mekanlarınızda bohemr-elit bir tarz yakalamanıza yardım eder. Eğer 


sözlükte “bohem” kelimesini inceleyecek olursak; özünde çingenelerin hayat biçimi olduğunu görürüz. İç mimari ve dekorasyona ise; payetler, boncuklar, baharat tonları, püsküller ve dantellerin kullanımı ile yansımıştır. Bohem tasarım, minimalist tasarımlara tam olarak zıt denebilir. Bu tarz dekorasyonlarda odalar oldukça kalabalıktır. Odada göz gezdirirken samimiyeti hissetmek ve adeta zamanda yolculuk yapıyormuş duygusuna kapılmak mümkündür. 


Bohem tarzı, neşeli ve benzeri bulunmayan, ev sahibinin karakterini yansıtan bir dekorasyon tarzıdır. Alaçatı evlerinde ise sade evlere otantik parçaların karışımları ile yeni bir tarz yakalanmıştır. Mutfak, banyo ve yatak odasında kullanacağınız mavi ve beyaz renkler ile yatak odanızda kullanacağınız tül perde ve cibinlik, dekorasyonu oluşturmanızda yardımcı olabilir. Bu sayede yaşam alanlarınızı daha samimi ve sizi yansıtan alanlara dönüş- 


türmeniz mümkündür. 


Büyüklerimizden kalan eski eşyaları, dekorasyonu tamamlamak için kullanabiliriz. Bu sayede evlerimizde yansıtmaya çalıştığımız nostaljik ama modern dekorasyon içinde eskilerden kalan, kendi özünüzü yansıtan eşyalar varlığını sürdürür. 


Rahatlık, bohem tarzını en iyi anlatan kelime olabilir. Bu sebeple evlerinizde kullanacağınız konforlu geniş kanepeler, divanlar, puflar ve antika koltuklar dekorasyonunuzun ana parçalarıdır. Ayrıca hasır ve bambu gibi malzemeler de ortamda naturel bir atmosfer yaratacaktır. Son olarak, doğal taş duvarlar ile ahşap, oldukça uyumlu mekanlar tasarlamanıza yardımcı olacaktır. 


Lâl Dalay, 11 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2014 
yılında Tevfik Fikret Anadolu Lisesi'ni bitirdi, lise Fransızca ve İngilizce eğitimi aldı. 2014 yılında İzmir Ekonomi 


eminde 


Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü kazandı, 2016 yazında Ar- 


kide Mimarlıkta stajyer olarak çalışan Lâl Dalay, iç mimarlık eğitimine devam etmektedir. 
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ROPORTAJ 


RÖPORTAJ: HAKAN AKOĞLU 


LOS VIVANCOS 
BODRUM'U SALLAYACAK! 


LOS VIVANCOS... Bağlılık yemini... Okuma yazmayı bile öğrenmeden enstrüman çalmaya başlayan, aynı kanı taşıyan, flamenko ateşiyle sahneleri yakan kardeşlerin dans yemini. “Eğer şahinin yazgısı göğün en yükseklerine uçmaksa, bizim yazgımız da birlikte dans etmek” diyen Los Vivancos, çocukluklarından bu yana hep birlikte dans eden kardeşlerden oluşuyor. 


Los Vivancos üyeleri küçükken ailelerine yaptıkları gösterileri birlikte gittikleri Barselona Dans Konservatuarı'yla profesyonel alana taşıdılar. Okul sonrası bir süre solo kariyer sürdüren kardeşler, ayrı ayrı da başarılı çalışmalara imza attı. Eğitim hayatları Madrid'den Londra'ya, Vancouver'dan Hollanda'nın ünlü Bale Tiyatrosu'na uzanan Los Vivancos üyeleri, 2004'te bir araya gelip Los Vivancos'u kurdular ve o günden bu yana katıldıkları televizyon programları, festivaller, A.B.D, Hollanda, Belçika, İngiltere, Kanada, Kolombiya, Fransa ve İspanya'da gerçekleştirdikleri özel gösterileriyle izleyenlere unutulmaz ve keyifli anlar yaşattılar. 
Grup, önceki gösterileri “7 Hermanos” ve “Aeternum” ile de muh- 


teşem bir Flamenko şöleni sunmuştu. 
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2016 Nisan ayında Madrid'de dünya prömiyeri yaptıkları Born 
to Dance'de; Tap-dance'i, komediyi ve dövüş sanatlarını Flamenko ile eşsiz bir şekilde harmanlayan Los Vivancos, 12 Ağustos'ta Bodrum'da dansseverlerle buluşacak. “Born to Dance” gösterisin- de Los Vivancos, Metallica, Deep Purple ve Leonard Cohen'in şarkılarının da içinde olduğu birçok klasikleşmiş şarkıyı, muhteşem dansları eşliğinde sunuyor. Los Vivancos, yepyeni gösterilerinde dünyaca bilinen şarkıların düzenlemelerini ve kendi bestelerini Joan Martorel ile üretirken, kayıtlarını Budapeşte Senfoni Orkestrası ile yaptılar 


Los Vivancos'la yepyeni gösterileri öncesi, kariyerlerini ve son gösterileri “Born to Dance”i konuştuk. 
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Siz gerçekten dans etmek için mi doğdunuz? Dansçı bir babanın çocukları olmanın avantajları neler? 


Avantajları çok fazla. Küçük yaşlardan beri birlikte dans ediyoruz. Babamızdan bu anlamda çok şey öğrendik. Flamenko figürleri ile başladık, aynı zamanda hepimizin klasik dans geçmişi var. Aramızda olağanüstü bir arkadaşlık vardı. Birbirimize çok bağlı yetiştik. Çocukken bizim için dans etmek en büyük eğlencelerden biriydi. 


Los Vivancos Born to Dance'i nasıl tanımlıyor? 


Dansın yanında ilgilendiğimiz dövüş sanatlarını da şovun bir parçası yapmak istedik, Born to Dance böyle ortaya çıktı. Stil ve teknik anlamında füzyon bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. 
Dövüş sanatları dansa daha güçlü ve karizmatik bir tarz katıyor. 
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Dans dışında müzikle de ilgilisiniz ve hepiniz birer enstrüman çalıyorsunuz. Hiç birbirinizle rekabet ettiğiniz oluyor mu? 


Aslında müzikle de çok erken yaşlarda ilgilenmeye başladık. 
Hatta enstrümanlarımızı gösterilerimizde de kullanıyoruz. Birbirimizle rekabet etmedik, hep bizden çok daha iyi isimleri örnek alarak ilerledik. Çocukluğumuzdan beri ilgi alanlarımız ortak konulardı. Aynı enstrümanlardan hoşlanıyorduk. Dans zaten bizim için bir yaşam biçimi ve bu konuda hepimiz doğuştan yetenekliyiz. Bu nedenle bu tarz bir kıyaslama ya da rekabete girmedik. 


Koreografilerinizi hangi dövüş sanatları ile birleştirdiniz? 


Kick Box ve Kung Fu yapıyoruz. Gösteride Klasik bale ve Flamenko figürlerini harmanladık. Etkileyici müzikler ve kullandığımız teknoloji ile diğer gösterilerden çok daha farklı bir stille izleyenlerin karşısına çıkacağız. 


Dans ve müzik alanında idolleriniz kimler? 
İlk rol modelimiz babamızdı. Onun dışında birçok insan gibi 


biz de dansçı olarak Joaguin Cortes'e, müzisyen olarak da Paco de Lucia'a hayranlık duyuyoruz. 


Gösteride klasikten moderne, bir çoğumuzun bildiği klasik 


şarkılar da farklı bir soundla yer alıyor. Born to Dance'in müzikleri nasıl belirlendi? 


Hepimizin müzikal bir geçmişi var. Born to Dance füzyon bir çalışma ve müziklerin de buna uyum sağlamasını istedik. O yüzden hem klasik geçmişimizi yansıtan hem de herkesin bildiği bizlerin de sevdiği şarkıları farklı düzenlemelerle sunuyoruz. İzleyiciler Metallica'dan Deep Purple'a sevdikleri birçok şarkıyı farklı bir soundla dinleyebilecek. 


12 Ağustos'ta Bodrum Bale Festivali'nde dansseverlerle buluşacaksınız. Born to Dance izleyicilere ne vaad ediyor? 


Born to Dance tutku ve heyecan vaad ediyor. Dans müzik ve kullanılan teknoloji ile tarzımızı ileriye taşıdığımız görkemli bir gösteri. Herkesi bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum. 
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Teslimitöreninden'Makbule Elagöz Jismail|Rodoplu 


Makbule Elagöz 


TEOS SAKİN ROTARY KULÜBÜ'NDE 
DEVİR TESLİM 


2013 yılında kurulan ve genç Rotary kulüplerinden olan, kentin mesleklerinde önemli isimlerinin hizmet ettiği, yerel ve ulusal hizmet projelerine imza atan Teos Sakin Rotary Kulübü'nde başkanlık devir teslim töreni yapıldı. 


ANLIĞ 
) 

N Lr) 

lütfiDemir, 


ROTARY iNS 
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Dönem başkanı Ramiz Cepkenli, başkanlık görevini Makbule Elagöz'e devretti. Yemekli ve eşli olarak gerçekleşen devir teslim törenine 2017-2018 dönemi bölge Guvernörü Lütfi Demir ve eşi Nurten Demir, 2019-2020 dönem bölge Guvernörü Fatih Akçiçek ve eşi Yeşim Akçiçek, geçmiş dönem bölge Guvernörü İsmail Rodoplu, Guvernör yardımcısı ve halkla ilişkiler komite başkanı Nedim Atilla, bölge saymanı Tayfun Şenol, komitelerden sorumlu bölge sekreteri ve bağışlar komite başkanı Burçin Önder, üyelik komitesi başkanı Banu Dinçer , Su ve Hijyen komite başkanı Ömer Uluğ Gökçe, Edremit Rotary kulübü başkanı Şaban Rodoplu, Ege Rotary kulübü başkanı Hatice Uğur Apak ve eşi Mustafa Apak ile kulüp üyeleri ve eşleri katıldı. 


Kaya Termal Otel'de yapılan Teos Sakin Rotary Kulübü devir teslim töreni, 2016-2017 dönem başkanı Ramiz Cepkenli'nin açılış konuşması ile başladı. Cepkenli, geçmiş dönem boyunca yaptıkları projeleri anlatırken, dönem boyunca destek veren diğer kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi ve hediyeler verdi. Cepkenli, “Bundan sonra başkanlığı devrettiğim Makbule Elagöz'e başarılar diliyorum. Her zaman yanında olacağım.” şeklinde konuştu. 
Daha sonra mikrofona gelen guvernör İsmail Rodoplu kulüp başkanı ve emeği geçen tüm üyelere teşekkür ederek, teslim aldıkları bayrağı başarıyla devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti ve başkanlık madalyonunu yeni dönem başkanı Makbule Elagöz'e taktı. 


Başkanlığı devralan 2017-2018 dönem başkanı Makbule Elagöz ise yaptığı konuşmada, “Bölgenin en genç kulübü olmamıza rağmen iyi ve güzel çalışmalarda bulunduk. Aldığımız bu bayrakla daha da iyilerini yapmaya çalışacağız. 2014 yılından bu yana kulüpte çalışmaktayım. Amacım öncelikle üye sayısını artırmak ve kulübümü yaptığımız projelerle büyük kulüpler arasına sokmak. 
Bu dönemki temamız olan “Rotary Fark Yaratır”, bizleri basit ve anlaşılır bir dil ile faydalı ve amaca hizmet eden projeler için çağırıyor ifadesini kullandı. 
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Kamuran Habif Hin Rahmi"Köç Kii SuphifKoyuncuğlu 


; 
EN) 


Brooks Brothers ve Edwards'ın 


İzmir'deki N » > 
İlk Mağazası, 
Konak Pier 
AVM'de Açıldı 


Klasik şıklığın modern çağ temsilcisi Brooks Brothers ve seçkin marka karması ile moda tutkunlarının gözdesi olan Edwards'ın Konak Pier 
AVM'de yer alan mağazalarının açılışı, Rahmi M. 
Koç'un katılımıyla gerçekleşti. RMK Classic Ceo'su Füsun Kuran'ın da bulunduğu açılışa, Suphi Koyuncu ve Kamuran Habif'in yanı sıra İzmir cemiyet hayatından Sevim Yüksek, Murat Özgörkey, İbrahim 
- Sevda Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. İki yüz yıla yaklaşan moda ve stil tecrübesini İzmirlilerle buluşturacak olan Brooks Brothers, 
2017 İlkbahar-Yaz sezonuna modern ve zamansız 
tasarımlar sunarken, seçkin markaları bünyesinde bulunduran Edwards, çoklu marka konsepti ile genç 


—i J . 
Aylin Birena SevimYıldızaYüksek& RichardıBlacstone 


ve dinamik tasarımları bir araya getiriyor. 
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ASTROLOJİ YAZAR 


, 


MADAME PİERRETTE 


madampierrette(Degelife.com.tr 


Koç veya Yükselen Koç 
21 MART -20 NİSAN 


Buram buram aşk, ihtiras, tutku... Kısacası yöneticiniz güneş misali yakıcı bir ay sizi bekliyor sevgili Koçlar. Çok atraktif birtakım 

ekstrem sporlara veya yeni, eğlenceli bir hobiye başlamak istiyorsanız da hemen harekete geçin. Kısa zaman da olsa süründürdüğünüz bir flörtünüz, bambaşka bir boyut alabilir. 
Buralar hep yansın boşverin. :) 


İkizler veya Yükselen İkizler 
22 MAYIS - 22 HAZİRAN 


Aşk meşk güzeldi tabii, temmuzda flörtlere muhabbetlere doyamadınız... Ağustos da artık beraber gezme zamanınız. Para deseniz 

gırla, ooh. Bu ay da eğlenin, hadi zaten ilişki zorluklarına alıştınız 3 yıldır, sizi bu ay çok zorlamaz. :) Ekim'de bu zamanlara bakıp “Ya biz bunu mu takmışız, ne saçma.” deyip güleceksiniz zira. 
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Burç Yorumları 


* mi * 


Boğa veya Yükselen Boğa 
20 NİSAN -21 MAYIS 


Bu ay evinize giren çıkan belli olmayabilir ya da sosyallik sizi yorduğunda eviniz harika bir sığınma yeri olabilir. Tabii ben yine de 

şık ev partilerini tercih edin derim. Ailenizle ilgili çok güzel gelişmeler olabilir veya birden sülalecek fazlaca görüşmeye falan başlayabilirsiniz. Kalabalık Güney İtalya ailesi modunun keyfini çıkarın. :) Bir de unutmadan, geçen aydan paranız baya artmıştır, eve bolca füme somon alabilirsiniz, şampanyanın yanında güzel gider. 


Yengeç veya Yükselen Yengeç 
23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ 


Hep en sevdiğiniz güvenlik duygusunu bu ay baya bir hissedeceksiniz ve eğer konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaret etmişseniz 

bu ay bunun ödüllerini toplama zamanı. Fiziğiniz de biraz iyileşmiş gibi sanki, yakın ortalığı. :) Her zamanki eğiliminize kapılıp aşırı duygusallaşmazsanız eğlenceli ve bol para harcamalı bir ay sizi bekliyor. :) 


Aslan veya Yükselen Aslan 
23 TEMMUZ -22 AĞUSTOS 
Ağustosa rahatlıkla sizin ayınız diyebiliriz. Yani her şey sizin için, kendinizi şımartın, planlarınızı gerçekleştirin... Uzun 


zamandır ertelediğiniz bir şey mi vardı? Onu yapın. 
Cesaret konusunda bir sıkıntınız yok zaten, sallayın yelelerinizi ve size hayır diyenleri, sizi zamanı da reddedenleri, tüm korkularınızı geride bırakıp yeni yaşınıza yeni bir insan olarak girin. 
Size neden bu kadar romantik yazdım ben de bilemedim, heralde en sevdiğim burç olduğundan. :) 


Terazi veya Yükselen Terazi 
23 EYLÜL - 22 EKİM 
Sosyallikten kendinizi unutacağınız ve muhtemelen tatlı ve romantik mizacınızla etrafa estetik katacağınız harika bir ay daha! :) 


Varlığınızı çevrenizdekilere bahşederken kendinizi de 


ihmal etmeyin. Eğer bir sevgiliniz varsa odayı terk etmeyinn! :) Zaten Jupiter de sizde, keyifler yerinde merak etmeyin. :) 


Yay veya Yükselen Yay 
22 KASIM -21 ARALIK 
En sevdiğiniz konular olan spiritüel konulara yönelmek için harika bir ay. Bir de borç harçla dolu olan ekstravagant kredi karti 


harcamalarınızı falan bu ay çok rahatlıkla kapatabi- 


lirsiniz. Gezerek eğlenmeyi öneriyorum, bir yoga inzivası veya Hindistan tatili falan çok tatlış olabilir. :) Zaten Ekim'den sonra öyle bir ferahlayacaksınız ki, siz bile inanamayacaksınız. :) 


Kova veya Yükselen Kova 
22 OCAK - 19 ŞUBAT 


Vallahi yine kendi yükselenim diye söylemiyorum ama efsane bir ay. Buram buram aşk kokuyor yahu. Kendinizi, insanları kendine çeken bir magnet olarak düşünebilirsiniz. Enerjiniz de patlıyor, sevgilisi olanlar odaya kapansın, olmayanlar da ortalıkta salınsın, başka bir şey demiyorum. :) 


> 


Başak veya Yükselen Başak 
23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL 
İç dünyanız biraz karışık durumda. Temmuz sonu gibi, içinizden başka bir şey geliyorken kendinizi farklı bir şey yapıyor halde 


bulabilirsiniz; ama hiç önemli değil. Bu ay kendinizi dinlemeye biraz daha fazla vakit ayırırsanız, neyin sizin için en doğru olduğunun idrakına hemen varacaksınız. O en sevdiğiniz analitik çalışmaları biraz da kendinizle yapın, sonuçların- dan fazlasıyla memnun kalacaksınız. 


Akrep veya Yükselen Akrep 
23 EKİM -21 KASIM 
Ufak Sicilya kaçamakları yapıp birazcık denizaşırı gezmek için yine harika bir aydasınız. :) Kimseyi dinlemeyip kendi kafanı- 


zın dikine gidin, sadece sezgilerinizi dinleyin. Eğer 


öğrenmek istediğiniz yeni bir şey varsa eğitim almak için güzel bir ay. Bence kitesurf öğrenin ortamı harika. :) 


Oğlak vey Yükselen Oğlak 
22 ARALIK -21 OCAK 
Birazcık sakinleşmek, şööyle alıp başınızı kaçmak için süper günler. Finansal konuların tatlı tatlı çözülmesi keyfinizi yerine getirir 


zaten, sonuçta para en sevdiğiniz. :) Biraz dürtüsel harcama eğiliminiz de olabilir. O yüzden size Tarkan'dan “Yol- 


la, hesabı bana yolla” şarkısını armağan ediyorum. :) 


Balık veya Yükselen Balık 
20 ŞUBAT - 20 MART 
Herkes tatildeyken iş yerinde kalmaktan çok mu sıkıldınız? Ay kıyamam, durun, silin gözyaşlarınızı. Bu ay iş yeri pek bir keyifli 


olacak gibi, ani iş seyahatleri bile olabilir. :) Bir de 


üşengeçlikten sürekli ertelediğiniz fiziksel aktivitelere başlayın artık, ferahlarsınız. :) Hayallerinizi iyice kurun; çünkü önümüzdeki eylül ayı sizin için çok çok tatlış olacak, bu ay yatırımları hep kendinize yapın. 
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FERDA ERCAN UYULAN 


yazar(Degelife.com.ir 


Sığınılacak manevi limanlar ve buna değer katacak olguların arayışı sürüp giderken, Yeniçağ akımlarının büyük kısmına dahil edilen sertifika sistemi; çeşitli koçluk ünvanları için fırsatlar ortaya atmaktadır. Bunlar arasında, oldukça yaygınlaştırılan meleklerle iletişime geçme düşüncesi de var. 


Artık “Melek Koçları”, meleklerle iletişime geçtiklerini ve size de bunu öğretebileceklerini iddia etmektedirler. Hatta, bu cisimciliğe iyi bir örnek olarak; mesaj gönderdiği varsayılan tüyleri, çevrenizde bir yerlerde bulabileceğinizi söyleyebilirler. Genellikle iyi melekler, kutsal olanlardır, kötü melekler ise iblisler diye düşünülür, bir de kendilerini iyi melekler gibi gösterenler vardır. 
Birçok insanı eksik bilgilerle, dış satıhta yüzmeye yönlendirenler ayırt edilmelidir. Onların bunu, sıklıkla faydacı bir amaç için yaptıklarını söylemek yersiz değildir. 


Meleklerle terapi, melek kartlarına sorma, meleklerle konuşma 


erkine erme zannı içinde bulunma gibi safhalarla geliştirilen bu türden bir Göksel Cisimciliğin, görülmeyen kötü niyetli tarafları bulunabilir. Zira, günümüzde, iyi ve kötü niyet arasındaki farkı bulanık hale dönüştüren birçok uygulamanın çığ gibi yayılması söz konusudur. 
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MELEK GÖKSEL CİSİMCİLİĞİ - 
MELEKLERLE İLETİŞİM ÖNERİLERİNE 
OBJEKTİF BİR BAKIŞ 


Kültürümüze de sızarak genişleyen “meleklerle iletişime geçme düşüncesi”nin arkasında, hiç yanıltıcı unsurlar bulunabilir miydi? 
Baş Melekler'le konuşmaya başladığını iddia ederek buna inanmak, aslında başka parazit frekanslarla anlaşma safhalarının yaşanmış olup olmadığını düşünmeyi gerekli kılabilir miydi? Bunu doğrudan, bir yazar olarak ben değil; farklı dinlerden birçok ilahiyatçı da ifade etmektedir. Böylesi açılara odaklanmak, insanların, kendi rahat, uysal, kişiselleştirilmiş tanrılarını yaratmalarına izin verdiğinden, önemle tetikte bulunmalarını gerektirmez mi? 


Bugün meleklerin kimilerine göre bağışlatan, rahatlatan birer 


terapi aracı, birer arkadaş, hatta dahası, tıpkı Alaaddin'in sihirli lambasından çıkmış, emirlere boyun eğdirilen birer cin zan ettirilmeye aday gösterildiği fark edilmektedir. 


İsimlere çağrı yapılmaya başlandığında; “Zayıf İstek Gerçekleşmesi” adını verdiğim bir olayla, küçük dilekler gerçekleşebilir. Kayıp eşyaları bulabilme, tahminlerin güçlü çıkması, basit oyunlarda galibiyet gibi rahatlatıcı unsurlar kişinin çevresini sarabilir. “Seni meleklerle buluşturacağım.” Yeni melek koçlarına itibar ederek, ödeme yapan, kartlar alıp soru soranlar; Sandalfon, Zadkiel, Haniel gibi enerji yük- 


lenmiş adlara seslenirken, kendilerine empoze edilen diğer melek adlarının da nasıl ortaya çıktığını incelemeyi gözardı etmiş olabilirler. 


Şunu biliyoruz ki, bu adların çoğu, Hristiyan ve Müslüman inanç sistemlerinin kutsal kitaplarında bildirilmemiştir. Musevilikte, Tevrat'ta, melekler hakkında herhangi hiyerarşik ayrıntı- da bir isimlendirme yoktur. Öyle ki; Samson'un ailesine görünen 


müjdeci melek dahi, adını vermeyi reddetmiştir. 


Meleklere bu isimlerin verilmesine ilk olarak “Yeruşalayim Talmud” yazıldığında başlanılmıştır. Yeruşalayim Talmudu'nda, Babil Sürgünü'nden dönüşün ardından, kayda geçen anlatılar bulunur. 
Burada, meleklerin varlığından isimleri ile söz edilmiş, Talmud ve Kabala'da birçok meleğe isimleri verilmiştir. Raziel ve Metatron gibi... Daniel Kitabı, meleklerin isimlendirildiği ilk kitaptı. Ardından, sistematik bir Angeloloji, devasa bir yapı ile, yeryüzünden Cennet'e ulaşıncaya kadar, abartılı bir şekilde genişletildi. 


Mistik Angeloloji artık geleneksel inanç bileşenlerinin parçaları dışında da hayali isimlerle, diğer meleksel (angelological) elementlerin isimlerini, özellikle Kabalistik gizli sanatlarda sık görülen bir hassasiyet ile işlemiştir. Melek isimleri, mistisizmin 


en kutsal unsuru teşkil edildiğinde; kilise bu metoda dair diğer isimleri onaylamamıştı. 


Ortaçağ'da bazı yazarlari,Gematria -yani “harflerin sayısal degerleri” aracılığı ile oluşturdukları adları- yazdılar. Ortaçağ'da kimi zaman, hayali olduğu bildirilen, kabul görmeyen çeşitli Melekbilim eserleri de yazılıyordu. Böylece Angeloloji, meleklere dair isimleri, sayı gizemi ile oluşturan bir hiyerarşi halinde ortaya koymuştu. 


On üçüncü yüzyılda, Alman Yahudilerinin mistisizmi ve eski Yahudi mistisizmi birleştirilerek, çok zengin bir Melekbilim edebiyatı üretilmişti. Bütün meleklerin, aylar boyunca yerleştirildiği ve günlerin amaca hizmet ettiği tablolar, Angeloloji'yi Astroloji ile uyumlamaya yönelmişti. Sonuçta iyi bir bilgi olarak, Kabala Sefirot (Hayat Ağacı)ndaki melekler sınıfının empoze edilmesi, günümüzde “Meleklerle İletişim” olanağını sunmanın özündedir diyebiliriz. 


Melekler, insanlar can verirken onlara görünürler. Rehberlik edeceklerdir. Kişiler yaşarken, tercih ettikleri meleklerin koruyuculuğunu, ancak son derece önemli liyakat işaretleri altında kazanabilirler. Rabbi Moses ben Maimon (Rambam) şöyle demiş: “İnsana görünen bir melek, o insanın peygamberlik mertebesine layık olduğunu gösterir. Bu ise, o insanın bu mertebeye ulaşacak denli erdemliliğinin kanıtıdır.” Böylece, yüksek enerjili mistik meleksel elementlerle irtibatın, öyle basitçe gerçekleşmeyeceğinin de, son derece açıkça anlaşılması gerekiyor, hele ki populist bir 


melekmani çıgınlığı söz konusu ise... 


Yüksek enerji yüklenmiş adlar ile; yeterli bilgi ve suskunluk sahibi olanların, yalnızca ilim talebi ile çalışması uygundur. Diğer yandan, frekansını yükseltebilenler, sınırları ayırt ederek, daha bilinçli düzeyde çalışmalar yapabilirler. Üç büyük dinde de, meleklerden dilemek, onları aracı koymaya yönelmek uygun görülmemektedir. 
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Kur'an-ı Kerim. 34/SEBE AYETİ 40. Sure: “O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra meleklere: “Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek.” 


İslami inanışta, gerçekte melekler istek, dilek yerine getirme 


anlamında, ağzından nurlar çıkana dek zikretmeyen birinin dilegine icabet buyuramaz. Buna dahi yardım edebilmeleri için, Yara- dan'a yönelip; “Bu kulunuz, bizim tesbih ödevimizi adeta üstlenmiş, icabet edelim mi?” diye sormaları söz konusudur. Çünkü her ism-i şerif'in özel Hizmet Meleği ve buyruğunda ayrı kumandanlar bulunur. Onlar da bir Esma'nın adedi olan farklı sayılara bağıl olarak, belirli sayıda melaikeden oluşan, binlerce melek sırasının başındadır. Bir Esma'nın, zikri ile meşgul olan ve özel dualarını okuyan kimseye, adı açıklanan hizmet meleği inerek hacetini yerine getirebilir. Ancak böylece onun hayırlı bir duasına icabette bulunulabilir. Kaldı ki o kişi meleklere dua etmemekte, Allah'a yönelerek, çeşitli meleklerin programlı anma ile görevlendirildiği, çeşitli ilahi isimlerden biri ya da birkaçını sürekli zikretmektedir. 


Başmeleklerle iletişim kurduğunu düşünen, onları; kendilerinin özel arkadaşı olmuş sayan, örneğin modemleri bozulduğunda dahi yardım alabileceklerine inanan, tüyler bularak bunlara çeşitli anlamlar yükleyen ve araştırmadan bu Göksel Cisimciliğin kolaylıkla empoze edildiği, iyi niyetli, inançlı kişilerdenseniz, yine bilmeniz gereklidir ki; “Yükselmiş Varlıklar, Kozmik Varlıklar, Melekler, Başmelekler” gibi varlıkların hiyerarşisi ile iletişim çabası, psikolojik olarak insanlar için tehlikelidir” Hatta, psikolojisi kırılgan insanlar için obsesyon tehlikesi dahi doğar. 
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Yükselen Hareketlerin Bazı Etkileri 


Fransa ve Belçika hükümeti, merkezi Belçika'da bulunan CI-AOSN- Center for Information and Advice on Harmful Sectarian Organizations (Zararlı Hizipçi Kuruluşları Bilgi ve Danışma Merkezi) ile muazzam paralar toplayan bu tür kimseleri takip etmektedir. Çoğu oldukça iyi yapılandırılmış bir ağ olarak faaliyet gösteren, yükselen hareketler ve onlar tarafından empoze edilen uçuk bilgilerin takipçilerinin davranışlarında ani değişimler yarattığı, bireyin bir istikrarsızlıkla, doğrudan kozmik varlıklara (meleklere ya da uzaylılara) iletişim önerilerini kavrayamadığı, araştırmadığı ve bu nedenle de insanlar üzerlerinde yaratılan tüm tesirlerin değerlendirilmesinin gereği açıktır. Bunlar, kişinin toplumsal yaşantısında, aidiyet hissinden başlayarak, gariplikler ve değişik beklentiler halinde öne çıkmaktadır. Örneğin İndigo, Kristal ve Elmas çocuklarının, onları kurtarmak için Dünya'ya gönderilmiş yüksek varlıklar olduklarına inandırılan velilerdeki psikolojik etkiler ayrı bir tehdittir. Onların düşünce okuduğunu, sihir yetisine sahip olduğunu iddia edenler, aileler üzerinde ayrı bir baskı kurmuştur. Çocuk krallar kraliçelerden sonra çocuk tanrılar, tanrıçalar ve onlara tahakküm edemeyen, sezgilerinin asla yanılmaz olduğuna inanan ebeveynler, raporlara göre ne yapacakları şaşır- 


tılmış olan insan örnekleridir. 


Tüm bu tezler, Fransa'da Başbakana sunulan bir parlamento raporunda da onaylanmıştır. Birçok organizasyon, sevgi ve enerji ile refah getirecekti belki, ama önce kimlere? İşte bu soruya yanıt olarak, Fransa'da eğitim kursları ve konferanslarla teknikler geliştirmenin,1000 €* ya mal olduğu, bunun da ortalama bir eğitim kursunun maliyeti olduğu ve paranın nasıl, nereye aktığı da vurgulanmıştı. CLAOSN raporlarına göre, Sümerce Anunnakiler yani “gökten gelenleri”, Tanrı olarak addeden çoğu kişi, Anunnakiler'in insanlar üzerinde yaptıkları genetik müdahalelere inandırılmış, böylece farklı farklı uzay ve melek kültleri de, psikotik çılgınlık yaratan vakaları körüklemişti. 


İslami İnanış Çerçevesinde Kısaca Melekler 


Belli bir programa bağlı olarak varlık gösteren melekler İslam'da, Allah'ın emirlerini uygulamakla görevli, nurdan yaratılmış varlıklardır. İnsanlardan, kendilerine cüzi irade verilmemiş olmaları yönünden ayrılırlar, zikrederler ve programına bağlı oldukları İlahi Esma'nın tasarrufu ile görevlerini yerine getirirlerken, sürekli olarak bu isimlerle hizmet ederler. Havass ilminde, ulvi ve sufli müekkil melek adları ile çalışılır, örneğin; Sarfiyail ulvi, Şemhureş ise sufli bir melek ismini ifade eder. Göklerde, meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer bulunmaz ve yalnızca Allah'ın emirlerine uyarlar. 


İncil'de Yazanlara Göre Demonların Melek Gibi Davranması 


İncil'e baktığımızda (Şeytan) kendisini bir ışık meleği olarak gizlemektedir. 14 Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir.15 Ona hizmet edenlerin de, kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermeleri şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır. İncil (2 Kor., 11:14-15) 


Demonlar kendilerini çekecek davranış içinde olanlara, bazen ışık ve kutsal melek gibi davranabilir. “Meleklerle iletişime geçmek” deyince, Kutsal Kitaplar, meleklerle irtibat kurmak için ne izin, ne de örnek verirler. 


İncil'e göre de, insanlar melekleri aramaya başladığında, öncelikle cevap veren kutsal melekler değildir. Diğer yanda, kötü niyet egemenliği altında bulunan, düşmüş melekler ordusu vardır. Melekler Yaratılmış'lardandır, güçleri, bilgi ve etkinlikleri sınırlıdır, yaratılmışların hepsinde olduğu gibi Tanrı'nın yetkisi altındada, O'nun hükmüne tabidirler. 


Bazı yeni “melek uzmanları”, takipçilerine, meleklerini sevme- 


leri, onlara dua etmeleri ve baş meleklere sağlık, iyileşme, refah ve rehberlik çağrısı yapmalarını söylemektedir. Hristiyan ilahiyatçılar “O, Yücelerini bir kulu ile paylaşmamaktadır.” diyerek, melekleri sevmekten bahsedilmediğini eklerler, Rab, meleklere dua etmeyi söylememiştir. Böylece, Rab'bimizin kendisine dua ederiz, yalnız O'ndan ister ve aracı koymayız. Vahiy kitabının iki yerinde, John, bir melek vasıtasıyla Allah'tan aldığı vahye öylesine hayret ediyordu ki, çok görkemli bir meleğe ibadet etmek için eğildi. Vahiy 19:10 Ve ben ona tapınmak için ayağa kalktım. Bana dedi ki: “Yapma bunu; Ben, sizin ve benim kardeşlerim İsa'nın ifadesini tutan bir köleyiz; Tanrıya ibadet et.” 


Sonuçta, güvendiğimizin, sığınıp, yardım istediğimizin önce Allah olduğunu biliyoruz. Meleklerden sık sık isimlerini seslenerek, özel mistik içgörüler veya pragmatik oluşlar talep ediliyorsa, bu eylemin; yalancı varlıklara, hatta onları davete açılan kapılara dokunmak anlamına gelebileceğini düşünerek; yeniden ihtiyacımız olan güçlü ayırt etme bilgeliğini kazanmamız dileği ile, sevgiyle kalın. 


Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı “Kozmik Arayış”ın ardından bilinmeyenlere yönelik “Gizli 


Boyutlar” TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci ki- 


tabı “Okültizm ve Enerji” ile okuyucuyu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizmveenerji 
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Yaşamımın her anı heyecan içinde geçiyor gibi geliyor bana. 
Sabah kalkıyorum ve bir yola çıkıyorum. Aslında nereye gideceği- mi biliyorum, kimlerle konuşacağımı ve neler yapacağımı; ancak bu kesişen noktalar arasında her an bir farklılık ve sürpriz ile karşılaşıyorum. Belki de beni “ben” yapan bu duygularım diye düşünüyorum: Böyle olunca da hayatın akışına kendimi kaptırarak, yeni bir güne ve haftaya “merhaba” diyerek başlıyorum... 


Bu sabah, değer verdiğim bazı grup arkadaşlarıma “günaydın 


mesajı” yolladım. Bir yandan da itiraf etmeliyim ki, yanlış yaptıgımı bilsem de araba kullanmaya devam ettim. Trafik durdukça, mesajlarıma bakıyorum ya da karşılık veriyorum. Sonra birden çok anlamlı bir karşılık aldım bir dostumdan. Bana; “NAMAS-TE” diyordu. Gülümsedim, birkaç ay önce kendisi ile yoga deneyimlerine başlamıştık. O devam ettiği halde, ben yine iş yoğunlugum ve önceliklerim nedeniyle kısa bir ara vermiştim başlayamadığım yoga derslerine. Fakat namaste kelimesi birden içimi ısıtıvermişti. Yazacağım yazının başlığı ve konusu haline gelivermişti aniden... Eve geldiğimde hemen internete girerek “namaste”nin tam olarak ne anlama geldiğine baktım. 
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“Bir öğrencinin eğitmenine saygısı olarak algılansa da aynı zamanda eğitmenin de öğrencisine saygısını anlatır.” diyordu ve “İki kişi arasındaki enerjinin ortaya çıkardığı bir bağdır.” şeklinde devam ediyordu. Yani; kalbimdeki ben, kalbimdeki seni selamlıyordu. Bu ne kadar anlamlı bir cümleydi... Kendimi tanıyordum ve ben buna içimdeki “ben” diyordum. Peki, hiç içimdeki “sen”i tanımamış mıydım? Ya da ona ben ne diyordum? 


İnsanın içindeki seni keşfetmesi çok zaman alıyor genellikle, bunu hepimiz biliyoruz. Kendimizi tanıyıncaya kadar eşlerimizi seçiyoruz; kariyerimizi tercih ediyor ve hatta çocuk sayımızı bile çoktan hesaplayıp dünyaya getiriyoruz. Sonra birden bir karar veriyor, boşanıyor, dağları deviriyor, gemileri yakıyoruz. 


Namaste bizim için benim değil, “senin” de önemli olduğunu öğretiyor bize. “Sen” kim o halde? Ben bu duygu halimle bu yazımda hayatımda önemli olan bir kişiyi yani kız kardeşimi anlat- 


mak istedim sizlere... Böylelikle onu “sen” olarak tanımladığım- da, neye saygı duyduğumu daha iyi anlamış ve anlatmış olacağım. 
Böylelikle “içimdeki sen” çok zevkli yaşam yolculuğumda, benim yol arkadaşım oluverecek aniden... Anılar yaşam şeridinden ardı ardına geçerken, yaptığım bazı hataları anlamaya başladım. Bu ise beni bir başka yolculuğun adımlarına yöneltti cesaretle... Çinkü nedense hepimiz, her konuda her zaman cesaretli olamayabiliyoruz. Hele ki, yaşlar ilerledikçe bu cesaret ya azalıyor ya da kayboluyor. Galiba benimki olağanüstü bir tempoyla çalışıyor ve beni bazen yerden yere vurarak değişime zorluyor. 


Bu durum ise ne ilginçtir ki beni hiç yormuyor veya şaşırtmıyor! Geçmiş hatalarımı görmek, beni dehşete düşürse de yaşana- 


cak yıllarım için müthiş bir deneyim sunuyor. 


Kız kardeşim ile aramızda yaklaşık 4,5 yaş var. Bu yaş farkı, birlikte üniversiteye gidinceye kadar ciddi bir sorun oldu. Ben abla iken, o çocuk oldu. Ben evli iken, o halen bir genç kızdı. Birimiz beyaz derken, diğeri siyah dedi. Birimiz saçını uzatırken, diğeri kısa kestirdi. Bunu şüphesiz, mizansen olsun diye yazarak aslında ne kadar acımasız olduğumu anlatmak istedim. Aslında tabii ki insanlar doğası gereği farklı olacaktır diye konuya başlasam, belki bu karmaşaları hiçbirimiz yaşamamış olacağız ama olsun, yine de hatırlatmak gerekiyor “ak ve kara”yı, “güzel ve çirkin”i. 


İki katlı cumbalı bir evde büyüdük ikimiz de, alt katta babaannem yaşardı ve biz bütün yazı iki kat arasında yaşayarak geçirirdik. Yemekler aşağı katta yenir, sonra da yukarı çıkılırdı. Annem ile babam aşağıda kalmayı tercih ettikleri için, biz iki kardeş yukarı çıkarak kendi hayatımıza dönmek isterdik. İyi de, ciddi bir 


sorun vardı yukarı çıkarken... Karanlık bir gölge vardı ve ben bu yerden geçerken çok korkardım. Bu nedenle yalnız gitmek bana hep zulüm gelirdi. Kardeşime rüşvetler teklif ederdim, birlikte çıkmak için. Rüşvet mi güzel gelirdi ya da benimle olmak mı bilmiyorum; ama hep o önde, ben arkada çıktık merdivenleri yıllar boyunca... 


Aynı tempo okul yıllarında da devam etti. Üniversite koridorlarında karşılaştık, evden aynı anda çıktık. Karşıyaka sokaklarında bazen küs yürüdük, bazen otostop yaparken güldük. Sonra yollarımız birden ayrıldı. Ben evlendim, uzak diyarlara gittim. Bana bir gün bir mektup yazdı: “Mutlu musun bilmem; ama seni çok seviyorum, canım ablam” diye... Aslında bunun bir anlamı oldugunu yıllar sonra, o eşinden ayrıldığı zaman anladım. O bana bu soruyu sorarken, ben ona bu soruyu neden hiç sormamıştım? Bu kadar bencil nasıl olabilmiştim? Onun duygularına ne kadar da duygusuz kalabilmiştim, hangi bahaneler ile kendimi avutmuştum ya da halen avutmaktaydım? Kollarımı açıp onun bana sarılmasını, hatta doya doya ağlamasını ne kadar engellemiştim. 


Bugün “namaste” bana içimdeki “seni” bir kez daha hatırlattı. 
Bencil “beni” ortaya çıkarırken, “seni” aslında ne kadar ihmal ettiğimi bir kez daha hatırlattı. Birini selamlamak ne demektir biliyor musunuz? Ona koşulsuz bir şekilde “seni seviyorum” demektir. Koşulsuz bir şekilde kollarını açmak demektir. Duygu selinin arkası kesilmeden, lütfen sevdiklerinizi ihmal etmeyin demek istedim bugün. 


Sizi hep seven ve koruyan kişileri görün çevrenizde. Kimler bunlar? Eşinizden ve çocuklarınızdan çok daha yakın kişiler var bazen arkanızda. Kim bilir, belki de yanınızda... Yürüyor ama konuşamıyor; yüzüyor ama uçamıyor. Yine de hep yanınızda. Elinizi arada bir uzatın bakın bakalım, hiç tutan var mı? 


Ben geç de olsa kardeşime, “Sen bana yıllar önce “mutlu musun? demiştin ya, şimdi ben sana soruyorum, seni mutlu etmek için ne yapabilirim?” diye sorsam, yanıt alabilir miyim acaba? Bir denemeye değer diyorum. Neden mi? Daha yaşanacak kaç yılımız var bilmiyoruz. Kaçırmayalım kalan yılları... 


Muğla'da dünyaya gelmesi ile başlayan yaşam yolculuğu, çocukluğunun küçük bir şehirde, sevgi ve huzur dolu bir ortam- 


da geçmesi ile devam etti. Şu anda Celal Bayar Üniversitesi'nde 


Yönetim ve Organizasyon dalındaki profesörlüğü ile süregelen akademik hayatının yanı sıra, firmalara eğitimler vererek gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Gazeteler ve dergilerde yazılar yazarken, televizyon programlarında konukları ile konuşurken, öğrencilerinin bilinçlenmesini sağlarken, kurumlara yol gösterici olurken, kısaca yaşamının her alanında ve yaptığı her işte, yaşam pusulasını dürüst olmak, hedefli olmak, kararlı olmak ve sevgi ile bilgiyi paylaşmaktan oluşan dört ok olarak belirlemiştir. 
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15 Haziran 2017 günü, Ankara Güvenpark'ta başlayan “Adalet 
Yürüyüşü”; 9 Temmuz 2017 günü, İstanbul Maltepe'de sonlandı. 25 
gün süren ve milyonlarca vatanseverin eşlik ettiği bu yürüyüş, dünyada bir ilktir. Parti kimliğinden sıyrılarak bu yürüyüşe öncülük yapan, CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberinde yürüyenler, 450 kilometreyi, 25 günde nasıl yürüdüler? Bir arkadaşım, bu yürüyüşü; “davaya inanmak” olarak, tarifledi. Evet, doğru... İnançsız hiçbir şey yapılmaz. “Adalet” yürüyüşüyle bir destan yazılıyordu. Bu destanın neresine katılmalıydım? Benden üç yaş büyük olan Sn.Kılıçdaroğlu, onca kilometreyi yürüyordu ve onu “Adalet” yürüyüşünün bir noktasında yakalamam gerekiyordu. 


üdaılet 


Adalet ü 23. Günü 


let ae dalet adalet adalı m ade” et adalet adalet a 
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Gebze ve Tuzla arasında, 07 Temmuz 2017 günü gerçekleşecek olan 23. “Adalet” buluşmasına katılmaya karar verdik. Onlarca doktor arkadaşımla beraber, “Adalet Yürüyüşü”ne katılmak için keyifli bir yolculuğa başlamıştık. Sınıf arkadaşlarımdan, dostlarımdan da yürüyüşte kendilerini temsil etme konusunda aldığım vekaletle, bu eyleme çıkmıştım. Kilometrelerce yürümeyi göze almıştım ama iki gün sonra Maltepe'de yapılacak büyük buluşmaya katılamayacaktım, on saat güneş altında kalmama sağlığım izin vermiyordu. Gebze'ye, Saat: 07.00'de ulaştık, bir yıl önce, kapatılan bir askeri birliğin arazisinin içine girdiğimizde, yüzlerce çadırda kalan katılımcılar henüz uyuyorlardı. Tek kişilik çadırların içinde kalarak yürüyüşe katılanlar da vardı. Barınma çadırları kurarak, misafirleri ağırlayan Beşiktaş ve Ataşehir Belediyeleri, 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katılımcılara sürekli çay, kahve ve kahvaltılık dağıtıyorlardı. Arkadaşlarla bir masaya oturduk ve mükellef bir kahvaltı yaptık. 


İnsanlara baktım, benden çok daha yaşlı olanlar vardı. Onlar, günlerce bu çadırlarda yatarak, “Adalet Yürüyüşü”nü gerçekleştiriyorlardı. Utandım onlardan... Dikkatimi çeken, katılımcılar arasında, çok sayıda gencin ve kadının olmasıydı. Belediyeler, öyle organize olmuşlardı ki, gençler ve misafirler, atıkları toplayarak, yerde bir tek çöp bırakmıyorlardı. Aynı gün, Konak Belediyesi'nin konuklara ikramda bulunduğunu gurur ile izledim. Geçen hafta ise, Karşıyaka Belediyesi'nin ikram stantları açtığını öğrendim. 


Bir yürüyüşçüden izin alarak, yara içine olan ayaklarının fotoğraflarını çektim. Engelli olduğu halde, kalbi vatan sevgisi ile çarpan ve tekerlekli sandalye ile yürüyüşe katılanları gördüm. Bir daha utandım. Askeri öğrenciler, komutanların verdiği emri yerine getir- 


diklerinden, tutuklanmış ve askerlikten atılmışlardı. O, gençlerin 


65 yaşında olan Veysel dedenin, oğlunun Harp Okulu'nda iken 
hapse atılışının öyküsünü dinledim. Onu, Kılıçdaroğlu'nun yanında 25 gündür yürürken, delikanlı gibi nasıl koştuğuna tanık oldum. 
Başında havacı şapkası olan bir genç kız, askeri öğrenci kardeşi ile beraber askerlikten atılan 250 öğrencinin yaşadığı dramı anlattı. 
Atılan askeri öğrencilere başka üniversite okuma şansı da verime- 


diğini acı bir şekilde tekrar öğrendim. Aklıma, 21 Şubat 1962 günü gerçekleşen, Talat Aydemir olayı geldi. O olaydan sonra, Harbi- ye'den atılan öğrencilerin, Başbakan İsmet İnönü tarafından nasıl üniversitelere yerleştirilip, okutulduğunu anımsadım. 


Askeri birlik içinde biriken ve sonradan 45 bin kişiye ulaştığını öğrendiğim katılımcılar, Kılıçdaroğlu'nun sabah demecinden 


sonra yürüyüşe geçti. Allah'ım o ne coşku! Sağımdan solumdan, koşturarak giden kadınlar ve gençleri görmekteyim. 

Doğal olarak da fotoğraf çekerken gruptan geri İN kalıyordum. Bebeklerini, bebek arabalarında 
veya omuzlarında taşıyan ebeveynler, yine 4 
yürüyüş kolundaydılar. Yine kendimden utandım bilmem kaçıncı kez... Gençler, slogan ve marşlar söyleyerek ilerlerken, taşıdıkları odövizlerde, “Adalet”sizliği yansıtıyordu. 


Emniyet güçleri, çift yönlü olarak, Gebze'nin içinden geçen otoyolun bir şeridini yürüyüşçülere tahsis ederek, önemli bir görev yapmışlardı. Yürüyüş boyunca bizlere sürekli alkış ve tezahüratta bulunan Gebzelilerden sadece bir kişi; “Yollar, yürümekle aşınmaz.” diyerek, rahmetli Demirel'in sözünü bize hatırlattı. Kortej, saatte 5 kilometre hızla yürüdüğü için, bu seslenişi karşılıklı duyamıyorduk. Yürüyüşçülerin solundan yavaş geçen taşıtlar, kornalarını çalarak, alkışları ile bizi destekliyorlardı. Ara sıra da araçlarından bize hakaret edenler vardı. Gebzelilere “Neden aramızda değilsiniz?” diye, ara sıra ben de bağırıyordum. 


Bu 7 kilometrelik sabah yürüyüşünde, cebimdeki suyun kaynadığını, üst üste giydiğim iki şapkamın da ter içinde kaldığını unutmayacağım. Asfalt bozuktu, yere bakmadan yürünmüyordu. 
Yürüyüş kolunun iki tarafı, çelik bariyer ile kapalı idi, elli metre- de bir polis vardı, bize su veren yoktu. Polislerin ellerindeki sulardan bir tanesini kapmak geldi içimden... Ara durağımız, bir spor sahasıydı, bu kez de Silivri Belediyesi ikram ve dinlenme için organize olmuştu. İki ayranı birden içtim, yiyecek kapanın elinde kalmıştı ama ayranlar bana yetmişti. Su ve ayrandan ikişer tane yanıma aldım, mola yerimizden ayrılarak yürüyüşe devam ettim. 
Yüzlerce polisin arasında, hızla yanımızdan geçen Kılıçdaroğlu'nu fotoğraflayamadım... Bu ikinci 7,5 kilometrelik etap, Tuzla'daki İstanbul trafik levhasında sona erecekti. Bu kez Silivrili 


gençler, yolların ortasına paket paket suları koyuyordu ve içebilen içiyordu. Yollarda çöplerin nasıl toplandığına gıpta ile şahit oldum ve gururlandım onlarla... Yine fotoğraf çekerken yürüyüşçülerin sonunda kalmıştım, doktor arkadaşlarımı beklettim. Sanırım gönderdiğim etkinlik fotoğraflarıyla ödeştim onlarla da. 


Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasına yetişemedim ama oradaydım. Uykusuz gittiğim “Adalet Yürüyüşü”nden yine uykusuz dönecektim, heyecandan arabada kimse uyuyamadı. Gandi'nın tuz yürüyüşünü önemsiyorum; ama 450 kilometrelik ve milyonlarca vatan- 


v. 


severin katılığı “Adalet” yürüyüşünü çok ama çok önemsiyorum. 


09 Temmuz 2017 günü Saat: 18.00'de, tüm vatanseverler, ülke- 
nin “Adalet”ini rayına oturtacak o yürüyüşün sonunu TV'lerden izlediler. 450 kilometrelik “Adalet” yürüyüşünün sonunu yalnız yürüyerek tamamlayan CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir saatlik konuşmasını 10 maddelik bildiriyle tamamladı. Kılıçdaroğlu konuşmasını; “Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır.” diyerek tamamladı. “Hak, Hukuk, Adalet” sloganları 

atan, Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan, yarısı meydanın dışarda kalan sayısız vatansever, korkunç sıcağa rağmen o unutulmaz anı, gözyaşlarıyla, 
,. ama gurur ile yaşadılar. 


CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, parti kimliği kullanmadan tamamladığı bu yürüyüşten, “Hayır” cephesinde oluşan birlikteliğin “lideri” olduğunu ispatlamıştır. Hedef; 26 Ağustos günü Afyon Kocatepe'den başlayarak, 9 Eylül'e İzmir'e varmak olmalıdır. (9 Temmuz 2017) 


Not. Yazarımızın belgeselini, aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: https://youtu.be/EBOjKwal&kA 


1950 yılında Ankara'da doğan inşaat mühendisi Ahmet Gürel, 
Türkiye'nin en zengin Atatürk fotoğrafları arşivlerinden birine sahiptir. Gürel, 1997'den günümüze 15 ayrı konu başlıklı 300'e 


yakın Atatürk fotoğrafları sergisi açmıştır. Gürel'in üçü Atatürk albümü olmak üzere; 14 kitabı, 6'sı Kıbrıs temalı 15 belgeseli vardır. Gürel, 2002-2017 arasında İTK Uşakizade Köşkü Müdürlüğü'nü yapmıştır. 
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Futbol ile ilgileniyorsanız, farketmişsinizdir; geçtiğimiz ay Konfederasyonlar Kupası düzenlendi. Rusya'nın ev sahipliğinde, önümüzdeki sene yapılacak olan Dünya Kupası'nın mini bir versiyonu olarak da düşünülebilecek olan kupada her konfederasyonun şampiyonları bir araya geldi ve Almanya kupayı şampiyonluk alarak tamamladı. 


, ” .* 
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Bu sene oynanan kupanın galipler, mağluplar, hatalar, kartlar, goller dışında çok önemli bir özelliği daha oldu. “Video - Hakem”, Farklı bir noktada, onlarca kamera tarafından yapılan çekimlerin iki farklı hakem tarafından izlenmesi ve karara destek olunması olarak değerlendirilebilecek sistem, bir yardımcı unsur olarak kabul edilebilir. Elbette, her yenilik gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. 


Özellikle oyunun yavaşlaması ve hatta durması, teknolojinin 
(0) futbola girmesini istemeyenlerin ana argümanı oldu. Öyle ya, futbol hatalar oyunuydu ve hakemin de hata yapma hakkı olmalıydı. Bu şekilde konuşanların fikrine göre teknoloji futbola birdenbire müdahale etmişti ve seyir zevkini mahvetmişti. Oysa teknolojinin hiç girmediği futbol ne kadar da iyiydi... 


Peki öyle miydi? Teknoloji öyle “birdenbire” mi girdi, futbola? 
Haziran 2017 öncesinde yok muydu? 
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Çok karıştırmaya gerek yok. Futbol, adı üstünde “Ayak Topu”. 
Bir başka deyişle, ayakla oynanan TOP oyunu. Öyleyse ana unsurumuz ile başlayalım; Top. Günümüzde kullanılan toplar ile 
19. Yüzyılın başlarında tepilen topun aynı olduğunu düşünebilir misiniz? Basit bir hayvan derisinin sıkıştırılması ile oluşturulan toplara ne kadar benziyor değil mi, bugün? 2000 dünya kupasında yapılan tartışmaları unutmak ne mümkün? Neymiş? “Topa vurduğunuzda vuruş şeklinize göre falso alıyor ve sertliği vuruş stilinize göre belirleniyor”muş. Evet. Sorun ne? Topa nasıl vuruyorsanız öyle gidiyor işte. Hata nerede? Ama olamaz. Topun vurdugunuz şeklinin tersine de hamle yapabiliyor olması, yani rastgele hata unsurları olmalıymış. O günlerde futbolculara atış yaptırırlar ve görüşlerini sorarlardı. Cevaplar şuna benzerdi; 


“Alışmak çok zor olacak. Nasıl vuruyorsam, o şekilde gidiyor...” 


Çok üzgünüm ama siz fark etmeden önce teknoloji topa et- 


ki etmişti bile... Adidas tarafından Rusya Konfederasyon Kupası için üretilen “Krasava”; termal özellikli dış kaplaması ile üzerine su birikmesini engelliyor, tutulması daha kolay ve yumuşak materyalden üretilmiş, maç boyunca belirlenen kurallara uygun özelliklerini en az seviyede kaybediyor (yani maç boyunca aynı kalabiliyor) ve vuruşlarda hedeflenen yere doğru rotasında sapma yaşanmıyor. 


Top konusunda anlaştıysak, ikinci zorunlu konuya geçelim. 
Futbol topla ama bir sahada oynanır. “Mithatpaşa Stadyumu'nda veya Papazın Çayırı'nda çamurdu” demagojisine girmek istemiyorum ama isteyenler oradan da başlayabilir, “Saha eskiden daha iyiydi”ciler. Çamur içinde debelenip dururdu oyuncular ama sanırım çim konusunu konuşabiliriz? Hani teknolojinin girmesini istemiyoruz ama toptan sonra çimde de teknoloji olabilir mi? 


Mesela Hibrit Çim? Sanırım hiç kimse yerden hibrit çim fışkırdığını düşünmüyordur. Normal bir çim türünün serilmesinin üstüne özel üretim, sentetik lifler monte ediliyor. Bir başka deyişle, çimin arasına sentetik malzeme konuluyor ki, çimlerin topraktan ayrılması zorlaşsın, ayağın çime takılma ihtimali azalsın veya çimin doğal bozulmaları daha az etki etsin. Ayrıca çime özel güneş ışığı benzeri ışık verilmesi konusunu da açmadım. Hani yoğun kış günlerinde, toprağın güneş göremediği zamanlarda güneşin yerine çime ışık veriyorlar ya... Bunu da bilmiyorduk demezsiniz herhalde... Çok üzgünüm ama güneş bile teknolojik artık sahada... 
Çim zaten teknolojik. (Bu arada “Allah'ın otu” demenizi tavsiye etmem. Artık “ot” ile “hibrit çim” arasındaki fark milyon dolar ve milyon dolarlık futbolcuların sakatlanma risklerinin 9670 azalması anlamına geliyor... Sakın ha... ) 


Peki biraz daha hafif bir konu. Zorunlu malzemede de teknoloj zorunlu ama diğer malzemede teknoloji ne kadar gerekli olabilir ki? Mesela bir tişört giyip çıkıyor olmalılar. 


Hmm... Burada uzun uzun teknolojik tekstiller anlatacak değilim (uzun ve ayrı yazı konusu olabilir) ama penye tişört giymediklerinitahmin ediyor olmalısınız. Kullanılan kumaş ile vücut 1sısını en az değişkenlikle koruyor olması, terlemeyi en aza indirmesi ve teri dışarı atarak kuru bir vücut sağlaması, daha hafif olması ile en az yüke neden olması, üzerinde su ve çamur tutmayarak oyun boyunca ağırlığının artmaması yeni nesil formaların en basit ve ilk etapta gözlenen özellikleri... 


Peki teknoloji yeni mi girdi diyorsunuz hala? 


NE, 


AI 


Henüz antrenman cihazlarından, kas dinlendiren bantlardan, 


belli bölgelerdeki kas yapısını arttıran antrenman tekniklerinden, futbolcuların yerleşim yapısını havadan takip ederek sistem uyu- 


munu inceleyen drone destekli izleme aletlerinden, futbolcuların yorgunluklarını bölgesel olarak takip eden çiplerden veya Almanya milli takımının son dünya kupasında yorgunluk ve hata seviyelerini sürekli analiz eden ve hem maç öncesi taktiğinde hem de maç sürecindeki hamlelerde yardımcı olan karar destek sistemle- 


rinden bahsetmedim bile... 


Futbol hatalar oyunu ise, bu hatayı oyuncular yapacak. Hakem değil. Öyleyse neyin tartışmasındasınız? Teknoloji girince futbol yavaşlıyor veya anlaşılmaz oluyormuş? Buna neden olanın teknoloji olduğuna emin misiniz? Biliyorsunuz ki, teknoloji futbolu daha doğru, gerçek ve başarılı kılıyor. Video hakem teknolojisinin futbolu yavaşlatmasının ana unsuru yine “İnsan” olan hakemler. 
Hakemin yerine kuralları takip edebilecek yazılım desteğine geçebildiğimizde bu yavaşlıktan da kurtulacağız; ama maalesef geçişler böyle oluyor. 


Peki, hatalar ile güzel değil mi? 


Buna herkes kendisi karar verir... Sizin arabanıza 30 ile gidiyorken, “130 km hız yaptınız.” cezası kesilirse mutlu oluyor musunuz? Veya arabanız bile yokken araba kullanarak adam öldürdünüz denerek 30 yıl hapis cezası verilirse ne olacak? Bunlarda da “Hata işte” diyip öder misiniz? Yoksa hayat adil olsun mu istersiniz? Yapılan ve yapılmayan belli olsun mu? İşte karar burada... Siz adalet mi istiyorsunuz? Yoksa kazanmak mı? Teknoloji ile kazanan belli olmasa da, adaletin tecelli edeceği kesin... Peki, siz hangi taraftasınız? 


Not: Bilmeyenler için ilk görsel; Maradona'nın İngiltere'ye attıgı, daha sonra “Tanrı'nın Eli” olarak literatüre girecek olan gol. 


Selamlar, sevgiler... 


Yrd. Doç. Dr. Kökten Ulaş BİRANT 1977, İzmir doğumludur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Dr. Birant, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlayarak görev yapmaya başladı. Profesyonel hayatında yazılım mühendisliği, proje yönetimi ve halkla ilişkiler konularında çalışmakta, çeşitli sivil 


toplum örgütlerinde faal görevler üstlenmekte ve Özel Sahne To- 


zu Tiyatrosu Actor Club bünyesinde sahneye çıkmaktadır. 
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